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Het hindoeisme kent een reeks symbolen die duizenden jaren teruggaan. Symbolen
die het dagelijkse spirituele, sociaal-maatschappelijke en familieleven sieren. Denk
bijvoorbeeld aan de eenvoudige stip op het voorhoofd (bindi). Dit is zowel een teken
van het hindoeistische erfgoed als een persoonlijke herinnering aan een ieder die het
draagt, dat wij dingen niet alleen met onze fysieke ogen moeten zien, maar ook met
het oog van de geest, het Derde Oog. Hieronder volgt een greep uit de vele symbo-
len waaraan het hindoeisme rijk is en die op velerlei wijzen worden gekoesterd.
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Anjali (tekening links): het
gebaar van twee samenge-
drukte handen bij het hart dat
“eren” of “huldigen” betekent.
Het is de hindoegroet: twee
verbonden tot één, het sa-
menbrengen van materie en
geest, het zelf dat het Zelf in
alles ontmoet.

Aum: de oerspreuk die het
totaal van alle geluidstril-
lingen in het heelal in zich

bergt. Dit teken symboli-
seert het (onpersoonlijke)
Goddelijke van waaruit de
gehele schepping voort-
vloeit en waar alles naar
terugkeert. De drie letter-
grepen (AA-UU-MM) staan
aan het begin en eind van
elke heilige spreuk en van
elke menselijke handeling.

Chandra:de maan, heerser
over het rijk der wateren en
over de emoties. Surya: de
zon, heerser van het intel-
lect, bron van waarheid. De
één verlicht de nacht, de
ander de dag.
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Dhvaj : de oranje of rode
vlag die boven tempels, tij-
dens processies en festivals
wappert en het symbool is
van overwinning. Een
teken dat Sanatan Dharm
zal zegevieren. De kleur
duidt de levenscheppende
gloed van de zon aan.

Ganesh: de Heer der
Hindernissen en heerser
over dharm. Gezeten op
Zijn troon geeft Hij richting
aan onze karma's door het
creéren en verwijderen van
obstakels op onze weg. Zijn
toestemming en zegen
wordt gevraagd bij alles
wat we ondernemen.

Go: de koe, een symbool
van de aarde, de voedster.
Zij die altijd geeft en niets
eist. Voor de hindoe zijn
alle dieren heilig en deze
eerbied voor het leven
wordt bevestigd middels de
bijzondere liefde voor de
koe.

Homakund: vuuraltaar, het
symbool van aloude Ve-
dische riten. Door het
vuurelement dat het god-
delijk bewustzijn aangeeft,
worden offers aan de go-
den gebracht. Hindoesa-
cramenten worden voor
het vuur voltrokken.

Kalachakra: tijdwiel of -
cyclus, het symbool van de
volmaakte schepping, van
de kringloop van het be-
staan. Tijd en ruimte zijn
met elkaar verweven en de
acht spaken geven de rich-
tingen aan die elk beheerst
worden door een godheid
en die een unieke eigen-
schap hebben.

Kalash: een gedroogde
kokosnoot omgeven door
vijf mangobladeren in een
pot, die bij religieuze cere-
monies wordt gebruikt om
god uit te beelden, vooral
Heer Ganesh. Een kokos-
noot breken voor Zijn
altaar is het vernietigen van

het ego om de zoete vrucht
binnenin te onthullen.

Nag: de cobra als symbool
van kundalinikracht, kos-
mische energie die in de
mens is opgeslagen en slui-
merend aanwezig is. Een
symbool dat degenen die
zoekend zijn, inspireert om
wandaden en lijden te
overwinnen door de kracht
van de slang in Godsrea-
lisatie te verheffen.

Natraj: in steen gehouwen
of in brons gevat, wordt
God Shiva uitgebeeld als
“Koning van de Dans”. Met
zijn anand tandav, de
woeste dans waarmee hij
vernietigt en herschept en
het leven in de kosmos in
stand houdt, zegent hij de
mensheid. De cirkelboog
met vlammen duidt het
bewustzijn aan.

Padma: de lotusbloem,
Nelumbo lucifera, die staat
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voor volmaakte schoon-
heid en geassocieerd wordt
met godheden en chakra’s.
Dit geldt met name voor de
1000-bladige  sahasrara.
Geworteld in de modder is
de bloesem van de lotus
een belofte van zuiverheid
en ontplooiing.

Shankh: de in het water
geboren schelp. Deze sym-
boliseert de oorsprong van
het bestaan dat zich in spi-
raalvormige kringen ont-
vouwt. In de oudheid werd

De swastika:

hiermee overwinning in de
strijd gesymboliseerd. In
handen van God biedt de
schelp, die het geluid van
het heilige AUM voort-
brengt, de mens bescher-
ming tegen kwaad.
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Trishul: God Shiva’s drie-
tand, de koninklijke scepter
van Shiva Dharm. De drie
tanden staan voor verlan-
gen (ida), actie (pingala) en
wijsheid (sushumna), als-
ook voor de drie oereigen-
schappen (guna’s): sere-

niteit (sattva), activiteit
(rajas) en inertie (tamas).

Tulsi: de heilige basilicum-
plant (Ocimum sanctum),
een voor Vishnuiten gewij-
de plant. Van het hout of de

Vata: de

banyanboom
(Ficus indicus), waarvan de
takken in alle richtingen
groeien, die vele wortels
heeft, veel schaduw geeft,
maar toch één grote stam

heeft. Deze boom staat
symbool voor het hindoeis-

gladde zaden worden me.
gebedskralen gemaakt. In

huis wordt de plant vereerd

als Godin Lakshmi, breng-

ster  van  voorspoed, Uit:
bescherming en een lang
leven.

HINQUSV Te2aY
Hinduism Today, februari 1997

vereerd en verquisd

Tempel in Korea

Soven Sivanand

Door associatie met Nazi-Duitsland roept de
swastika in het westen uitermate negatieve
reacties op. De swastika is echter een oer-
oud symbool dat wereldwijd in vele culturen
werd gebruikt voordat de Nazi’s het adop-
teerden. Het woord swastika is afgeleid van
het Sanskriet su (goed) en asti (zijn,

bestaan) en betekent derhalve welzijn,

geluk of voorspoed. Vele culturen gebruik-
ten het symbool als geluksteken. Ook van-
daag de dag nog.
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Laguna brug VS (1905)

De swastika is, op AUM na, het meest vereerde symbool in
het hindoeisme en jainisme. In het boeddhisme staat de
swastika symbool voor Boeddha's voeten.

Het symbool komt onder vele namen en vormen voor: fyl-
fot (Engeland), wan (China — betekent 10.000, veel), manji
(Japan), Crux Gammata (Latijn voor kruis en de Griekse
letter gamma (omgekeerde hoofdletter L), gammadion,
tetraskelion (Grieks voor vierbenige), Sint Bridget’s cross
(lerland). Het Britse eiland Man heeft een driebenige vari-
ant (triskelion — Grieks voor driebenig) als nationaal sym-
bool. Een stadje in Ontario, Canada, kreeg in 1911 de naam
Swastika nadat er goud was gevonden.

Sommige culturen maakten onderscheid tussen rechts-
draaiende swastika en de linksdraaiende, sauvastika ge-
noemd. In deze culturen symboliseerde de swastika ge-
zondheid en leven, terwijl de sauvastika stond voor pech,
ongeluk.

Amulet (1925) Nationaal symbool van

het eiland Man

Swastika’s daterend uit ca. 2500-3000 v. Chr. zijn gevonden
in Susa in Perzié (het tegenwoordige Iran), Mohenjodaro
en Harappa in Pakistan en Sammarra in Mesopotamié. Eén
van de oudst bekende swastika’s werd tenminste 10.000
jaar geleden geschilderd in een grot. Swastika’s zijn aange-
troffen op voorwerpen, munten, wapens en bouwsels uit
oude culturen in Azié, het Midden-Oosten, Europa en
Noord- en Zuid-Amerika. Zegels uit de Indus Vallei zijn er
mee getooid. Op een oude Griekse vaas is de borst van
Apollo versierd met een swastika. Het symbool was favoriet
op Indiase en Griekse munten. Op een aantal vroeg-
christelijke graven, voordat het kruis de plaats als symbool
van deze godsdienst innam, is een swastika aangebracht,
een oud gebruik om de overgegane ziel te beschermen en
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demonische geesten op een

afstand te houden. In het

oude China was de swastika

voorbehouden aan de keizer,

die de beschermer was van de

hemelse harmonie. Synago-

gen in Noord-Afrika, Palestina

en Hartford (Connecticut,

USA) zijn er mee versierd.

Amerikaanse padvinders had-

den een swastika als insigne.

Tijdens WO I droegen solda-

ten van de Amerikaanse 45e

Infantie Divisie de swastika

op hun epauletten. Tot naWO |

Il waren vliegtuigen van de

Finse luchtmacht beschilderd met een swastika. Rechts
een foto van Jacqueline Onassis-Kennedy (weduwe van
wijlen president John E Kennedy van de Verenigde Staten)
als jong meisje gekleed in een Indiaans gewaad, versierd
met een swastika.

Bij Germaanse stammen was de swastika bekend als Kruis
van Thor (zie afbeelding beneden bovenste rij rechts).
Opmerkelijk is dat de Nazi’s deze term uit de Duitse ge-
schiedenis niet gebruikten, maar de voorkeur gaven aan de
Indiase term. De aanzet voor de Duitse adoptie van de
swastika werd rond 1875 gegeven door de Duitse archeo-
loog Heinrich Schliemann, ontdekker van het Troje. Tijdens
de opgraving van deze stad vond hij voorwerpen met
swastika’s die hij associeerde met de oud-Germaanse
swastika'’s die hij bij de rivier Oder in Duitsland had gezien.
Hij nam aan dat de swastika een religieus symbool was van
zijn Germaanse voorouders en legde verband tussen de
Germaanse Teutonen, het Griekenland van Homerus en
vedisch India.
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Kanta Adhin

fbeeldingen van heilige symbolen zijn in veel hindoehuizen gemeengoed en voor velen een uiting van hun
religieuze beleving. De commercie speelt gretig in op de aantrekkingskracht die in het algemeen uitgaat
van het AUM-teken en afbeeldingen van goden. We zien steeds vaker dat deze symbolen staan afgebeeld
op allerhande koop- en handelswaar: kleding, beddengoed, broodtrommeltjes, verpakkingen van sigaretten, recla-
memiddelen en ga zo maar door. De afbeelding van het AUM-teken op badslippers ging hindoes in Nederland vorig
jaar te ver. Dat riep om actie. Ram Ramsahai, secretaris van de hindoeorganisatie Sanskriti Pathsala Utrecht (SPU):
“Hindoes hebben er genoeg van dat hun heilige symbolen worden misbruikt voor commerciéle doeleinden”. Dit vin-
den ook de neven Ashwan en Jimmy Koendan die de Actiegroep Hindu2001 hebben opgericht (hindu2001@hot-
mail.com). Deze organiseert op 10 november een demonstratie en vanaf 13 november zullen de betreffende onder-
nemers massaal opgebeld en ge-emailed worden.
In hoeverre kan men gebruik dat als kwetsend wordt ervaren ook daadwerkelijk tegenhouden? En hoe staat het met
praktijken binnen de eigen hindoegemeenschap? Worden heilige symbolen daar altijd met het nodige respect behan-
deld?
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“Het is toch meegenomen als
religie ook mooi wordt gevonden?”

Mei 1999. Verschillende Nederlandse
kranten kopten: Badslipper trapt
hindoes op de ziel. Westerse jeugd
annexeert AUM voor ‘mooi’. Heilige
oorlog om badslippers. En dat,
omdat voor de SPU de maat vol was.
Hindoesymbolen op kleding en bed-
dengoed ziet de organisatie liever
niet. Maar op de binnenzool van
badslippers is absoluut onaan-
vaardbaar. “Dat doet men ook niet
met het christelijke kruis. De SPU
vond het van het grootste belang dat
hindoes hiertegen zo krachtig moge-
lijk zouden protesteren. Het ging ons
helemaal niet om een ‘heilige oorlog’,
maar om actie met de middelen die
de Nederlandse rechtsorde biedt. Wij
hadden drie eisen, namelijk dat de
slippers uit de handel werden geno-
men, dat betrokken bedrijven zich in
een paginagrote advertentie in een

len in trek

landelijk dagblad zouden veront-
schuldigen tegenover de hindoege-
meenschap en tot slot, dat de pro-
ductie en distributie van de slippers
zouden worden stopgezet. En, indien
nodig, zou een en ander via een kort
geding worden afgedwongen”, aldus
Ramsahai.

Teleurstellende respons

Om een zo groot mogelijk draagvlak
voor de actie te creéren deed de SPU
een beroep op alle hindoe-organisa-
ties in Nederland om steun. Dit was
met name ook van belang als het op
een kort geding zou aankomen. De
kosten daarvan konden dan worden
gespreid. De Indiase Ambassade in
Nederland had steun toegezegd,
maar die werd verbonden aan vol-
doende draagvlak vanuit de Neder-
landse hindoegemeenschap zelf. En
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dat is waar Ramsahai een kater aan
heeft overgehouden. “Je kan je niet
voorstellen, maar sommige grote
organisaties hebben niet eens de
moeite genomen ons te antwoorden.
Andere konden alleen morele steun
toezeggen en geen financiéle, maar
die hebben tenminste gereageerd. Wij
waren diep teleurgesteld in het soli-
dariteitsgevoel van onze mensen.
Daardoor is de zaak doodgebloed.” In
ieder geval werd bereikt dat de slip-
pers in Nederland uit de handel wer-
den genomen. De importeur bena-
drukte dat het nooit de bedoeling was
geweest om wie dan ook te kwetsen.
“Dat andere hebben we maar erbij
laten zitten, omdat we niet konden
rekenen op steun van onze eigen
mensen. En hoever kan je als kleine
organisatie alleen gaan?”, zegt
Ramsahai diep teleurgesteld. “Een
Hindostaanse vrouw durft

nog tegen me te zeggen:
‘Oe jutva etna mooi
lagehe’ (Die schoen ziet
er zo mooi uit — red.).
Dat is toch geen manier
om je met enig zelfrespect in
deze multiculturele samenleving te
presenteren? Wij moeten één ding
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goed onthouden. En dat is, dat we
voor onszelf moeten opkomen.
Niemand zal het voor ons doen. En
we moeten niet tevreden zijn met
statussymbolen als een Mercedes of
een Volvo. Onze heilige symbolen
moeten ook beschermd worden.”

India is in de mode

Acties als die van de SPU staan niet
op zichzelf. In Maleisié waren hin-
does diep geschokt door kleding in
toeristische winkels met afbeeldin-
gen van hindoegoden. Het ging
daarbij vooral om minirokjes en dis-
cobloesjes. Hun heilige symbolen op
dergelijke kleding werd als vernede-
rend en beledigend ervaren. Pro-
testen van de Malaysia Hindu
Sangam leidden ertoe dat de ge-
wraakte kleding uit de handel werd
genomen. In Nederlandse winkels
zien we ook modieuze shirts met het
AUM-teken erop. In verschillende
soorten: halve mouwen, lange mou-
wen, met spaghettibandjes. De shirts
worden vooral gekocht door
Nederlandse meisjes en vrouwen
van allerlei  leeftijdsgroepen.
Begrijpen ze het teken dat erop staat
afgebeeld? “De meesten weten niet

:
:
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Ram Ramsahai met de gewraakte slippers
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wat het betekent, maar ze vinden het
gewoon mooi”, zegt een verkoopster
in een Haagse modezaak. “lk weet
wel dat het iets met Indiase religie te
maken heeft. En ik heb me wel eens
afgevraagd of degenen die erin gelo-
ven het niet vervelend vinden dat dit
teken op kleding staat afgedrukt.” De
eigenaresse van de zaak is een ande-
re mening toegedaan. “India is nu in
de mode. Dus ook alles wat erbij
hoort. Dat zijn ook de religieuze
symbolen. Die hebben nu eenmaal
een geweldige aantrekkingskracht.
De oosterse mystiek, dat verkoopt.
Artikelen met christelijke symbo-
len spreken mij niet aan. Die
koop ik dus niet in.”

Of hindoes zich gekwetst zou-
den kunnen voelen? Een
andere verkoopster: “Ik
weet het niet, de mensen
vinden het gewoon mooi.
Het is toch meegeno-
men als religie ook
mooi wordt gevon-
den?” Van slippers kan ze
wel begrijpen dat dét te ver
gaat. “Ja, daar trap je letterlijk op.
Kleren draag je aan je lichaam. Op
die manier kun je de symbolen ook
koesteren.” En dat is precies wat de
45-jarige Hindostaanse Urmila zegt:
“Ik draag zo'n shirt met lange mou-
wen graag wanneer ik naar de man-
dir (tempel — red.) ga. Dan voel ik me
juist devoot. Niet in één met die
dunne bandjes. Dat is te bloot.” De
verkoopster verzekert overigens dat,
met de mode van nu, het shirtje altijd
over andere kleding heen wordt
gedragen. Dan oogt het dus niet
bloot. In de VS en andere landen
gaan ook genoeg hindoes zelf ge-
kleed in kleding met heilige symbo-
len. Die worden verkocht tijdens hin-
doe-evenementen, in ashrams en
dergelijke. Voor sommige jongeren is
het een uiting van hun hindoe-iden-
titeit. “Kijk, als je dergelijke kleren
niet wil dragen, dan koop je ze niet.
Maar een verbod? Dat vind ik te ver
gaan. We moeten niet overbescher-
mend willen zijn”, vindt Urmila.
“Trouwens in India zelf kun je toch
ook allerlei spullen kopen met reli-
gieuze afbeeldingen? Die sjaals met
Ram Ram, bijvoorbeeld, zijn erg in
trek.”
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Tweeslachtigheid

Kleding is één ding, maar er zijn
zoveel andere artikelen of bezigheden
te noemen, waarbij we ons kunnen
afvragen of het gebruik van heilige
symbolen wel door de beugel kan.
Reclamekalenders van tropische win-
kels, bijvoorbeeld, waar hindoegoden
op staan afgebeeld met daaronder
teksten als: ‘verkrijgbaar vers geslach-
te doksa (eend - red.), harde kip en
khassi (geit - red.)'; ‘warme en droge
vis. “Dat is nou typisch die twee-
slachtigheid van Hindostanen”, zegt
een oudere Hindostaanse man geér-
gerd. “We letten enorm op wat die
Hollanders doen en zien dat direct als
een aanval op het hindoeisme, waar
we tegen moeten optreden. Maar
intussen verkeren velen onder ons in
zalige onwetendheid. Praktijken van
christenen om hindoes te bekeren,
keur ik af. Maar wat er gebeurt uit
onwetendheid of commercieel gewin,
ja, wat moet je daarmee? ledereen
moet beter worden voorgelicht, zodat
we elkaar niet onbewust beledigen of
kwetsen. Het is jammer dat vele
westerlingen zo kortzichtig zijn dat ze
niets van andere religién afweten.

Maar we moeten ook goed kijken
wat we zelf doen. Thuis hangen we
plaatjes van hindoegoden aan de
muur op plaatsen waar ze lustig
kunnen meeruiken aan alle vlees- en
visgeuren.” Ramsahai beaamt dat
hindoes de hand ook in eigen boe-
zem moeten steken. Er zijn volgens
hem voorbeelden genoeg te noemen
waarvan je je kunt afvragen of men
de heilige symbolen wel met het
nodige respect behandelt. Kalenders
met plaatjes van Hanuman, Ram,
Krishna. Hoe vaak zie je die niet in de
WC hangen!

Vrijheid
Moeten dergelijke praktijken wor-
den verboden? “Het zou wel goed
zijn als er een hindoeorgaan was dat
richtlijnen zou geven, bijvoorbeeld,
hoe we met heilige symbolen moe-
ten omgaan. Mensen hebben dat
nodig. Er is zoveel wat men niet
weet of waar men twijfels over
heeft, maar er is niemand die uit-
sluitsel kan geven. Dat zou een rol
voor de Hindoeraad zijn. Maar
zoals het er nu naar uitziet, met al
die machtspolitieke spelletjes die er
worden gespeeld, is daarvan niets te
verwachten. We moeten iiberhaupt
zien of die raad wel ooit zal functio-
neren,” verzucht Ramsahai.

Een instantie die richtlijnen uit-
vaardigt, moet wel het nodige gezag
hebben. Men kan zich echter afvra-
gen of we wel naar richtlijnen toe
moeten. Betekent dit niet een aan-
slag op de privacy van de individue-
le hindoe? De één hecht religieuze
waarde aan beelden en foto’s, de
ander misschien eerder artistieke.
De één koestert verpakkingsmateri-
aal met religieuze afbeeldingen, de
ander beschouwt het als een com-
mercieel wegwerpartikel. Het hin-
doeisme kenmerkt zich juist door
vrijheid, geen dogma's, geen gebo-
den en verboden. In de praktijk wil-
len mensen zich toch graag laten lei-
den, vandaar dat er verschillende
stromingen en substromingen zijn
waar men zich aan de leer van een
guru conformeert. Maar dat één
organisatie of persoon de gehele
hindoegemeenschap in Nederland
kan aansturen, zal voorlopig nog wel
een illusie blijven.
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Islamitische symbolen

Halve maan: dit teken is bijna altijd terug te vinden op kalenders en koepels
van moskeeén, op vlaggen van islamitische landen en op eeuwenoude schil-
deringen. Het wordt bezongen in lofliederen en gedichten. De halve maan is
van oudsher het symbool dat hand in hand gaat met de islamitische iden-
titeit. Dit teken symboliseert het goede, het vernieuwende. Moslims hante-
ren een jaarkalender, waarbij de maan als uitgangspunt wordt gehanteerd en
niet de zon, zoals in de westerse jaartelling.
R

Hoofddoek: een teken waar moslimvro Bvereldwijd herkenbaar aan
zijn. Vanaf de beginperiode van de islam bedél moslimvrouw het gebied
van het hoofdhaar tot de enkels voor de buitenWessle. Hiermee maakt zij de
buitenwereld kenbaar wie zij is en waar zij voor sta@@oor middel van haar
kleding geeft zij aan wat de grens tussen haar en de @nder is. Alleen iemand
die tot haar directe familie behoort, mag haar zonder algehele bedekking
zien. Vrouwen die de hoofddoek niet altijd dragen, beschouwen deze wel als
een religieus symbool.Tijdens bezoeken aan de moskee en tijdens koranre-
citaties dragen zij een hoofddoek als teken van respect voor de heilige plaats
en het heilige boek.

Miswak: een oud symbool waar niet veel moslims mee bekend zijn. De mis-
wak is de voorloper van de huidige tandenborstel. De stevige, dikke tak die
afkomstig kan zijn van verschillende bomen, bevat infectieremmende sap-
pen en is dan ook zeer gezond voor het tandvlees. Op het moment dat de
miswak in aanraking komt met het speeksel in de mond, wordt hij zacht en
ontstaan er kleine losse vezels. Deze vezels zorgen ervoor dat tandplak van
de tanden verdwijnt. In de tijd van de profeet Mohammed werd de miswak
veel gebruikt. Hij stimuleerde het gebruik ervan. Een rein lichaam, en dus
ook een aangename, frisse adem, is volgens de profeet Mohammed een
wezenlijk onderdeel van het leven van de gelovige.

Tasbieh: deze lijkt veel op de rozenkrans uit het katholicisme en heeft in
principe ook dezelfde functie: bij het opzeggen van gebeden wordt de fas-
bieh gebruikt om bij te houden hoeveel keer je wat hebt gebeden. De tasbhieh
wordt van verschillende soorten materiaal en in allerlei maten gemaakt. De
houten soort met 99 kralen - het getal 99 staat symbool voor de 99 namen
van God - komt het meest voor. Wereldwijd is de tasbieh een symbool dat bij
de islam hoort, maar in de geschriften is er geen directe aanwijzing voor te
vinden. In de praktijk wordt de tasbieh dan ook beschouwd als een toege-
stane toevoeging aan het dagelijks leven van de islamiet.

Tawiez: een stukje papier waarop een vers uit de koran geschreven staat. De
tawiez heeft in de praktijk verschillende toepassingen. Je kunt het stukje
papier gewikkeld in een wit katoenen lapje als amulet op het lichaam dra-
gen, of je kunt het laten inweken in water en dit vervolgens opdrinken. Het
feit dat verzen uit de koran een helende werking kunnen hebben, was al in
de tijd van de profeet Mohammed bekend. Tegenwoordig hangt er echter
ook een waas van ‘hokus-pokus’ rondom de tawiez. Deze zou bij zwarte
magie gebruikt kunnen worden om een ander te benadelen. Dit is echter
niet de religieuze toepassing van de tawiez.
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