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Is Nederlanders het over “de

heilige koe" hebben, bedoelen

ze iets heel anders dan Hin-

dostanen. Voor Hindostanen,
en dan vooral in India, gaat het om het
respect dat ze hebben voor de koe als
symbool van “Moeder Aarde” en van het
leven zelf. Voor Nederlanders staat “de
heilige koe” voor de auto, een door de
mens geproduceerd mechanisch voor-
werp. Over de koe zelf wordt in de verste
verte niet over “heilig" gesproken, maar
slechts over haar multifunctionaliteit
voor de behoeften van de mens: haar
functie in de landbouw, melk- en vlees-
productie.

Daarnaast hoor je tegenwoordig: “De koe
moet terug in het landschap”. Echter niet
omdat de koe het prettig vindt om heer-
lijk in de wei te grazen, maar omdat wij,
mensen, van het beeld van koeien in de
wei moeten kunnen genieten. Men heeft
het over “de koe als levende stoffering
van het landschap”. Alsof de koe geen
natuurlijke eigenwaarde heeft, maar er
slechts ter vermaak van de mens wordt
neergezet. Een gedachte die een luid
boegeroep verdient.

Naast heilige koeien hebben we heilige
huisjes. Dingen die we het liefst in stand
willen houden, ook al veranderen de
omstandigheden. Hindostanen hebben
de naam makkelijk te integreren in de
samenleving vanwege hun flexibele

opstelling. Maar binnen de familie pro-
beert men t(raditionele patronen te
handhaven. Niet zelden hebben deze
een tijd- en plaatsgebonden karakter en
levert het strikt willen toepassen ervan
de nodige frustraties op. Met de veran-
derde man-vrouw-verhoudingen doet
dit probleem zich, bijvoorbeeld, extra
voelen ten aanzien van traditionele eisen
die men stelt aan de huwelijkspartner.

Ook de politiek kent zijn heilige huisjes.
Zo is de SLM er lange tijd een geweest
voor opeenvolgende Surinaamse rege-
ringen, die niets deden om de wanorde
bij dat bedrijf aan te pakken. Echter, nu
alles op orde lijkt, is 's lands luchtvaart-
maatschappij niet heilig meer en voert
men de succesfactor, directeur Lachmi-
sing, af. Die is aan pensioen toe. Een
regel die indertijd niet werd gehanteerd
voor piloten. Zo bleek de piloot van het
toestel Antony Nesty, dat in 1989 neer-
stortte, al ruim 65 te zijn.

Wat voor Hindostanen ook heilig is, is de
Bollywoodcultuur die met volle teugen
wordt ingeademd. Voor de meer klassie-
ke kanten van de Indiase cultuur bestaat
minder aandacht. Sterker, Bollywood
lijkt het te gaan winnen van de hoog-
staande traditionele cultuur. Tijd dus
voor Hindostanen om hun eigen waar-
den- en normendebat te voeren en de
hypocrisie van de vele heilige huisjes aan
de orde te stellen.

BELANGRIJK !

Beste lezers,

:)ss’;szgimss . ; &
Vanaf 2005 zal Hindorama niet meer verschijnen in de vorm waaraan u gewend bent:
een tweemaandelijks full colour glossy magazine. In december zal het laatste nummer
Coverfoto: {(nummer 6) uitkomen. Over de wijze waarop mogelijk een vervolg zal worden gegeven
m‘?;km'" aan het blad, zullen wij u nader informeren in het laatste nummer. Wij nodigen u uit
_ om uw visie op het blad over de afgelopen vijf jaren te geven en mogelijke tips voor de
;‘;‘;’%iﬁgi’ toekomst. Een selectie van de ingezonden bijdragen zal in nummer 6 worden geplaatst.
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Amma opent eigen tv-station

Kerala, India - Ter gelegenheid van
haar 51-ste verjaardag op 27 septem-
ber 2004 gaat Mata Amritanadamayi

mercieel kanaal. 24 uur per dag zul-
len programma’s worden uitgezon-
den die zijn gebaseerd op de Indiase
tradities, normen en waarden: se-

Devi, beter bekend als Amma,
van start met haar eigen tv-sta-
tion Amrita, dat wordt geéx-
ploiteerd door Amrita Enter-
prises Pt Ltd. Dit bedrijf wordt
gerund door een groep toege-
wijden van Amma, waarvan
velen Non-Resident Indians
zijn. Er is een bedrag van rond
USS$10 miljoen geinvesteerd. Amrita
is niet een religieus, maar een com-

ries, programma’s over yo-
ga, reisprogramma’s, de le-
ringen van Amma enzo-
voort. Daarnaast zijn er
nieuwsuitzendingen. De
taal van de uitzendingen is
hoofdzakelijk Malayalam,
maar er zal ook een aantal
programma’s in het Hindi en Engels
worden verzorgd. Amrita is gestatio-
neerd in Thiruvanathapuram.

Conferentie hindoejongeren in Bali

Bali - Zo'n 180 hindoejongeren vanuit verschillende landen, waaronder India,
Nepal, VS, Engeland, Australi¢, Singapore, Maleisié en Indonesié, zullen van
26-30 november 2004 op het Indonesische eiland Bali bijeenkomen om met
elkaar te praten over de diversiteit van de hindoecultuur en de uniekheid en
originaliteit ervan. Het doel van de conferentie is om te komen tot de oprich-

ting van een wereld jongerenorganisatie, World Hindu Youth Organisation

(WHYO), en per regio vertegenwoordigers te kiezen. De 24-jarige student

Arya Wedakarna, een van de organisatoren van de conferentie,legt uit dat er
sprake is van een groeiend hindoebewustzijn in Bali en dat men daar erg
graag een wereldwijde organisatie wil opzetten. “We moeten aan kritisch zelf-
onderzoek doen, we moeten van elkaar leren en we moeten ons meer profi-
leren.” Het percentage hindoes in heel Indonesié bedraagt ongeveer 11%,

maar Bali is overwegend hindoeistisch. Volgens Wedakarna doet iedereen,

inclusief jongeren, veel aan rituelen, maar velen begrijpen er niets of weinig
van. Voor meer informatie: http://www.worldhinduyouth.com

Nieuw Hindostaans magazine

Rotterdam - Op vrijdag 9 juli presenteerde Stichting Hindu-
Life haar nieuwste aanwinst, het HinduLife magazine. Eind-
redacteur Soeniel Sewnarain gaf aan dat het magazine is
opgebouwd rondom de formule van www.HindulLife.nl, dat
wil zeggen gevarieerde en toegankelijke artikelen verdeeld
over de categorieén Lifestyle, Information, Fun en Enter-
tainment. “Met HinduLife magazine proberen wij net zoals
met www.HinduLife.nl een representatief beeld te geven
van de Hindostaanse gemeenschap en wat zich daarin afspeelt.” Het magazine
is verschenen in een oplage van 10.000 stuks en is kosteloos verkrijgbaar via een
officieel distributiekanaal, De volgende editie komt in oktober 2004 uit. Voor
meer informatie: e-mail: redactie@hindulife.nl of tel: 010-4733499.
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verdringt hindoeisme

Londen - Tijdens een recent ver-
blijf in Londen uitte Francois
Gautier, correspondent in Zuid-
Azié voor het grootste Franse
nieuwsblad Le Figaro, kritiek op
de houding van hindoes ten
opzichte van het hindoeisme. Veel
van zijn kritiek wordt gedeeld
door het Vivekananda Centre in
Londen. Gautier zei onder meer
dat hindoes de grootste vijanden
zijn van het hindoeisme. Zij geven
niet oprecht om hun religie, maar
schreeuwen het hardst wanneer
anderen er een verkeerd beeld
van geven. “Als je zelf niet om je
religie geeft, hoe kun je dat wel
van, bijvoorbeeld, de BBC ver-
wachten?” Hij betreurt het dat
hindoes geen verenigd front kun-
nen vormen om het erbarmelijke
lot van de Kashmiri Pandits in
India aan te pakken. Gautier gaf
voorts aan dat vanwege de huidi-
ge - zeer indringende - communi-
catiemiddelen het hindoeisme
wordt weggevaagd, zelfs in de ver-
ste uithoeken van India, waar
men altijd gewend is geweest de
geluiden van spirituele devotie te
horen. Nu hoor je er alleen maar
Bollywoodmuziek, Vroeger werd
hindoeisme in India bedreigd
door andere godsdiensten; nu
komt de dreiging van de kant van
de ‘seculiere lifestyle’ die wordt
gepromoot door de oppermach-
tige media. Gautier is zeer be-
zorgd over deze ontwikkeling,
omdat hij van mening is dat India
nog de enige spirituele plek in de
wereld is. “If India dies, so dies
spirituality in the world". Dit zijn
ook woorden van Vivekananda
ongeveer 100 jaar geleden.

(Zie artikelen van Francois Gau-
tier in Hindorama nr. 4/2001,
p. 40-41; nr. 4/2002, p. 30-31 en
nr.2/2004, p. 22).



Massale belangstelling bij Parthiv Shivling Puja

Suriname - Voor de eerste maal organiseerde de Sanatan
Dharm op zondag 8 augustus jl. een Parthiv Shivling Puja
in Suriname. De eendaagse ceremonie op het Bedevaarts-
oord aan de Weg naar Zee werd buiten verwachting mas-
saal bijgewoond, door toegewijden en andere belangstel-
lenden. In totaal verrichtten elf echtparen bijgestaan door
pandits in opleiding de rituelen voor de elf shivling’s van
klei. Vervolgens reciteerde de pandits honderden mantra-
‘s en mocht het publiek meegenomen fruit, bloemen, bil-
vabladeren en zoetigheden offeren. De puja was een initi-

atief van de Indiase Shri Premacharya Shastri en moest
bijdragen aan het welzijn van Surinamers. De geleerde
geloofde dat de maand juli/augustus het juiste tijdstip was
voor een dergelijke puja omdat het de Shravan-maand is
(volgens hindoekalender is het na 19 jaar dat de Shravan-
maand is verdubbeld.). Sanatan Dharm, die in december
2004 haar 75-jarig bestaan herdenkt, is voornemens de
Shivling Puja jaarlijks te houden.

Gopio - Conferentie in Belgié
Brussel - Op 4 oktober 2004 vindt te
Brussel de NRI/PIO Business Networ-
king Conference for Trade and Invest-
ment and Contribution of Indian Dia-
spora in Building Europe plaats. De con-
ferentie wordt georganiseerd door Gopio-Europa in
samenwerking met Gopio-Belgié, de Indiase Ambas-
sade in Belgié en de Gopio International Business
Council. Het doel van de conferentie is om strategische
relaties te ontwikkelen met de Europese Unie en om de
aandacht van Europese instituties te vestigen op het
economische gewicht van Non-Resident Indians (NRI's)
en Persons of Indian Origin (PIO%) in de EU-landen.
Voorts wil men ook laten zien welke rol de Indiase/Hin-
dostaanse gemeenschap kan spelen in het kader van
het Europese economische en sociale beleid. Ook zal
de mogelijkheid van een EU-Indiase Kamer van
Koophandel worden besproken. Voor meer informatie:
Sunil Prasad, President GOPIO-Belgium, Website:
www.gopio-belgium.be; e-mail: sunil.prasad@codi-
tel.net; tel & fax: 0032-2- 469 2677.

Gopio - Suriname
Paramaribo - Op 14 augustus 2004 werd te Paramaribo
de Surinaamse tak van de Global Organization of
Persons of Indian Origin (Gopio) geproclameerd. De
proclamatie von% plaats in het restaurant Chi Min in
aanwezigheid van onder meer parlementsvoorzitter
Ram Sardjoe en de Indiase Ambassadeur in
Paramaribo, Om Prakash. Voorzitter van Gopio-
Suriname, Krishna Nandoe, zette de doelstellingen van
Gopio uiteen: het ppzetten van een wereldwijd netwerk
van de Indiase diaspora om zodoende van gedachien te
wisselen over historische; culturele en economische
aangelegenheden| Zowel Nandoe als Om Prakash ston-
deni 'stil bij de historische en culturele achtergronden
van de relatie tussen Suriname en India. Voorts bena-
drukte Nandoe de functie van Gopio in het creéren van
bewustzijn ten danzien van het culturele erfgoed,
Suriname zalin'j

i 2005 gastland zijn voor de regiona-
le Gopio-confererltie.

Ramlila als universeel erfgoed

New Delhi - De Indiase regering is voornemens om de
Ramlila - de openlucht toneelopvoering van het Rama-
yan, voor te dragen voor opname op de lijst van
beschermde culturele erfgoederen van de VN- organisatie
voor cultuur, onderwijs en wetenschap (UNESCO). Vorig
jaar werd de Vedische zang al op deze lijst gezet en het jaar
daarvoor Kerala's dansdrama Kudiyattam. De regering

denkt een goede kans te maken om dit jaar wederom haar
voordracht erkend te zien door UNESCO, aangezien
Ramlila ook erg populair is in andere landen, met name in
Indonesié, Cambodja, Thailand, Laos en andere Zuidoost
Aziatische landen. Vanwege de grote populariteit wordt
Ramlila wel niet met verdwijning bedreigd, maar de voor-
dracht houdt verband met het unieke karakter van dit
spel. Ramlila is een zeldzaam voorbeeld van een spel
waarbij een heel dorp een gedaanteverwisseling onder-
gaat en dat een heel dorp dagenlang in de ban houdt.
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Robbi Lachmising schrijft
voor Suriname




luchtvaartgeschiedenis
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Ranu Abhelakh

“Als kind had ik geen tijd om te dromen. Als jongen van vier
kwam mijn vader te overlijden en we vielen terug in een diep dal
wat armoede betreft. Je moest werken en overleven, En ik had
zeker nooit gedacht directeur van SLM te worden,” blikt
Lachmising terug. Hij komt uit een gezin van drie meisjes en
vier jongens en groeide op in hartje Paramaribo aan de
Knuffelgracht. “We woonden in een toffe buurt; alles wat slecht
was, kon je daar vinden. Maar ook goeie dingen. We kenden ook
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momenten zonder eten.” Alhoewel zijn moeder - een onge-
schoolde Hindostaanse vrouw- niet werkte, bracht ze alle kin-
deren groot met geld van hun huurhuisjes op het erf. Na de
Mulo behaalde hij zijn praktijk diploma Boekhouden en werkte
op de afdeling loonadministratie van de Stichting Volkshuis-
vesting. “Mijn broer was politiek actief en schaduwkandidaat
voor de Actie groep VHP onder leiding van mr. Chandi Shaw.
Nadat zij de verkiezingen in 1962 verloren, werd iedereen die
tegen de zittende regeringspartijen was anders behandeld. “Tk
heette Lachmising, maar bemoeide me niet met politiek. Toch
werd ik weggehaald bij de loonadministratie. Ik kon nergens
meer werk vinden.” Inmiddels was het gezin ook door de
Hindostaanse gemeenschap verstoten, nadat broers en zusters
huwden met niet-Hindostanen. Zijn zus die bij de KLM werkte,
vroeg hem naar Nederland te komen en de 22-jarige Lachmi-
sing vertrok met vakantie daarheen.

In Nederland werkte Lachmising twee jaren in de archieven van
de Octrooi Raad en stapte over naar de KLM als medewerker bij
de passage- en vervoersadministratie. Hij was verantwoordelijk
voor de verdeling van de tickets en gelden. Na vier jaar klom hij
op naar de automatisering, afdeling systeemanalyse. “Voor een
Surinamer was dat een hoge post. Automatisering was goed
betaald.” Elke twee jaar bezocht hij Suriname; zo ook in decem-
ber 1975. “Het land was pas onafhankelijk geworden. Ik was 34
jaar en had me altijd Surinamer gevoeld. Ik wist dat ik nooit in
Nederland zou blijven wonen. Het klimaat is niet prettig. Een
paar vrienden waren inmiddels teruggekeerd om als echte nati-
onalisten het land op te bouwen.” Voor de grap solliciteerde hij
voor een open functie bij de SLM. Het was toen een klein bedrijf
met 25 tot 30 man personeel. Lachmising werd aangenomen
maar weigerde de baan, toen bleek dat de toenmalige directeur
Maas onjuist had gehandeld door eerst de KLM te informeren
in plaats van hemzelf. “*Want bij KLM investeerde men niet ver-
der in je als ze wisten dat je terug zou gaan naar Suriname”,

Reddende engel

Bij de SLM had men problemen met de ticketting. Het was de
SLM-er Mike Koster die Lachmising verzocht om gedurende
zijn verlof in april 1976 naar Suriname af te reizen voor een
oriénterend bezoek bij het bedrijf. “En toen wist ik van ‘je moet
terug, want wat je hier ziet kan niet. Je bent Surinamer’. Het
werk was uitdagend en ik kon goed opschieten met iedereen.
Mijn baas bij de KLM was woedend, want na al die investerin-
gen in mij was ik eigenlijk teruggevallen van systeemanalist
naar chef ticketting bij de SLM. Ik had geen moeite met de over-
stap, want nu leidde ik zelf mensen op en daar ligt een groot ver-
schil.” Voor de jonge chef was het zaak zich niet als betweter -
kersvers uit Holland - op te stellen tegenover zijn collega’s en
hen toch de nodige kennis bij te brengen. Ook SL.M-agenten
werd geleerd hoe een ticket in te vullen. Samen met de huidige
president-commissaris, Ronnie Calor, zette hij de vervoersad-
ministratie op. Daarna kwam hij op de commerciéle afdeling
met daaronder het passagekantoor. “Na de decembermoorden
(1982) mocht de KLM hier niet meer komen. Aan de toenmali-
ge directeur Atta Mungra was de opdracht om toch Surinamers
op de lijn Suriname-Nederland te vervoeren. Met veel kunst en
vliegwerk deden we dit via San Juan of Puerto Rico. Het waren
soms mensonterende viuchten, maar we hebben de verbinding
onderhouden.” In 1984 toen de betrekkingen tussen Nederland

en Suriname verbeterden, detacheerde Mungra hem in
Nederland vanwege zijn goede contacten met de KIM.
Lachmising had gekapt met Nederland, maar vertrok na veel
aandringen met een driejarig contract richting koud kikkerland.

Zwarte Piet

“Ik heb het naar het schijnt zo goed gedaan dat ze me daar heb-
ben gelaten. Af en toe dreigden ze 'ik ga je terugroepen’. Dat was
geen straf voor mij; zag dat liever gisteren dan vandaag." De
vliegramp in 1989 was heel triest en stortte de SLM in een dal.
De eerste Boeing werd gehuurd bij de KLM en Lachmising met
zijn team zette alles op alles om SLM uit het dal te trekken. Op
verzoek van wijlen SPA-topman Fred Derby kwam Lachmising
in 2000 terug naar Suriname om de leiding van SLM over te
nemen. “Op 5 december, Sinterklaasdag, hebben zij mij in het
bedrijf benoemd tot Zwarte Piet, want ik moest saneren. Ik zei
tegen Derby: 'Tk ben 59, hou daar rekening mee’ en ‘Het bedrijf
is te groot en jij bent vakbondsleider.”” Derby wilde dat hij aan
de slag ging. Lachmising nam het stuur over en bracht de
viuchtfrequentie van twee naar zes vluchten per week anno
2004. De rode cijfers en verliezen veranderden in een winst van
US$.129.000 over 2001-2002 naar US$.4.4 miljoen over 2002-
2003. “We hebben gesaneerd, intensieve promotieactiviteiten
in Nederland gehouden en de accommodatie in Suriname ter
hand genomen. En nu hebben wij schuldvrij een Boeing 747-
300 voor 12 miljoen euro aangeschaft. De financién komen uit
de bedrijfsspaargelden en ons deposito bij de KLM," legt de
SLM-topman uit. Ondanks de zichtbare successen, werd
Lachmising bedankt voor zijn diensten als directeur tijdens de
Algemene Aandeelhouders Vergadering (AAV) in augustus. De
officiéle lezing van de minister van Transport, Communicatie
en Toerisme (TCT), Guno Castelen, luidt dat Lachmising de
pensioengerechtigde leeftijd reeds heeft bereikt en dat zijn
contract al twee keer is verlengd.

Perspectieven

Collega Coen Aartsjes, KLM-topman in Paramaribo, vindt
Lachmising heel erg flamboyant, altijd heel herkenbaar in uit-
spraken en een geweldige visionair, ondanks het feit dat hij
altijd veel kritiek over zich heen heeft gehad. "Ik benijd hem niet
en zeker de laatste maanden niet, maar de visionair in hem
maakte de laatst aankoop van de Boeing 747 mogelijk en een
balans in de joint venture tussen de KL.M en SLM. Ik denk dat
hij de SLM hiermee een geweldige impuls heeft gegeven, die
nog heel lang zal doorwerken.” Lachmising is zelf zeer positief
ingesteld en ziet toekomstmuziek voor de SLM. Een samenwer-
king met een Antilliaans bedrijf om de Mid-Atlantische route te
onderhouden, het ontwikkelen van de route Brussel-Paramari-
bo, het uitvoeren van regionale viuchten als partner van KL.M
die in SkyTeam zit, uitbreiding van de SLM-vloot, werken aan
een regionale vioot. Deze perspectieven zijn reden genoeg
waarom hij graag nog twee jaren zou willen aanblijven. Als typi-
sche optimist blijft Lachmising - nog voor zijn vertrek - waar
mogelijk zijn kennis en ondersteuning aanbieden aan het
bedrijf. Tegelijkertijd kijkt hij er ook naar uit om leuke dingen te
doen; zijn oude hobby ‘muziek beluisteren’ oppakken, kleinkin-
deren van school halen, vanuit een terrasje zijn ‘kiek’ nemen -
net als vroeger op de straathoeken. “Ik ben een showman en
inventief genoeg om mezelf bezig te houden. Misschien krijg ik
er nog spijt van dat ik niet eerder met pensioen ben gegaan.”

10 HINDORAMA
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Schaduwzijde van de Hindostaanse emancipatie

De balans is zoek




Het is inmiddels bijna 30 jaar geleden dat er, in het zicht van de naderende onafhankelijkheid van

Suriname, een zeer grote groep Hindostanen naar Nederland migreerde. De afgelopen periode hebben

Hindostanen in Nederland grote vooruitgang geboekt. Men kan van een geslaagde emancipatie spreken.

Emancipatie wordt dan opgevat als het realiseren van een gelijkwaardige positie ten opzichte van een

(dominante) referentiegroep. In dit verband zijn twee vormen van emancipatie van belang. De emancipa-

tie van Hindostaanse vrouwen ten opzichte van Hindostaanse mannen en de emancipatie van Hindostanen

als groep binnen de Nederlandse samenleving. Als groep hebben Surinamers in het algemeen, en

Hindostanen in het bijzonder, thans een goede positie bereikt. De emancipatie van de Hindostaanse vrouw,

die zich in snel tempo heeft voltrokken, is een opvallend succes. Nemen wij het opleidingsniveau als maat-

staf, dan is het zelfs zo dat jonge Hindostaanse vrouwen thans gemiddeld een hoger opleidingsniveau heb-

ben. De keerzijde van dit succes is dat er een scheve situatie is ontstaan, die problemen blijkt te geven

bij het vinden van een geschikte huwelijkspartner.

en kon reeds enkele jaren
geleden constateren dat
Hindostaanse vrouwen in
het onderwijs beter pres-
teerden dan mannen. Dit was echter
niet direct met cijfers te onderbouwen.
Nu blijkt uit recente cijfers dat er een
omslagpunt is bereikt. Zoals bekend zijn
er geen specifieke cijfers over Hindo-
stanen, maar wel over Surinamers, Om-
dat Hindostanen de helft van de Suri-
naamse populatie in Nederland uitma-
ken, kunnen deze cijfers met enige voor-
zichtigheid ook van toepassing worden
verklaard op Hindostanen. Gegevens van
het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS, statline) tonen dat in 2003 onder de
groep van 18- tot 20-jarigen de instroom
van Surinaamse vrouwen in het hoger
onderwijs 25% bedroeg en van Surinaam-
se mannen slechts 19%. In het weten-
schappelijk onderwijs waren deze per-
centages bij viouwen 12% en bij mannen
8%. Ook in het voltijds middelbaar
beroepsonderwijs is er onder 17-jarigen
sprake van een hogere instroom van
vrouwen: 55% tegenover 45% mannen.

Spanning tussen ideaal en realiteit

Het aantal in Nederland geboren Hindo-
staanse jongemannen en vrouwen neemt
toe. Deze zogeheten tweede generatie
bereikt nu de leeftijd, waarop men op
zoek gaat naar een (huwelijks)partner.
Het gemiddeld hogere opleidingsniveau
van vrouwen zal binnen de Hindo-
staanse gemeenschap leiden tot een bij-

zonder probleem. Hindostaanse jonge
vrouwen - en sterker nog hun familie -
willen over het algemeen een manne-
lijke (huwelijks)partner die hogerge-
schoold is dan zijzelf. Ook Hindostaanse
mannen prefereren over het algemeen
een lagergeschoolde partner. Dit ideaal
wordt nog steeds nagestreefd, terwijl de
beschikbaarheid van hogergeschoolde
mannelijke partners is teruggelopen.

Zo'n 20-30 jaar geleden waren Hindo-
staanse mannen gemiddeld hoger opge-
leid, hadden een hoger inkomen en
bekleedden hogere functies dan Hindo-
staanse vrouwen. Historisch gezien is
het tot op zekere hoogte begrijpelijk dat
aan de mannelijke partner hogere eisen
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werden gesteld wat betreft maatschap-
pelijke positie. Zij waren meestal de
hoofdkostwinner. De (huwelijks)wen-
sen correspondeerden dus met de
maatschappelijke positie van Hindo-
staanse mannen en vrouwen. De cul-
tuur - dat wil zeggen de wensen ten aan-
zien van de mannelijke partner- was in
evenwicht met de structuur, de gemid-
delde hogere maatschappelijke positie
van Hindostaanse mannen. Nu de posi-
tie van Hindostaanse vrouwen gaande-
weg is verbeterd en zij de mannen qua
opleidingsniveau voorbijstreven, is het
evenwicht tussen de cultuur en struc-
tuur verstoord. De emancipatiebalans is
als het ware zoek.

Op verschillende gelegenheden (fees-
ten, shows e.d.) ziet men een overver-
tegenwoordiging van hooggeschoolde
Hindostaanse vrouwen, die op zoek zijn
naar een geschikte partner. In gesprek-
ken wordt, al dan niet verholen, geinfor-
meerd naar potentiéle hooggeschoolde
kandidaten. Zeer herkenbaar zijn bij-
voorbeeld: “Ken je niet een paar leuke
gestudeerde jongens? Waar zijn al die
leuke Hindostaanse jongens? Weet je, ik
zoek echt een goede Hindostaanse jon-
gen. [k neem maar een bakra, want er
zijn tegenwoordig geen leuke Hindo-
staanse jongens, Nu ben ik afgestudeerd
en ik kan geen geschikte Hindostaanse
pariner meer vinden om te trouwen.”
Het is een feit dat de hogeropgeleide
Hindostaanse jonge vrouwen moeten
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vissen in cen steeds kleiner wordende
vijver van hooggeschoolde mannen. De
vraag is nu hoe de balans te herstellen.
Een mogelijke oplossing is uiteraard om
Hindostaanse jongens veel meer te sti-
muleren om hogere opleidingen te vol-
gen. Dit zal echter maar ten dele lukken.
Veel Hindostaanse mannen willen en
moeten vaak snel presteren en veel geld
verdienen. Jarenlange studies hebben
geen voorkeur. Ook hebben zij meer last
van discriminatie en kunnen zich moei-
lijker aanpassen aan bepaalde gewoon-
ten in Nederland dan Hindostaanse
vrouwen.

Neerwaartse bijstelling van de eisen

De crux van de oplossing is de wensen
en eisen (de cultuur) meer in overeen-
stemming te brengen met de verander-
de situatie (de structuur). Dat wil zeggen
dat het binnen de Hindostaanse ge-
meenschap normaal moet worden ge-
vonden dat Hindostaanse vrouwen ook
een lagergeschoolde partner hebben.
Nu is dit gemakkelijker gesuggereerd
dan gerealiseerd. Het blijft natuurlijk
een vraag hoe de hogergeschoolde vrou-
wen en hun familie te overtuigen om
zonodig de eisen neerwaarts bij te stel-
len, temeer als men bedenkt dat velen
geinvesteerd hebben in hun dochter of
zuster. Vaak ontleent men trots aan de
status van het bereikte opleidingsniveau.

Om het probleem te verduidelijken,
kunnen vijf groepen worden onder-
scheiden:

* een groep vrouwen die het lukt een
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hogergeschoolde mannelijke partner
te vinden.

* een groep die buiten de Hindostaanse

gemeenschap een hogergeschoolde

mannelijke partner zoekt en vindt.
een groep die bewust ervoor kiest
alleenstaand te zijn en daarmee
gelukkig is.

* een groep die tevergeefs blijft zoeken
naar een hogergeschoolde partner en
gedwongen alleenstaand blijft. Som-
migen zullen dit uit valse schaamte
niet willen toegeven.

* En tenslotte een groep die realistisch
is geworden en kiest voor een lagerge-
schoolde mannelijke partner in het
besef dat geluk niet alleen van het
opleidingsniveau afhangt.

Overigens bestaat er ook een groep
hooggeschoolde Hindostaanse mannen
die misbruik maakt van de situatie en
zoveel mogelijk vrouwen versiert. Bij
sommigen lijkt dit wel een groteske
levensopdracht.

Steun vanuit de gemeenschap

De laatste - realistische - groep vrouwen
stelt de eisen neerwaarts bij. Zij zullen
soms worden genegeerd of zelfs worden
verstoten door hun familie. Deze groep
verdient steun en erkenning. Zij kunnen
worden beschouwd als voorlopers van
verandering. Daarnaast zou de groep
‘gedwongen alleenstaanden’ ervan
moeten worden moeten overtuigd dat
geluk ook van andere factoren athanke-
lijk is en niet alleen van opleiding en de
daarbij behorende status.

Uit een onderzoek van 1988 onder 300
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hindoejongeren blijkt de jongere gene-
ratie - althans in moreel opzicht - min-
der problemen te hebben met een lager-
geschoolde mannelijke partner. Op de
vraag of zij een lagergeschoolde man
(ondernemer) als huwelijkspartner voor
zijn of haar zus zouden accepteren, ant-
woordde driekwart van zowel jonge-
mannen als vrouwen dit geen probleem
te vinden. Toegegeven: in de praktijk kan
dit anders uitpakken, maar het blijft een
feit dat een ruime meerderheid dit (soci-
aal wenselijke) antwoord geeft. En dus
moreel gezien vinden deze jongeren een
dergelijk huwelijk geen probleem.

Culturele patronen veranderen lang-
zaam. De veranderingen gaan sneller,
wanneer de gemeenschap dit probleem
herkent en erkent en door voorbeeld-
stellend gedrag actief helpt de cultuur
aan te passen aan de nieuwe maat-
schappelijke realiteit. Zo niet, dan zullen
door valse schaamte en koppigheid veel
Hindostaanse jonge vrouwen slachtof-
fer worden van hun succes. Dat is wrang
voor de persoon en voor de familie, Over
dit vraagstuk moet de gemeenschap
zich buigen. Het zou jammer zijn als
hogeropgeleide vrouwen - tegen hun
eigen wensen in - vanwege een be-
staand cultureel verwachtingspatroon -
geen gezin zouden kunnen stichten. Het
gaat hier niet om een individueel, maar
om een maatschappelijk probleem
binnen de Hindostaanse gemeenschap
dat weloverwogen aandacht verdient
van Hindostaanse organisaties, de
media, pandits en moulvies.



ana was gestorven, maar nani was niet alleen.

Ze had een zoon, haar wandelstok voor haar

oude dagen. Maar haar wandelstok emigreer-

de naar Nederland. Nani werd oppas voor al
haar kleinkinderen. Beurtelings logeerde zij bij al haar
vier dochters en hielp hen met het huishouden. Voor
mijn zusters en voor mij bracht ze altijd pinda's mee die
ze kocht bij een Javaanse
vrouw in de stad. Zij was er
zelf blij om dat ze ons blij kon
maken. Een keer deelde nani
enthousiast de pakjes pinda
uit en sloeg één kind over.
Toen ze dat later merkte, kon
ze zichzelf niet vergeven. In
1975 kreeg zij een uitnodiging
van haar enige zoon Pardesi,
om naar Nederland te emigre-
ren. Nani had toen al haar vier
dochters in Suriname en ook
nog een graf van haar overle-
den dochter en van nana. Een
besluit nemen om naar Ne-
derland te gaan, was niet
makkelijk voor haar. Ze deed
er maanden over. Ging bij
iedere dochter langs om ad-
vies te vragen. Vroeg zich af
wie op haar dochters zou let-
ten als ze ziek werden. Vroeg
zich af wie op haar zou letten
als ze in Nederland ziek werd.

‘Als ik hier doodga, kan mijn
enige zoon misschien niet
gauw naar Suriname komen,’
mijmerde ze. Nani kon zich
vliegtuigen niet zo goed voor-
stellen. Hoe snel of langzaam ze haar zoon naar
Suriname zouden brengen. Doodgaan in Nederland bij
haar enige zoon gaf haar rust, maar ze voelde zich schul-
dig tegenover haar dochters. Toen besloten de dochters
voor haar. “Luister maya, geen gepieker meer. Je ziet dat
het slecht gaat in het land. We gaan allemaal naar
Nederland. Ga jij maar alvast.”

Mijn lieve nani wist niets van politiek, dus geloofde ze
haar dochters zonder meer. Ze arriveerde in Nederland.
Plantte geen groente meer onder de zon. Woonde bij haar
zoon en was een trotse moeder. Later kwamen twee van

Jamunboom
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haar dochters naar Nederland. Maar nani miste de ande-
re twee nog. Haar enige zoon stierf vroeg. Niet na nana's
dood, maar na de dood van haar zoon werd ze dakloos.
Ze heeft zich sindsdien nergens meer thuis gevoeld. Ze
ging naar een bejaardentehuis, maar zo gauw als ze daar
was, wilde ze terug naar haar kinderen. Met de jaren had
ze een aantal van haar eigen kinderen en vele anderen
begraven. Nimmer heeft nani in
de ochtend gebeden zonder te
huilen voor haar enige zoon. God
had haar enige zoon genomen.
Nani sprak er niet over, maar
snikte bijna dertig jaar lang iede-
re nacht in haar slaap.

Vorig jaar bezocht ik haar in het
bejaardentehuis. Nani was even
jong, zag er zelfs jonger uit. 1k
keek naar de vrouw, haar mooie
gezicht en haar handen. De
vrouw die nooit een gezichts-
créme had gebruikt, keek als een
verse bloem naar mij. Ik wilde
haar helpen met strijken, maar
ze trok gauw de stekker van het
strijkijzer eruit. “Zolang mijn
handen en benen gezond zijn,
wil ik mijn werk zelf doen.” Nani
roddelde niet en liet iedereen in
haar of zijn waarde. Zelf had ze
niets te verbergen, niets te ver-
loochenen. Haar leven was een
open boek. En zij wist van verge-
ven, Dat was haar geheim van
jong zijn. In haar laatste jaren
bleef ze mijmeren. ‘Had ik maar
een zoon in Suriname, slechts
één zoon zou genoeg zijn. Ook al
zou hij een dief of crimineel zijn. Ik zou willen sterven
onder de jamunboom.’

Vorige maand is nani voor de tweede keer naar haar zoon
vertrokken. Zij werd 91 jaar oud.

Ach Suriname, ik zou een jamun
it de boom willen zien vallen.
Zo -poetoek.. .op de grond.

Ik zou het gawnw oprapen en opeten.
Ha, ha, ik ben een kind, lacht nani.
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Kinderen uit gemengd huwelijk

Acceptatie binnen
Hindostaanse gemeenschap
is nog stroef

Rama Sweys

Mera naam Rama hai aur hum Hindustani hai. Tk ben een ware Hindostaanse hindoe in hart en nieren, maar
32 jaar geleden ter wereld gekomen uit het huwelijk van een Nederlandse moeder en een uit India afkom-
stige vader. Dat de meningen over een gemengd huwelijk verdeeld zijn, mag duidelijk zijn. Een en ander
bleek ook uit het artikel “Gemengde huwelijken - Ontwikkelingen in Nederland” (Hindorama nr. 2/2004).
Maar hoe wordt er tegen kinderen uit een gemengd huwelijk aangekeken? Binnen de Hindostaanse gemeen-

schap worden ze niet altijd makkelijk geaccepteerd. Waar in de geschiedenis heeft ons cultureel erfgoed

de woorden tolerantie en openheid verloren? Om mijn standpunt toe te lichten, zal ik dieper ingaan op

mijn ervaringen van de afgelopen jaren.

oewel mijn moeders familie ook
H erg interessant is en een aantal

bekende Nederlanders omvat -
dankzij mijn nana, grondlegger van de
kleuren drukpers, kan de textielin-
dustrie ons kleurrijke patronen voor-
schotelen - zal ik het meer over de
achtergrond van mijn vaders familie
hebben. Mijn vader is aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog in Duitsland
geboren. Dat dit toentertijd geen pretti-
ge omgeving was voor een buitenlandse
familie behoeft geen uitleg, Mijn vader
komt uit een brahmaanse familie waar de traditie om pan-
dit te worden gebruikelijk was. Gezien de tijdgeest werd die
traditie evenwel niet voortgezet. Ook werd een andere
familienaam aangenomen: Sweys (de naam was Thapliyal).
Verder is er weinig over mijn vaders familie bekend, behal-
ve dat het om een zeer respectabele familie ging gezien de
tekenen op het familiewapen, dat op het middenschild het
huidige nationale symbool van India bevat, en het feit dat

er connecties met de maharadja’s van
Jodhpur zijn.

Dat is misschien allemaal leuk en
aardig, maar ben ik daardoor een goed
mens of beter geaccepteerd? Nee!
Daarvoor zal ik mezelf moeten bewij-
zen. Naar mijn gevoel lijkt dat aardig te
lukken. Ik heb drie universitaire oplei-
dingen afgerond (diergeneeskunde,
bedrijfskunde en International Master
of Business Administration) en in sep-
tember 2004 ben ik begonnen met de
opleiding tot pandit van NOHG. Verder heb ik een eigen
marketing- en distributiebedrijf en verdiep me momenteel
in een aantal internationale businessprojecten met de
nieuwe EU-lidstaten en India. Daarnaast vind ik het
belangrijk iets te betekenen voor mijn gemeenschap, de
Hindostaanse gemeenschap in Nederland. Dat doe ik voor-
namelijk door mijn betrokkenheid bij een aantal stichtin-
gen en verenigingen. Een groot voorbeeld voor mij is de
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Ik sta volkomen achter de boodschap van
dr. Jnan Adhin - ‘Lees en denk vooral zelf na.
Neem niet klakkeloos aan wat anderen zeggen’

Indiase software tycoon Narayana Murthy van Infosys.
Ondanks het feit dat hij één van de rijkste Aziaten is, houdt
hij er een sobere levensstijl op na en zet zich in om mensen
te helpen het beste uit zichzelf te halen ten behoeve van
hun eigen ontwikkeling en van de samenleving. De bood-
schap van dr. Jnan Adhin - 'Lees en denk vooral zelf na.
Neem niet klakkeloos aan wat anderen zeggen' - vind ik ook
terug in Murthy'’s werkwijze en is iets waar ik volkomen
achtersta en voor mijzelf ook altijd volg. Oordeel niet naar
de mening en woorden van een ander, maar oordeel naar
eigen bevindingen.

Als kind heb ik een tamelijk westerse opvoeding meegekre-
gen. Niet dat ik alles maar kon doen en laten. 1k heb een
gedegen opvoeding gehad met de juiste normen en
waarden. Alleen heb ik in de beginjaren weinig meegekre-
gen van mijn vaders cultuur. [k was vrij mijn eigen richting
en keuze in het leven te bepalen. Op zoek naar mijn eigen
identiteit bleek dat ik het beste aardde binnen de
Surinaams-Hindostaanse bevolkingsgroep, waar ik mij
prima op mijn gemak voel. Mijn jeugdervaringen kwamen
meer overeen met de cultuur en tradities van deze groep
dan met die van de in Nederland wonende Indiérs. Ook nu
zie ik dat mijn Indiase familie en vrienden een aantal ande-
re gebruiken er op na houden dan Surinaamse Hindo-
stanen. Binnen de Nederlandse gemeenschap heb ik me
altijd wel een vreemde eend in de bijt gevoeld. 1k dacht en
gedroeg me anders. Ik at anders. Ik was in hun ogen zo
ongelofelijk sharif (hoogstaand, edel - red).

Zoals vele jonge volwassenen van mijn leeftijd ben ik nog
niet in staat mijn vaders moedertaal -het Hindi - of het
Surinaams Hindostaans te spreken. In grote lijnen versta ik

van beide talen wel meer dan een aantal van mijn in
Suriname geboren vrienden. Vanwege mijn lengte (twee
meter), lichte ogen en lichtere huidskleur is de acceptatie
binnen de Hindostaanse gemeenschap in sommige geval-
len stroef. Vooral de oudere generatie heeft er meer moeite
mee. Oké, mijn vader is niet in Suriname geboren, maar
onze voorouders hebben allen dezelfde geboortegrond
waar wij ons mee kunnen identificeren. Het is dan ook een
onprettige ervaring wanneer mensen met een blik naar mij
kijken van ‘wat moet die bakra hier'. Toen ik een aantal jaar
geleden in Den Haag een Hindostaanse videotheek bin-
nenstapte en de dame achter de toonbank vertelde dat ik
lid wilde worden, was haar eerste reactie ‘uhm uhm, we
hebben alleen Hindostaanse films hier’. Precies, daar kwam
ik nou juist voor, anders was ik wel naar een reguliere vide-
otheek gegaan.

Wat ik ook altijd zo typisch vind, is dat men het altijd heel
snel over 'bij ons Hindostanen' heeft en dan de vraag stelt
hoe het bij 'Hollanders’ is. Als iemand die de ‘best of both
worlds” kent, heb ik echter nog nooit een algemeen ‘ons
Hindostanen' ondervonden. Ik ken veel Hindostaanse
families en ben tot de conclusie gekomen dat het ‘bij ons’
eerder betrekking heeft op familiegewoontes dan op
gewoontes van de hele gemeenschap. Hetzelfde geldt ove-
rigens ook voor Nederlanders voor zover ik die ken. Tk heb
weinig Nederlandse vrienden en kennissen, maar ik kan
wel zeggen dat er geen stereotiep voorbeeld te vinden is
voor een typische Nederlander. Allemaal familie-, streek- of
stadgebonden gewoontes. Het beeld dat ik niet zou weten
waar ik het over heb, is onterecht. Ik leef binnen de Hindo-
staanse gemeenschap en ben praktiserend hindoe. Ik heb
thuis een eigen mandir. Ik zou wel vaker naar de Shri Ram
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Rama Sweys ziet zijn leven als een bruisende waterval

Mandir in Den Haag willen gaan, maar kom daar vanwege
tijdgebrek niet aan toe. Daardoor mis ik natuurlijk wel een
stukje socialisatie dat een mandirbezoek met zich mee-
brengt.

Ik ben ook trots op mijn yajnopavita (heilige koord) en voor
mij betekent een traditioneel Hindostaans huwelijk meer
dan het burgerlijke huwelijk. Als ik trouw moet het wel met
een Hindostaanse zijn. Ter behoud van mijn cultuur en
omdat zij mijn levensvisie beter kan begrijpen dan een
niet-Hindostaanse. Ik heb mijn zeven rondjes in de maro of
mandir nog niet mogen maken, maar dat wil niet zeggen
dat ik de ware liefde nog niet gevonden heb. Ik heb een
meisje dat alles voor mij betekent, nog meer dan ik ooit heb
kunnen dromen. Mijn huwelijk met haar zie ik absoluut
niet als een gemengd huwelijk, maar haar familie ziet dat
anders. Indertijd - 35 jaar geleden - hadden mijn moeders
ouders ook bezwaren tegen haar huwelijk met mijn vader.
Ik ben het resultaat van dit gemengd huwelijk en ondervind
daar nu in de vervolmaking van mijn toekomst de gevolgen
van. Het valt me wel op dat de kleine kinderen uit jonge
gemengde huwelijken nu beter geaccepteerd worden dan
in mijn jeugd het geval was. Als ik voor bepaalde bezighe-
den op de Shri Vishnu School in Den Haag ben, zie ik dat
deze ‘halfbloedjes’ over het algemeen prima meekomen. Ik
hoop dat mijn Hindostaanse ‘driekwart bloedjes’ - in mijn
ogen 100% Hindostaans - over een aantal jaar ook zo kun-
nen rondrennen.

Om terug te komen op het artikel “Gemengde Huwelijken”,
denk ik dat het belangrijk is dat men, alvorens over zo'n
huwelijk te oordelen, de dieperliggende achtergronden
moet kennen. Een keuze van ouders hoeft niet per se de

beste te zijn voor een kind. Uiteraard is de mening van een
ouder altijd welkom. Jongeren moeten respect hebben voor
hun ouders, maar ook omgekeerd. Ouders moeten ook res-
pect kunnen opbrengen voor de keuze van hun zoon of
dochter. Na het volwassen worden van het kind gaat de
opvoedende taak van de ouder over in een raadgevende.
Dat neemt niet weg dat een ouder bezorgdheid kan uiten.
Kennis van feiten kan in veel gevallen een deel van die
bezorgdheid wegnemen. Een gemengd huwelijk hoeft hele-
maal geen culturele teloorgang te betekenen. Bij mijn
ouders was dat wel het geval, maar dat was meer het gevolg
van de tijdgeest. Toen mijn vader als kind met zijn familie
naar Den Haag verhuisde, werd er niet zo prettig tegen bui-
tenlanders aangekeken. En al helemaal niet als ze uit
Duitsland afkomstig waren. Hij heeft ooit moeten weg-
vluchten voor jongeren die hem achtervolgden met een
hakbijl. Tk heb zelf de keuze gemaakt de cultuur en tradities
van mijn voorouders voort te zetten. 1k weet wie ik ben en
wat ik ben. De belangrijkste keuzes in mijn leven heb ik
lange tijd geleden gemaakt. De tijd zal uitwijzen of anderen
daar ook open voor zullen staan.
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Bbllywbodfans kunnen hun

De afgelopen twee jaar is Nederland overspoeld door groots zich daar ongeveer 4000 (overwegend) Hindostanen om Celina
opgezette shows van diverse Bollywood pop- en filmsterren. Jaitley, Preity Zinta, Rani Mukherji, Arjun Rampal, Saif

Het publiek stroomt telkens massaal toe om een glimp van hun  Ali Khan en de grote publiekstrekker Shah Rukh
idolen op te vangen. Wat onderscheidde de in Khan in levenden lijve te kunnen zien. Onder luid
augustus te Ahoy (Rotterdam) gehouden - gegil en nonstop flitsende camera’s konden ze 4
show Temptation 2004 van de overige? L i® ‘\F‘x hun geluk niet op. In een klein kwartier was het

Daags voor de show waren de sterren e allemaal weer voorbij en stroomde het L {
voor een ieder ‘gratis’ te bewonderen Spuiplein langzaam leeg. Vanwege de grote

op het Spuiplein in Den Haag. Ruim drukte was het echter niet iedereen gelukt de (*’
twee uur van te voren verzamelden sterren te zien.

Y 4
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De show was bijna uitverkocht. Alhoewel alle sterren
goed ontvangen werden, was Shah Rukh duidelijk
publieksfavoriet. Gestoken in een wit pak liet hij zijn
fans weten dat dit wel een hele speciale show was voor
hem. Voor de eerste maal waren zijn zoon Aryan en doch-
ter Suhana er ook bij, samen met zijn vrouw Gaurie. Dit
weerhield een vrouwelijke fan er niet van om tijdens een
interactieve act met het publiek haar grote idool te
omhelzen en te betasten waar ze maar kon. Op zijn onge-
dwongen en charmante wijze wist Shah Rukh daar een
positieve draai aan te geven. Ook Arjun onderging
“ongewenste intimiteiten”. Een dame uit het publiek
streelde ongevraagd zijn gespierde buik en kuste zijn
schouders. Op een nette manier wees hij haar erop dat er
gezinnen in de zaal zaten en dat haar gedrag wellicht
ongepast was. In ieder geval bood de show voldoende
entertainment voor vier uur lang genot van de
Bollywoodliefhebbers.

HINDORAMA

Achter de schermen waren het de danseressen die het
meest gestrest waren omdat ze zich heel vaak en vlug in
een andere outfit moesten hijsen, wat overigens niet
altijd lukte. Gelukkig losten ze dat vakkundig op zonder
dat het publiek er iets van merkte. Choreograaf Ganesh
Hedge nam het allemaal wat relaxter. Hij nam de tijd om
voor de foto te poseren, terwijl hij bezig was de show
van achter de schermen in goede banen te leiden. Voor
Saif Ali Khan is het allemaal gesneden koek. Tussen zijn
acts in ging hij rustig backstage zitten of liggen op grote
boxen totdat hij weer aan de beurt was. Aan het eind van
de show was op het witte doek in de ‘making of
Temptation 2004’ te zien hoe de hele crew zich had voor-
bereid op de show. Het publiek was daar echter niet in
geinteresseerd en de zaal stroomde leeg.

Einde Temptation 2004 in Nederland. De show was de
kick-off van een hele tour door Europa en de Verenigde
Staten.
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Onroerendgoedfinancieringy
Hypotheek

Invest Finance Groep is specialist in maatwerk

Tedereen weet dat er hypotheekadviseurs bestaan voor het regelen van een hypotheek ten behoeve van de
aankoop van een eigen woning. Minder bekend is dat beleggers in verhuurde woningen, winkels en kan-
toorruimte, projectontwikkelaars en ondernemers die hun eigen kantoorruimte en/of bedrijfsruimte willen

"

financieren net zo goed baat kunnen hebben van een “hypotheekadviseur” die daarin is gespecialiseerd.

Piet Rouw
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nvest Finance Groep uit Utrecht is een van de weini-

ge professionele dienstverleners die zich daarmee

bezighoudt en geheel onafhankelijk is.Zowel bij

beleggers in onroerend goed als bij de (vastgoed)-
banken is Invest Finance Groep een begrip en staat bekend
om zijn kwaliteit van dienstverlening. Geregeld worden er
clignten door de banken naar Invest Finance Groep door-
verwezen. “Bij ons krijgt de cliént direct duidelijkheid over
de haalbaarheid van de financiering. Voordat de financie-
ringsaanvraag bij de bank wordt ingediend, beoordelen wij
zelf het vastgoed en maken een financieringsanalyse. Als
wij erachter staan, dan wordt de aanvraag ingediend bij de
juiste bank(en). Het voordeel hiervan is dat er dan snel een
financieringsakkoord door de bank kan worden afgegeven.
De bank weet immers dat de aanvraag deskundig is
getoetst,” aldus de eigenaar van Invest Finance Groep,
Wierin Ramsoedh.

Ramsoedh kent het bankwezen, daar hij 10 jaar werkzaam
is geweest bij de Nederlandse Hypotheekbank N.V./FGH-
Bank N.V. (thans onderdeel van de Rabobank). Inmiddels
hebben ook twee oud-collega’s van hem het team van
Invest Finance Groep versterkt. Zij brengen hun specifieke
expertise en 25 jaar bankervaring mee. Bij de oprichting van
het register van erkend hypotheekadviseur (www.seh.nl)
behoorde Wierin Ramsoedh tot een van de eerste lichtin-
gen die daarin werden opgenomen. Daarnaast is Invest
Finance Groep aangesloten bij de NBVA, een vak-

organisatie(met ballotage) voor intermediairs.
Invest Finance Groep werd in 2002 en 2003 uit-
geroepen tot de grootste intermediair in com-
mercieel onroerendgoedfinancieringen bij de
Nederlandse Hypotheekbank/FGH-Bank N.V.

Waarom financiering van
commercieel vastgoed?

Financieren van commercieel vastgoed is bij-

na altijd wenselijk. Voor vastgoedfondsen en
vastgoedbeleggers om het rendement via zoge-

naamde hefboomwerking te verhogen; voor onderne-
mers om kapitaal zo rendabel mogelijk in te zetten; en
voor projectontwikkelaars en aannemers is het meestal
een voorwaarde om hun zaken te kunnen uitbreiden.
Bij een woninghypotheek staan de verstrekkingsnor-
men en percentages vast. Bij een verhuurd of bedrijfs-
matig object gelden evenwel geheel andere normen en
is het rentepercentage onder meer afhankelijk van het
te financieren bedrag, courantheid van het object,
huurwaarde, huurcontract c.q. huurtermijn, exploita-
tiekosten enzovoort. Daarnaast zijn er banken die ieder
weer een eigen acceptatienorm hanteren en sterk zijn
in het financieren van een bepaald type onroerend
goed. Er zijn constant verschuivingen van geldverstrek-

kende partijen waar te nemen, zoals recentelijk het niet
meer financieren van vastgoed door Achmea Vastgoed-
bank en het opheffen van De Lage Landen Vastgoedfi-
nancieringen door de Rabobank.

Eigen woning
Wist u dat......

Veel mensen weten niet dat je een eigen woonhuis niet
zomaar geheel mag verhuren. Dit is in strijd met de
hypotheekverstrekking (artikel huurbeding in de hypo-
theekakte). Als er een hypotheek is verstrekt op basis
van eigen bewoning (‘eigen woonhuis' hypotheek), dan
dient er bij verhuur van de woning toestemming te
worden gevraagd aan de geldverstrekker. Aangezien de
meeste geldverstrekkers geen verhuurde panden willen
financieren, zullen zij daar geen toestemming voor ver-
lenen. Mocht het onderpand zonder toestemming van
de bank toch verhuurd zijn, dan zal de bank het ver-
strekte hypotheekbedrag direct binnen 2 maanden
opeisen. Bij verhuur wordt de zekerheidswaarde voor
de geldverstrekker aangetast dan wel verlaagd. Indien
de cliént de verstrekte hypotheekgelden niet binnen 2
maanden terugbetaalt, zal de bank de veiling van het
onderpand opstarten. Bij een te lage opbrengst van
pand op de veiling zal het restant van de hypotheekle-
ning bij de cliént worden verhaald door middel van
loonbeslag of beslag op andere bezittingen. Momenteel
worden er in de regio Den Haag en Rotterdam (deels
risicogebieden voor de geldverstrekkers in verband met
hypotheekfraude) een groot aantal panden
door de banken geveild op basis van boven-
geschetste situatie. Daar komt bij dat clién-
ten of bemiddelaars die bij een dergelijke si-
tuatie zijn betrokken, geregistreerd worden bij
het Fraudeloket van banken met alle gevolgen
van dien.

Thans benaderen ook particulieren de Invest
Finance Groep voor het regelen van hun hypo-
theek (t.b.v. de eigen woning).

Ramsoedh: “Voor ons staat de cliént voorop.
Deze is gebaat bij een goede en professionele intermediair
om toekomstige problemen te voorkomen. Maar we hel-
pen niet zomaar iedereen. Van tevoren wordt bekeken of
een aanvraag haalbaar is en, nog belangrijker, of de cliént
serieus is. Een hypotheekverstrekking, zowel particulier als
zakelijk, kan en mag in onze optiek niet verstrekt worden
door ondeskundige intermediairs, die bijvoorbeeld niet in
het bezit zijn van de juiste certificering/papieren, of die het
hypotheekvak erbij doen als een soort freelance verkopertje
of een belachelijke intermediairsnota ad 2 % (over het
hypotheekbedrag) bij cliénten in rekening durven te bren-
gen.”

Invest Finance Groep heeft directe aanstellingen bij beken-
de banken, waaronder Rabobank, Ing-Bank, ABN-Amro,
Zwitserleven, Postbank, De Goudse, Nationale Neder-
landen Vastgoed, De Nederlandsehypotheekbank, De
Rijnlandse Hypotheekbank. Nadere informatie is te vinden
op www.investfinancegroep.nl.
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et werken als visagist is een vak

apart. Behalve kennis heb je ook een

zekere mate van inzicht nodig. Het is

niet alleen een kwestie van regeltjes
toepassen. Je moet verder kijken, want zaken als
persoonlijke stijl en uitstraling spelen ook een
belangrijke rol.

Vaak wordt mij gevraagd wat voor make-up ik
gebruik voor de metamorfoses, mijn klanten-
(bruiden) en de modellen. Het heeft een aantal
jaren geduurd, voordat ik de juiste lijn had
gevonden. De lijnen - van de goedkoopste tot de
duurste merken - zijn over het algemeen geba-
seerd op de blanke huid met rossige ondertoon,
De laatste jaren zie je wel dat er wat meer aan-
dacht is voor de donkere huid, maar meestal
blijft het bij niet meer dan 10 % van de totale lijn.
Merken die je bij de afro-zaken kunt vinden, zijn
aan de andere kant weer gebaseerd op de afro-
huid met enkele kleuren die wat meer uitwijken

S e VTS R gver mode, gezondheid en uvitstraling

naar het Aziatische. De Afrikaanse huid heeft een
oranjerode ondertoon, de blanke een rossige, de
Turkse een olijfgroenige en de Zuidoost-
Aziatische een gelige. De meeste Hindostanen
vallen echter net onder de beige/gele onderto-
nen. Daar komt ook nog bij dat de Hindo-
staanse(Indiase/Pakistaanse) huidskleur kan
variéren van ivoorwit tot ebbenhout bruin. Vaak
is er vanwege littekenvorming of viekjes een iets
meer dekkende make-up nodig.

Najma en Zaf Ansari werkten als echtpaar al 10
jaar als beautytherapeuten en visagisten in het
Verenigd Koninkrijk. Een probleem dat ze altijd
tegenkwamen, was dat veel merken een beperk-
te keuze aan kleuren voor foundation in hun lijn
hadden zitten. Vaak moesten kleuren ook
gemengd worden om een beetje in de buurt van
de juiste kleur te komen. Dit was reden voor hen
om een lijn te ontwikkelen met elementen als
gevoeligheid van de huid, natuurlijke ingre-
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ERCOVER™

SSIONAL MAKE-

diénten en een uitgebreid kleurenpalet (42 kleuren) < De hele lijn is diervriendelijk (tegen dierproeven), bevat

geschikt voor alle huidtinten. Boven alles stond het gebrui- geen alcohol, lanoline(dierlijk vet), minerale olién of par-
kersgemak voorop. Met behulp van hun specialistische fum; heeft daarnaast een hoog pigmentgehalte en is kleu-
kennis ontwikkelde ze de perfecte make-up lijn, SUPERCO- recht.
VER. ¢ Ideaal voor mensen met acné(littekens) en een gevoelige
huid. Het biedt ook camouflage voor tatoeéring, wijn-

Wat Supercover onderscheidt van andere make-up merken vlekken, donkere kringen onder de ogen en vitiligo (witte
op de markt, is de formule. plekken op de huid). Dit alles met behoud van een
e De unieke mix van ondertonen zoals beige, geel, natuurlijke look. Na het aanbrengen van de fixerende

olijf(groen), goud, oranje, koraal, rood en rossig, maakt poeder is de make-up ook waterproof.

deze lijn geschikt voor alle huidskleuren, in het bijzonder

de Hindostaanse. Supercover heeft naast foundation ook lippenstiften, cog-

* Supercover bevat geen ingrediénten die de porién kun-  schaduw, potloden en poeders in de lijn zitten, die ook qua
nen verstoppen. Het heeft een natuurlijke samenstelling  kleur zijn afgestemd op de Hindostaanse huid volgens de
die uniek is en van hoge kwaliteit. Het is geschikt voor alle  principes van de foundations. Supercover make-up wordt
huidtypen en beschermt de huid tegen zon en wind. gebruikt door consumenten en professionals in de media-
Daarnaast heeft het een anti-bacteriéle formule die de wereld en de filmindustrie (Hollywood en Bollywood).
huid kalmeert.

 Het is mogelijk om de crémefoundation egaal dekkend of Supercover is nog niet verkrijgbaar in Nederland,
juist transparant aan te brengen; blijft minimaal 12 uur maar is wel te bestellen via de agent.
zitten. Mail voor meer informatie naar bridalservice@yahoo.com
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Naam: Chantal Ramdhan
Leeftijd: 14 jaar
Lengte: 1.66
Confectiemaat: 40
Opleiding: VMBO-KBL
Hobby: dansen, uitgaan...
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Make-up,
hairstyling:
Fezila Amir-William

Foto:

Roy Mohan .;
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et is alweer het laatste weekend van augustus.

leder jaar doet mij dat weer herinneren aan die

laatste zondag van augustus in 1997, nu reeds 7

. jaar geleden. Toen ging er een golf van beroering

heen door vele harten van wel miljoenen mensen. Het dra-

matische auto-ongeluk van prinses Diana deed de mens-

heid voor even onderdompelen in een allesoverheersend

gevoel van verdriet. De emotie die verscholen ligt in het hart

van de mens, welde op in omvang op een nog niet eerder

getoonde manier. Even was de wereld verenigd in het delen
van gevoel.....

Het is alweer bijna gedaan met die korte zomer die wij hier
hadden, dit jaar. Bijna september, oktober, en op 2 oktober
gedenken velen de geboortedag van Mahatma Gandhi. Ik zou
graag willen proberen een parallel te trekken tussen Gandhi
en Diana. Het lijkt, zo aan de buitenkant gezien, haast onmo-
gelijk: zo'n elegante jonge vrouw, altijd perfect gekleed, en het
oude, gebogen silhouette van onze Mahatma, gekleed slechts
in hetgeen hij noodzakelijk achtte en zonder enig uiterlijk
vertoon. Ik heb mij nog eens verdiept in hun beider idealen,
hun strijd. Beiden droegen op indringende wijze een bood-
schap uit: datgene wat hun het meest in hun hart bewoog. Op
internet is ontzettend veel documentatie over Gandhi te vin-
den. Het is bijna ondoenlijk daar serieus in te duiken, al gauw
ben je uren verder. Het eerste wat ik echter wel deed, was naar
een fragment van Gandhi luisteren. Om zijn stem eens te
kunnen horen, want die had ik nog nooit gehoord. Tk werd
getroffen door zijn gevoelige en warme stem. Ik lette meer op
het timbre dan op de tekst. Het was immers in het Hindi en
dat kan ik niet verstaan.

Van Diana heb ik zelf door de jaren heen een en ander op
video verzameld. De beelden geven heel duidelijk aan hoe
zij in 15 jaar tot een sterke, volwassen en zelfstandige vrouw
was uitgegroeid. Het beroemde Panorama Interview uit
1995 heb ik nog eens aandachtig zitten beluisteren. Toen al
kon je merken dat zij zich innerlijk van haar sterke kanten

reeds bewust was. Ondanks alles - waar of niet waar - wat er
allemaal over haar beweerd werd: zij was een strijder, ten
opzichte van zichzelf en later ten opzichte van de in haar
ogen kwetsbaren der mensheid. Haar tijdspanne was kort;
Gandhi had veel langer de tijd om te strijden voor de kwets-
baren. In zijn geval heel het volk van India dat zo lang op zijn
onafhankelijkheid heeft moeten wachten. Beiden volgden
uiteindelijk hetzelfde pad. Zij bewandelden het Pad van
Mededogen, waren uitdragers van Liefde voor de mede-
mens, toonden passie voor een ieder die zich op de onder-
ste trede van de ladder bevond. Herinnert u zich nog de
beroemde uitspraak van Diana? Het was, na een bewogen
periode van 15 jaren, haar wens om de “Queen of Hearts” te
mogen worden, in plaats van ooit koningin van Engeland.
Met andere woorden: om tot de mens te komen via de weg
van het hart, wat voor zichzelf spreekt en uiteindelijk type-
rend is geweest voor Diana. Zo zullen wij ons haar tot in
lengte van dagen blijven herinneren.

En Gandhi? Hij heeft ons er altijd op gewezen dat rijkdom
zich manifesteert in eenvoud, een deugd die de mens tot
sieraad is. Beiden mochten niet een “natuurlijke” dood heb-
ben. Bruut werd aan deze levens een einde gemaakt.
Hiermee benadrukten zij volgens mij hun boodschap, op
een heel subtiele manier. Want het gevoel dat losbrak op die
onvergetelijke momenten, bracht een universele eensge-
zindheid teweeg. Wat er op beide momenten, zowel bij de
dood van Mahatma Gandhi als bij de dood van prinses
Diana, aan gevoel naar buiten kwam onder de mensheid, zo
eensgezind en mededogend, zou het vaker moeten zijn in
deze wereld. Nog zie ik de enorme bloemenzeeén in Londen
bij de paleizen voor me, en evenzo op vele andere plekken
ter wereld, die eerste week in september 1997. En, kijk, hoe
Gandhi gedragen werd naar de plek en met alle respect van
de wereld dat er zich kon aandienen, op traditionele wijze
gecremeerd en geéerd werd..... Ja, ik zie overeenkomsten
tussen deze twee bijzondere geestverwanten, die beiden
iconen waren van onze tijd met dezelfde boodschap.
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Vegetarisme

Alleen een dieet of ook

de weg naar een hoger
doel?

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die minder vlees gaan eten of helemaal vegetariér worden. Aan
deze keuze kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen: gezondheid, economische, ecologische,
religieuze of ethische redenen. Voor veel mensen zijn de ethische redenen doorslaggevend, namelijk het
tonen van respect voor het leven van een dier, een levend wezen gelijk de mens op deze aarde. Volgens de
oude hindoetraditie is vegetarisme veel meer dan een dieet. Het is een levensinstelling die geweld en
agressiviteit in het algemeen verwerpt en wil bijdragen aan een vreedzame samenleving. Daarnaast kan
vegetarisme ook de weg naar een hoger, spiritueel doel zijn. In hoeverre maken mensen de keuze bewust

en als ze vegetarisch zijn, volgen ze dan ook een voedzaam dieet?
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et woord “vegetariér” werd in 1842 geintrodu-
ceerd door de British Vegetarian Society en is

=

L
|

|

| |

AL .. (ongeschonden, vol leven, opwekkend). Oor-
spronkelijk suggereerde het woord, evenals in het hindoe-
isme, een bewuste filosofische en morele levenshouding en
niet slechts het afzien van het eten van dierlijk voedsel om,
bijvoorbeeld gezondheids-, ecologische of economische
redenen. Diverse wetenschappelijke studies hebben aan-
getoond dat overmatig gebruik van vlees met een hoog vet-
gehalte een van de belangrijkste oorzaken is van hart- en
vaatziekten. Voorts kan een vleesdieet, dat niet adequaat
gecombineerd wordt met het gebruik van vezelhoudende
producten, leiden tot darmkanker. Verder verhoogt een
vleesdieet de kans op suikerziekte, nierziekten en hoge
bloeddruk. Een fysiologische vergelijking van mensen met
carnivoren (vleeseters) en herbivoren (planteneters) wijst
uit dat de mens veel meer overeenkomsten vertoont met de
laatste groep. Dat zou betekenen dat het menselijk lichaam
minder geschikt is voor viees; vandaar dat het (overmatig)
gebruik ervan tot diverse gezondheidsstoornissen kan lei-
den. Er zijn dus mensen die om redenen van gezondheid
kiezen voor een vegetarisch dieet. Ecologische en economi-
sche argumenten voor vegetarisme houden onder meer in
dat om dieren voor de vleesconsumptie te houden er veel
land nodig is. Daarvoor worden veel bossen vernietigd;
voor plantaardig voedsel is veel minder grond nodig. Ook
vergt de vleesproductie veel meer water dan de productie
van plantaardig voedsel. Daarnaast wordt ten behoeve van
slachtvee graan geproduceerd waarmee veel mensen zou-
den kunnen worden geholpen en waardoor het hongerpro-
bleem zou kunnen worden opgelost, dan wel drastisch zou

afkomstig van het Latijnse woord vegetus

kunnen worden verminderd. Op het microniveau kunnen
individuele mensen in tijden van financiéle nood uit bezui-
nigingsoverwegingen overgaan tot het minder of helemaal
niet eten van vlees of vis.

Hoger levensprincipe

Volgens hindoeheiligen is het niet mogelijk om vlees te eten
en tegelijkertijd een vredig en harmonieus leven te leiden.
In deze visie is vegetarisme een weg naar een hoger (spiri-
tueel) doel. Deze visie is verbonden met de idee van ahim-
sa (geweldloosheid/niet verwonden). In diverse hindoege-
schriften, waaronder de Veda's, Upanishads, Mahabharata,
Tirukural (Tamil), zijn spreuken te vinden die dit principe
weergeven. “Gebruik het door God gegeven lichaam niet
voor het doden van door God geschapen wezens, mense-
lijk, dierlijk of anderszins.”(Yajur Veda Sambhita 12.32).
“Ahimsa is het niet veroorzaken van pijn aan welk levend
wezen dan ook op welke wijze dan ook, via de geest, het
gesproken woord of het lichaam.” (Sandilya Upanishad).
“Degene die zijn eigen vlees wenst te voeden met het viees
van andere wezens zal altijd in ellende leven, in welke
gedaante dan ook hij wordt geboren."(Mahabharata, Anu
115.47). De hogere principes van vegetarisme werden bij-
voorbeeld sterk uitgedragen door Mahatma Gandhi. Hij
ging ervan uit dat het voor de geestelijke ontwikkeling van
de mens noodzakelijk is om af te zien van het doden van
medewezens voor de eigen lichamelijke behoeften. Hij ging
zelfs zover door te stellen dat de grootsheid en morele voor-
uitgang van een natie beoordeeld kunnen worden door te
kijken naar de wijze waarop dieren worden behandeld.

0ok het westen kent door de tijden heen prominente aan-
hangers van vegetarisme als ethisch principe. De bekende
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] die die ermoorden om

te eten, hebben eveneens de neig§hg
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hun eigen ras te vermoorden”

Pythagoras

Griekse wiskundige Pythagoras (569 - 475 v. C.) zei bijvoor-
beeld: “Beste medemensen, bezoedel uw lichaam niet met
zondig voedsel....De aarde verschaft ons een overdaad aan
onschuldig voedsel en schenkt feestmaaltijden waar geen
bloedvergieten en slachtingen aan te pas komen."” Qok zei
hij: “Zij die dieren vermoorden om hun vlees te eten, heb-
ben eveneens de neiging hun eigen ras te vermoorden.” De
Britse dichter Shelley (1792-1822), ook een overtuigd vege-
tariér schreef: “Laat een ieder die voorstander van dierlijk
voedsel is zichzelf dwingen een afdoend experiment uit te
voeren om te kijken of hij van nature daar inderdaad voor
bestemd is; laat hem .... een levend lam met zijn tanden
aan stukken scheuren en zijn dorst lessen door zijn hoofd
in de organen van een dier te drukken en het dampende
bloed te drinken...dan en slechts dan alleen, is hij conse-
quent.” De Russische schrijver Leo Tolstoy (1792-1822) was
van mening dat de mens door het doden van dieren onno-
dig zijn hoogste geestelijke capaciteit - namelijk mededo-
gen en genegenheid voor levende wezens - onderdrukt en
hij vroeg zich af: “Hoe kunnen we een ideale situatie ver-
wachten op aarde, zolang onze lichamen de wandelende
graven van vermoorde dieren zijn?” Andere grote namen in
dit verband zijn onder meer: Isaac Newton, Voltaire, Jean
Jacques Rousseau, Albert Einstein, Albert Schweizer.
Hedendaagse namen in de showwereld zijn onder meer:
Paul Mc Cartney (van de popgroep The Beatles), rastafaria-
zanger wijlen Bob Marley, actrice Brooke Shields, acteurs
Richard Gere en Brad Pitt.
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Gezond dieet

In de loop der tijd zijn er diverse vormen van vegetarisme

ontstaan:

+ Algemeen vegetarisme: niet eten van voedsel dat wordt ver-
kregen door het doden van dieren. Sommigen trekken dit
verder en dragen bv. ook geen leren schoenen, riemen e.d.
lacto-ovo-vegetarisme: gebruik van zowel eieren als
melkproducten

* ovo-vegetarisme: geen gebruik van melkproducten; wel
eieren
lacto-vegetarisme: wel gebruik van melkproducten; geen
eieren

« veganisme: zeer strikte vorm van vegetarisme waarbij
helemaal geen dierlijke producten worden gebruikt (geen
melk, geen honing)

« fruitsime: een extreme vorm waarbij men alleen fruit eet.

Hindoevegetariérs gebruiken over het algemeen veel melk-

producten en geen eieren. Daarnaast bevat een vegetarisch

dieet granen, aard- en peulvruchten, fruit, groenten, noten
en zaden. Het is van belang de maaltijden zodanig samen
te stellen dat alle noodzakelijke bouwstoffen in voldoende
mate in het lichaam worden gebracht. In het westen vragen
mensen zich regelmatig al of een vegetarisch dieet wel alle
noodzakelijke bouwstoffen voor het lichaam levert. Men
denkt nog vaak dat een groot en sterk lichaam goed vlees
nodig heeft. Inmiddels zijn deskundigen het erover eens
dat men met een gebalanceerd vegetarisch dieet niets
tekort hoeft te komen. De Indiase vegetarische keuken is
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vanouds zeer goed samengesteld. Daarbij is gebruikgemaakt
van de kennis van de ayurved. Dit is niet alleen een genees-
kunst, maar behelst ook biologie en voedingsleer. Het
gebruik van diverse kruiden is gebaseerd op hun speciale
werking op het lichaam. Zo werkt haldi (kurkuma/gele wor-
tel), bijvoorbeeld, bloedzuiverend en stimuleert de blaas.

Hindostanen uit Suriname kennen hun eigen Hindostaan-
se keuken die, als het op vegetarisch eten aankomt, tame-
lijk eenzijdig is. Bij religieuze ceremonies hoort vegetarisch
voedsel en vrijwel altijd wordt het volgende patroon gehan-
teerd: rijst, roti (van witte bloem), dal (van gele erwten),
karhi (ook van gele erwten), kouseband met aardappel
(vaak eerder aardappel met kouseband), pompoen. Soms
worden hier variaties op gemaakt en wordt er bijvoorbeeld
ook kool met aardappelen of aubergine geserveerd. In het
algemeen geldt het Hindostaanse eetpatroon als niet erg
gezond (veel rijst, weinig groente - bij voorkeur alleen Suri-
naamse groenten-, vliees met veel zout, peper en olie be-
reid). Er is meer aandacht voor het chatak-matak-gehalte
(lekker pittig) van het eten dan voor de voedingswaarde.
Hindostanen in het algemeen en Hindostaanse vegetariérs
in het bijzonder moeten zich extra verdiepen in een gezond
eetpatroon en zouden zich hiervoor kunnen wenden tot de
Indiase keuken of zich laten voorlichten door diétisten.
Wonend in Nederland is het uiteraard van belang dat men
optimaal gebruikmaakt van groenten en fruit die in dit kli-
maat geteeld worden en niet alleen op tropische groenten

le graven
vVermoorae aieren zZijn:

Leo Tolstoy

en fruit rekent voor een gezond dieet dat weerstand moet
kunnen bieden tegen de weersomstandigheden hier.

Bewustzijn
De afgelopen decennia is onder Hindostanen het gebruik
in zwang geraakt om een of meer dagen per week vegeta-
risch te eten. Dit is dan eerder een kwestie van een weke-
lijks eetpatroon dan van een bewust gekozen levensinstel-
ling. Je kunt immers niet een dag vegetariér zijn (volgens
een ethisch of spiritueel principe) en de volgende dag niet.
Zoals je ook niet de ene dag atheistisch (niet geloven in het
bestaan van God) bent en de andere dag gelovig. De uit-
drukking “Ik ben vandaag vegetarisch” is dan ook niet goed
gekozen. “lk eet vandaag vegetarisch” is beter. Indien de
keuze voor vegetarisme bewust vanuit ethische of spiritue-
le overwegingen wordt gemaakt, dan is er sprake van een
levenswijze, een mentaliteit een weg naar het Allerhoogste.
Vegetarisme heeft dan niet alleen betrekking op het eetpa-
troon, maar op het algehele gedrag, waarbij men vrede en
harmonie en geestelijke vervolmaking nastreeft en waar
geen plaats is voor agressiviteit, haat, jaloezie, roddelpraat,
overdaad e.d. Dierenactivisten, bijvoorbeeld, die het wel-
zijn van dieren voor ogen hebben maar daarbij niet schu-
wen mensen te bedreigen of hun bezittingen te vernielen,
kunnen dus zeker niet worden gerekend tot vegetariérs met
een hoger doel.
Zie ook: “Leven zonder viees te eten:
een oude hindoetraditie” in Hindorama nr. 3/2002
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De koe als symbool van
het leven
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“Het beschermen van de koe voor mij is niet slechts het bescher-

men van de koe. Het is het beschermen van alles wat leeft en hul-

peloos en zwak is in deze wereld.” - Mahatma Gandhi
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et hindoeisme wordt vaak

direct geassocieerd met de

heilige verering van de

koe. Hindoes eten geen
rundvlees en in India raakt niemand
een koe aan die een weg verspert.
ledereen loopt om haar heen en laat
haar in haar waarde. Daar wordt door
sommige mensen lacherig over ge-
daan. ‘Wie aanbidt nou een koe?
Waarom wordt de koe als heilig be-
schouwd?

In de Rig Veda, het oudste literair-reli-
gieuze werk ter wereld, wordt de koe
als volgt beschreven: Zij is als de moe-
der van de kosmische krachten, de
dochter van de kosmische materie, de
zuster van de kosmische energie, het
centrum van de nectar. ‘Wijze men-
sen, dood haar niet, de onschuldige en
ongerepte koe.'

Vanwege deze hoge status die aan de
koe wordt toegeschreven, is zorg voor
en bescherming van de koe (goseva)
een centraal aspect van het hindoeis-
me. De koe symboliseert ‘Moeder Aar-
de', de voedster en de geefster. Zij
geeft, zonder terug te vragen. In die zin
staat de koe symbool voor het leven en
het levensonderhoud. De koe wordt niet
vereerd, zoals goden worden vereerd;
de koe wordt gerespecteerd, geéerd en
bemind.

Goseva werd heel sterk uitgedragen
door Mahatma Gandhi, die onder
meer zei: “Bescherming van de koe is
voor mij een van de meest schitteren-
de fenomenen in de evolutie van de
mens. Het brengt het menselijk wezen
verder dan die soort. De koe betekent
namelijk de hele dierlijke wereld. Via
de koe wordt de mens gedwongen zijn
gelijkenis met al wat leeft te realiseren.
Waarom de koe werd verkozen als het
ideale wezen is helder voor mij. In
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India was de koe de beste metgezel
van de mens. Zij werd gezien als de
geefster van veel, niet alleen melk.
Door haar werd landbouw mogelijk.”

Volgens Gandhi worden hindoes niet
beoordeeld op hun ceremonies, het
correct opzeggen van mantra’s of het
ondernemen van pelgrimstochten,
maar op hun vermogen om de koe te
beschermen. “lIk zou nooit een mens
doden om een koe te beschermen,
zoals ik ook geen koe zou doden om
een mens te redden, aangezien beide
even kostbaar zijn."

“Het beschermen van de koe komt
voor mij neer op het beschermen van
alle hulpeloze en zwakke levende
wezens in deze wereld. In de ogen van
dit aardige beest leest men mededo-
gen. Zij is de moeder van miljoenen
Indiérs. Bescherming van de koe bete-
kent bescherming van alle door God
geschapen niet-sprekende levende
wezens.”

Gandhi betoogde voorts: “Moeder koe
is in vele opzichten beter dan de moe-
der die ons het levenslicht deed zien.
Onze moeder geeft ons melk voor een
aantal jaren en verwacht dat wij haar
dienen wanneer we opgroeien. Moe-
der koe verwacht niets van ons, alleen
een beetje gras en graankorrels.”

Bescherming van de koe heeft ook
alles te maken met de idee van ahim-
sa (geweldloosheid/het niet verwon-
den) ofwel universeel medeleven. Als
dit is bereikt, wordt al het andere
makkelijk. “Waar er van ahimsa spra-
ke is, is er oneindig geduld, innerlijke
rust, oordeelsvermogen, zelfopoffe-
ring en ware kennis.” Aldus Mahatma
Gandhi.

Uit: Hinduism Today april-juni 2004
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n Suriname’

Op 16 en 17 juli werd in Paramaribo de conferentie ‘Traditie en verandering 131 jaar Hindostanen in

Suriname” gehouden. Deze was georganiseerd door de Indiase ambassade in samenwerking met het

Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek van de Anton de Kom Universiteit in Suriname.,

De publieke belangstelling was niet groot, maar de presentaties en discussies waren er niet minder inte-
2 - | |

ressant om. Uit de discussie kwam naar voren

T

omgooien en het heft in eigen handen moeten

Vooral bij de presentaties van de sociale aspecten van traditie
en verandering braken er hevige discussies los. Widya
Punwasi van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg
en Reshma Ramsoedh-Badloe van het Welzijnsinstituut
Nickerie schetsten met cijfers over ziekte en sterfte en over
pogingen tot zelfdoding onder Hindostanen een somber beeld.
Bevestigd werd dat door veranderde leefgewoonten bepaalde
ziekten, zoals hart- en vaatziekten, veel meer onder
Hindostanen dan andere bevolkingsgroepen worden gecon-
stateerd. Hetzelfde geldt ook voor de pogingen tot zelfdoding.
Volgens Ramsoedh-Badloe zijn deze pogingen waarschijnlijk
gelieerd aan de sociaal-economische omstandigheden. Een
uitgebreid onderzoek moet uitwijzen of onder nakomelingen
van Brits-Indische contractanten in de regio deze pogingen
ook vaker voorkomen dan bij andere bevolkingsgroepen. Ook
huiselijk geweld, een onderwerp dat voor veel Hindostanen
nog steeds niet bespreekbaar is, kwam aan de orde. De spre-
kers benadrukten dat de cijfers voor zich spreken en dat er
een uitdaging voor de groep (Hindostanen) ligt om daarmee
om te gaan. Punwasi: “Er moeten vanuit de Hindostaanse
gemeenschap acties worden ondernomen. De cijfers zijn er
en het is duidelijk waar de knelpunten zijn. Ga je dan wach-
ten op de overheid om maatregelen te treffen?”

Aanpassing en identiteit

Ook over de culturele, economische, kunst- en literaire aspec-
ten werden er interessante sessies gehouden. Met zijn plei-
dooi voor behoud van het culturele erfgoed en het statement
dat veel van de waarden en normen van Hindostanen onder
druk staan, terwijl een deel reeds is verloren gegaan, had par-
lementsvoorzitter Ram Sardjoe bij de opening van de confe-
rentie richting gegeven aan de discussies voor de sessie
Cultuur en Verandering. Carlo Jadnanansingh, Narinder
Mokhamsingh, Henri Ori en Gita Mangal Mansaram die het
respectievelijk hadden over het gedachtegoed van wijlen Jnan
Adhin, Hindostaanse cultuur in verandering, duurzame ont-
wikkeling van de multiculturele samenleving en religiositeit
en moderniteit, gingen vanuit hun eigen invalshoeken in op
de veranderende cultuur. Jadnanansingh richtte zich vooral
op de filosofie van Adhin van ‘eenheid in verscheidenheid’ en
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dat Hindostanen op bepaalde viakken het roer

moeten

nefnen.

V.l.n.r. Carlo Jadnanansingh, Gita Mangal Mansaram, Henri Ori en
Narinder Mokhamsingh

het in 1993 door Adhin ontwikkelde drie-cirkels-integratie-
model dat richtlijnen geeft voor culturele aanpassing van een
minderheidsgroep in een vreemde samenleving met behoud
van de eigen culturele identiteit. Mokhamsingh illustreerde
vooral de dynamische cultuur die zich heel flexibel aanpast
aan de veranderende situaties, terwijl Ori en Mangal
Mansaram het respectievelijk hadden over het benutten van
de multiculturele samenleving voor integrale ontwikkeling en
de vrijheid die het hindoeisme biedt voor religieuze vrij-
zinnigheid.

Vanuit hun eigen disciplines gingen Richard Kalloe en Faried
Pierkhan in op Hindostanen als ondernemers en Hindo-
stanen in de media. Lila Gobardhan en Roekminie Sewradj-
Debipersad spraken vooral over de rol van onderwijs in het
emancipatieproces en de veranderde en onveranderde op-
vattingen met betrekking tot de genderverhoudingen en de
invioed daarvan op identiteitsvorming. Onder het thema
Kunst en Cultuur hielden Effendi Ketwaru, Pushpita, Veena
Ajodhia en Welmoed de Boer inleidingen over Hindostaanse
literatuur, Munshi Rahmankhan en de invloed van Kabir in
Suriname, ontwikkeling van het volkstoneel en de Hindo-
staanse muziek en de verdwijning van fajiyah uit de Hindo-
staans- Surinaamse cultuur. De verschillende inleidingen en
discussies worden door de universiteit gebundeld in een
boek dat binnenkort wordt uitgegeven.
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Internationale Islamitische Conventie in Paramaribo

Ahmadiyya moslims zijn
interne versplintering en

geruzie beu

<ol Relighon

Conventio
004

President Venetiaan :p\ it de confa’lit!:ﬁe toe

e SIV hield van 6 - 8 augustus 2004 de 4€ Inter-
nationale Islamitische Conventie in de hoofd-
moskee te Paramaribo. Het thema was: Islam, de
universele religie. Volgens Pierkhan zou God niet
universeel zijn, indien hij mensen verschillend zou behan-
delen. Alle godsdiensten hebben dezelfde bron, een godde-
lijke oorspong, en streven hetzelfde doel na: volledige
onderwerping aan de goddelijke wil en dienstbaarheid aan
de mensheid. Gastspreker Pater Wim de Bekker, fungerend
voorzitter van de Inter-Religieuze Raad in Suriname, merk-
te op hoe opvallend het is dat, wanneer religieuze mensen
hun identiteit omschrijven, zij zichzell aanhangers/volge-

Ranu Abhelakh

rom vrede

2Iifien ae

lingen noemen van diverse levenswijzen, richtingen en
paden. “Maar, zijn wij niet allen pelgrims op weg, een weg
die ons moet leiden uit de donkere zijde van het menselijk
bestaan naar een mooie toekomst, of dit nu heet Nirvana,
Braham, God, Life, Light, Enlightenment or Wisdom?"

Moslims zelf grootste vijand van islam

Menig spreker ging in op de steeds toenemende spannin-
gen en confrontaties tussen moslims, de islam en het
westen. Men sprak zelfs van groeiende controversiéle
bewegingen wereldwijd. Ashraf Ali van Trinidad & Tobago
vertelde dat minder dan 1% van de moslims in het Ca-
ribisch Gebied ahmadi is. De grote groep was in de loop der
tijd uiteengevallen in verschillende stromingen variérend
van liberaal tot fundamentalistisch denkend. Hikmat
Mahawatkhan, vertegenwoordiger van de ahmadiyya mos-
lims in Nederland, merkte op dat het erop leek dat het
westen na 50 jaar spanning met het Oostblok (commu-
nisme) nu een nieuw tegenblok gevonden had. “Het is de
vraag of het westen juist handelt door de vinger naar de
islam te wijzen als zijnde /ief probleem.” Volgens hem gaat
het niet zozeer om problemen met de islam, als wel om
problemen met moslims. “En”, zo constateerde hij na een
kritische beschouwing, “de oorzaak van de problemen
moet aan beide kanten worden gezocht. Moslims hebben
een eigen verantwoordelijkheid en evenveel schuld.
Moslims zijn de grootste vijand van de islam geworden. Zij
overtreden en schenden hun eigen religie. Wie heeft de
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wereld geleerd dat jilad bereikt moet worden middels
vuurgevecht en bommen? Wie zegt dat vrouwen gesluierd
moeten zijn en in de keuken moeten blijven?”

Naast de grote uitdaging om de verschillen in denkbeelden
over de islam te corrigeren om zodoende tot de juiste lering
en het juiste handelen van moslims te komen, benadrukte
Mahawatkhan ook de noodzaak van een interne omslag op
het gebied van organisatie. Hij gaf aan dat het falen van een
sterke organisatie in Nederland te wijten is aan de versplin-
tering. ledereen begint steeds een eigen vereniging.
Daarnaast gaat veel energie verloren door geruzie tussen
bestuurs- en gemeenteleden. Hij had een onderzoekje ge-
daan naar de tijdsbesteding bij evenementen: 60% gaat uit
naar de organisatie van de consumptieve kant, 20% naar
andere aspecten van organisatie, 20% naar de inhoudelijke
(religieuze) kant, waarvan slechts 5% betrekking heeft op
het betrekken van de eigen doelgroep. Hij vond het van het
allergrootste belang om de jeugd en ouderen veel meer te
betrekken, om te komen tot een nationale bundeling en om
internationaal via centrale codrdinatie van de ahmadiyya
beweging betere en gebalanceerde sturing te geven.

Suriname en SIV trendsetter

SIV-voorzitter Pierkhan ondersteunde het pleidooi van
Mahawatkhan van harte. Suriname en de SIV konden in
dezen als trendsetter worden gezien. Het had hem 18 jaar
gekost om de vereniging op een lijn te krijgen, versplinte-

ring tegen te gaan en jong en oud te betrekken. Hij toonde
zijn ergernis over de gang van zaken in het verleden. Men
was veel meer tijd kwijt met naar elkaar te kijken en elkaar
te bekritiseren dan werkelijk met het geloof bezig te zijn.
“Als we geslapen hebben, laten we in godsnaam nu eens
wakker worden om steeds een klein stukje te bereiken,

anders komen we geen stap verder.”

Naast moslims en vertegenwoordigers van andere religieu-
ze stromingen in Suriname werd de conferentie bijge-
woond door de voorzitter van de in Pakistan gevestigde
Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam, de internationale over-
koepelende organisatie, dr. Abdul Karim Saeed, en leden
uit Amerika, Canada, het Caribisch Gebied, Indonesig,
Nederland en Pakistan. Ook Surinaamse regeringsfunctio-
narissen, waaronder President Ronald Venetiaan, waren
aanwezig. Het ultieme bewijs van universeel denken in
Suriname is volgens vele conferentiegangers het feit dat de
SIV, die van het jaar haar 75- jarig bestaan viert, in perfecte
harmonie leeft met de omgeving. Zo staat de hoofdmoskee
aan de Keizerstraat naast een joodse synagoge en bezoeken
gemeenteleden elkaars gebedshuizen.
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Zanger Raj Mohan:

“Voor mijn kunst 1s er
veel bewondenng, maar
weinig aandacht

De Surinaams-Hji » zanger Raj Mohan zingt diverse stijlen: khayaal, thumri, ghazal en nazms. Zijn

nazms, en Krishna Murari Mere, met bhajans samen gezongen met Anup

n Mumbai met gerenommeerde musici uit de Indiase filmindustrie. vindt het

11

aj Mohan kwam in 1974 op 12-jarige leeftijd naar

Nederland, waar hij zich vanaf zijn zestiende in-

tensief met muziek begon bezig te houden. Vooral

Indiase filmmuziek. “Ik kocht gretig al die platen.
Mijn schoolgeld ging eraan op. Ik zag in de schappen ook
andere soorten muziek die ik niet kende. De namen intri-
geerden mij: Mehdi Hassan, Ghulam Ali, Ustad Amir Khan,
Feroz Akhtar. Maar wie waren die mensen? Van sitarspeler
Ravi Shankar had ik, bijvoorbeeld, wel gehoord. Maar al
deze mensen!? Op de hoezen las ik de beschrijvingen en lof-
zangen en ik vroeg mij waarom ik hen niet ken, als ze zo bij-
zonder zijn. Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt en ik draai-
de de platen en cassettebandjes ter plekke af. 1k vond het
afgrijselijk klinken en dacht ‘Wie luistert in vredesnaam
naar dit hi-hi ha-ha?" Wat mij echter niet losliet, waren de
vele lovende woorden die over deze artiesten geschreven
stonden. Ik dwong mezelf om ernaar te luisteren. Zo begon
mijn belangstelling voor klassieke muziek.”

De teksten van de ghazals spraken Raj Mohan bijzonder
aan en na zijn middelbare school ging hij zich in diverse
muziekstijlen verdiepen. Hij kon er de hele nacht naar
luisteren. “Soms ging mijn moeder 11 uur s avonds naar
bed en vond mij 7 uur ‘s ochtends nog steeds met koptele-
foon luisterend naar muziek."” Deze periode was bepalend
voor zijn toekomst. Op zijn 21-ste had hij zijn keuze ge-
maakt. "Ik zei tegen mijn moeder: ‘Ma ik wil iets in de mu-
ziekwereld.' Het enige wat ze daarop zei, was: ‘Als je dat wil
doen, moet je het goed doen!" Ik ging op zoek naar een
leraar. Zes maanden lang heb ik rondgekeken. Ik belde naar
een buurthuis, waar Indiase muzieklessen werden gegeven.
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belanastelling voor il iase kunst-

inzinnige Ind

De codrdinator van deze lessen - een Hindostaanse man -
die mij niet eens kende, zei door de telefoon dat ik geen
talent heb. Op een gegeven ogenblik kreeg ik een foldertje,
waarop de gegevens stonden van iemand die zangles gaf in
Amsterdam.”

Raj Mohan nam gedurende vier jaar zanglessen bij Ustad
Jamaluddin Bhartiva in Amsterdam en ging daarna naar
India voor vervolglessen. Hij begon zich te ontwikkelen in
de zangwereld en startte vrij snel met het geven van con-
certen. Hij zong met name ghazals, een stijl die nog niet erg
bekend was in die tijd (1985). “Ghazals zijn lyrische liede-
ren die hun oorsprong vinden in het oude Perzié. Ik ben
toen tot de ontdekking gekomen, waarom ik al die zangers
niet kende. Voor de doorsnee Hindostaanse luisteraar was
het wartaal wat ik zong. Wij zijn er niet mee opgegroeid en
begrijpen de stijl daarom niet. Ik vroeg me af waarom deze
hoogwaardige kunstvorm ons indertijd onthouden was.
Daar kon ik maar één antwoord op geven. In Suriname
werd kunst geimporteerd, want wij produceerden zelf geen
kunst, behalve baithak gana. Zo bepaalde een kleine elite-
groep wat wij mooi moesten vinden. Dat was triest. Die
‘intellectuele voorhoede’ was namelijk zelf onderontwikkeld
op het gebied van de fijnzinnige Indiase kunstvormen.”

“We kregen wel de kawali door onze strot geduwd.
Overigens een prachtige stijl; niks mis mee. 1k heb tal van
kawali’s thuis! Hindoes luisteren er graag naar. De vraag is
of moslims ook naar bhajans luisteren? Het is meer een
constatering dan bekritisering. Feit is dat de kennismaking
met kawali ons heeft verrijkt. Je kunt je wel afvragen of de
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achterliggende gedachte indertijd integer was. Het is jam-
mer dat wij toen niet hebben kennisgemaakt met thumrien
dardra - lichtklassieke muziekstijlen uit Noord-India- en
met khayaal, een klassieke muziekstijl uit Noord-India. Wij
wisten niets - velen weten nog steeds niet veel - van Tagore,
de grote dichter / filosoof / schrijver / componist / huma-
nist / schilder. Laat staan van andere grote schrijvers uit
India zoals R.K Narayan, Sharat Chandra en Premchand. De
elite had meer onderzoek moeten doen naar Indiase kunst-
vormen om in Suriname te introduceren. Alvorens voor ons
allemaal te bepalen wat wij mooi moesten vinden, had die
voorhoede zich beter moeten scholen.”

Raj Mohan is blij dat er nu in Suriname docenten uit India
actief zijn. In Nederland is dat al sedert de jaren’70 het
geval. Hij constateert echter wel dat er nog geen groot plat-
form is. “Van Suriname weet ik het niet, ik ben daar sinds
1974 weg, maar in Nederland zie je dat individuele artiesten
zich ontwikkelen. De samenleving groeit niet mee. Hindo-
stanen hebben over het algemeen geen interesse in fijne
kunst. Door Nederlanders krijg je optredens in formele the-
aters aangeboden; Hindostanen zijn over het algemeen nog
steeds bezig in buurthuizen. Wil je een hoogwaardige klas-
sicke vorm van kunst laten zien, dan moet je dat ook in het
buurthuis doen. En dan mag je op de achtergrond zin-
gen.Vooral zachtjes, anders stoort het hun gesprekken over
aubergine of kip die deze week is afgeprijsd, of over
Surinaamse politiek. Het gaat er niet om dat ik niet trots
ben op Hindostanen. Ze zijn zoals ze zijn en ik respecteer
hen ook. Tk ben geen gefrustreerde musicus die een tekort
heeft aan aandacht, zoals velen onder ons. Binnen mijn dis-
cipline constateer ik slechts een aantal zaken, die in onze
samenleving spelen en die volgens mij voor verbetering
vatbaar zijn.”

Mumic: Ruby Hhartiya

Raj Mohan heeft fans zowel onder Hindostanen als
Nederlanders. Het zijn mensen die geinteresseerd zijn in
klassieke kunsten. Helaas is die groep klein. “Wat Suriname
betreft, heb ik nog steeds die boosheid in mij. Waarom zijn
deze diepzinnige kunstvormen ons onthouden? De diep-
zinnigheid van Jagjit Singh ligt niet in Dhdy din nd jawdni,
maar in Der lagi dne men tumko. Dat is de werkelijke Jagjit
Singh. Maar men gaat massaal naar Dhdy din nd jawdni,
Hindostanen gaan in Nederland ook niet naar het theater.
Ze doen aan volkstoneel. Je pakt je schoonzuster voor de rol
van Mata Sita, je zwager voor de rol van Ravan - aan hem
had je allang een bloedhekel - en ga zo maar door. Er is nog
veel tijd nodig om onze mensen bewuster te maken van
klassieke vormen van kunst en literatuur, los van een kleine
groep die er wel mee bezig is.”

Hij ziet het echter somber in zolang er geen onafhankelijk
platvorm is. “Op zo'n platform zouden de namen mogen
worden genoemd van kunstenaars, waar onze samenleving
trots op kan zijn. Maar de één gunt de ander niets. Zo leven
wij met elkaar, terwijl het noodzakelijk is dat de samenle-
ving trots is op eigen mensen, eigen kunst en eigen pro-
ducties. Her en der worden er activiteiten georganiseerd -
literaire of muzikale activiteiten -, omdat er iemand zo
goed is een podium beschikbaar te stellen. Dan gaan er vier
mensen naar toe, van wie maar één toegang heeft betaald.
Nogmaals, het klinkt hard wat ik zeg, maar het is niet als
verwijt bedoeld, slechts als constatering. Het is niet aan mij
om een volk op te voeden. [k ben geen politicus. Het is ook
niet reéel om te verwachten dat mensen zich binnen een x
aantal jaren hoog ontwikkelen op het gebied van kunst, of
dat wij veel meer aan theater gaan doen en niet alleen aan
volkstoneel. Dat is een proces van generatie op generatie.”

44 HINDORAMA



AFA[S

Belastingadviseurs B.V.

Deskundigen in:
* (inter)nationaal belastingrecht
* bedrijfsovernames
* bedrijfsfinancieringen
* hypotheken / pensioenen
* belastingaangifte PART./MKB/DGA
Burg. Stramanweg 63, 1190 AB Oudckerk a/d Amstel
TO0O70 3545225« M 0653770097 « F0O70 345 51 44
E sunil@magquis.nl * | www.maquis.nl

mr Sunil Santokhi
mr Henri Moll

mr Ton Kamp

Ontederdee! van Maatschap Maquis Belwstingadviseurs

KINDEROPVANG

i.5.m. Shri Vishnu School

K Ophaal service kinderopvang
Vakantie opvang
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang

's Gravenzandelaan 185
2512 JL Den Heog
Mob. 06 24623972

Yol 070 4023698 |

r.

ILMS INTERNATIONAL

= Doku / Drama
= Producent van film
en video produkties
= Ruim 35 jaar ervaring
in creativiteit en kwaliteit

Laan van Meerdervoort 316
2563 AM Den Haag
Tel: 070 - 365 82 18
Fax: 070 - 365 37 16
E-mail: rfifilms@wanadoo.nl

Bruidsreportages - Portretfoto’s in ¢igen studio - Pasfoto's - | uor fotoservice
Meer dan 500 soorten lijsten in alle muten - Digitaal - Imternet
Roy Mohan
Al ruim 10 jaar de vakfotograaf voor al uw bijzondere momenten
Az | &G | o

D aa.

Tel, 010 - 482 09 40 » Mob. 06 - 26 078 691
Internet http://www.fotogaaf.nl

Zoekt u een fotograaf ?
06 293 444 99

VAKFOTOGRAAF

Voor bedrijfsfotografie
bruid tag zclame
Greepstoto glamour, reproductie enz..

www.shyam.nl Fax.: 010-436 19 60 E-mail: info@shyam.nl
Kaatshaan 16-d -

3082 DP Rotterdam

Tel: 010436 69 22
Mobile: 06-293 444 99

GROOTMEESTERS

IN HET SPEL
OEDAMAH ADVOCATEN

(WSNP) » B

Clvielrochy

Lontarpalmstraat 71
1104 DM Amsterdam ZO
Tel. 020 690 30 16
- Fax 020 699 66 91
- E-mail: soedamah@freeler.nl

= Homepage: www.soedamah.nl

Tewarie & Partners

{ccountants en Belustingadyviseurs

Parmessar & Tjon A Ten

tecoumants & Belastingadviseurs

GROEP

K.B. Tewarie RA

P. Parmessar FB

ML) Braspenning AA

M L. Krokke-Toffoli

Drs, Ing. WNLB, Tewaric RE

INAA

grot "

Nedetland: Oranje Nassaulann S5, 1078 AK Amsterdam + Tel: 020-6711286 +
Fax 020-6737272 Suriname: My EILR. Lim A Pastrast 19, Postbus 1700, Paramaribo = Tel:
474452 « Fux 474643 en Oranje Nassaostraat 83, Nieuw Nickerie « Tel: 0231979

Korte Bajonetstraat 54-56
3014 ZL Rottardam

Uw Indiase Winkel SU NAYNA

HINDORAMA 45



Noordzee masala

k jabana bit gaya

ijn ouderlijk huis had altijd veel weg van een

sociaal-cultureel centrum, zoveel mensen

kwamen er over de vloer. Ook had de telefoon

soms een fulltime telefoniste kunnen gebrui-
ken. De twee magneten hiervoor waren mijn nana, een zeer
gerespecteerde pandit die bij ons in Capelle inwoonde, en
mijn moeder, een combinatie van onbetaald sociaal werker,
gezinstherapeut, goed mens en chef-kok met drie Michelin-
sterren. Mijn vader zorgde als onbaatzuchtige gastheer voor
het ondersteunende werk. Al die aanloop en het getelefoneer
vond ik niet altijd even fijn. Sterker nog, ik ergerde mij er vaak
aan. Het gebrek aan privacy deed zich het meest voelen bij
hongerige thuiskomst van school en bij voetbalwedstrijden
op onze enige televisie in de woonkamer. Ook was er een
zekere kloof van taal en sociale achtergrond met de gasten,
veelal vooral Hindostaanssprekende boitie-mensen, afkom-
stig van het Surinaamse semi-platteland van Pad van
Wanica. Al met al bleven de directe contacten met deze men-
sen beperkt, maar door de gesprekken thuis gingen zij ook
voor mij en mijn broertjes leven. Hoezeer dit het geval is
geweest, besef ik nu ik al 16 jaar niet meer bij mijn ouders
woon en toch zeer geraakt word door het overlijden van die
mensen van toen. Om de zoveel weken is het raak, alsof over-
rijpe mango’s een voor een van de boom op de grond ploffen.
Dan besef ik ook dat deze mensen deel zijn gaan uitmaken
van mijn eigen persoonlijke geschiedenis en hun dood sig-
naleert dat tijden voorbijgaan. Bij elk overlijdensgeval komt
het oude Hindostaanse liedje “Ek jabana bit gaya” (een tijd-
perk is tot een einde gekomen) weer in mijn hoofd.

Naast hun plaats in mijn goede oude tijden heb ik een ande-
re belangrijke reden om deze mensen van weleer dankbaar
te zijn. Luisterend naar hun gesprekken heb ik mij kunnen
inleven in wat ik noem een “derde wereld"-manier van den-
ken en daar veel baat bij gehad in mijn werk in ontwikke-
lingslanden. Want hoe stereotyperend en simplistisch dit ook
mag lijken, het denken van “boitie-mensen” staat niet op
zichzelf, maar is sterk gerelateerd aan hun achtergrond, die

Wierish Ramsoekh

gelijk is aan die van veel mensen elders in de derde wereld.
Velen van ons hebben tijdens de opleiding wel iets moeten
lezen aver de waardenhiérarchie-piramide van Maslov, Deze
Amerikaanse psycholoog betoogde, dat de waarden van
mensen worden bepaald door wat ze nodig hebben. Maslov
stelde 5 niveaus van menselijke behoeften vast in een hiérar-
chische relatie tot elkaar: eerst overleven (het voldoen aan
basisbehoeften als voedsel, kleding en onderdak), dan veilig-
heid (eigen bezit, gezondheid, financiéle zekerheid), vervol-
gens liefde, affectie en sociaal gevoel, dan respect en ego
(“iets bereiken”, prestige, onafhankelijkheid) en dan tenslot-
te zelfactualisatie (persoonlijke groei en ontwikkeling, per-
fect voelen naar lichaam en geest). Velen van die boitie-men-
sen zijn opgegroeid met behoeften op het vlak van vooral
overleven en veiligheid en dat heeft ook hun waarden
bepaald. Denk aan de nani, die het afkeurt hoe kinderen hier
cola drinken alsof het water is, omdat ze nog komt uit een
tijd waarin cola een duur luxe-goed was. Denk aan de spaar-
zaamheid van ouderen en de moeite om geld uit te geven
aan Hindostaanse shows en uit-eten, zelfs als ze niet zelf
hoeven te betalen. Hun kinderen moesten dokter en advo-
caat worden en zeker geen antropoloog of kunstenaar.

Theorieén als die van Maslov, maar ook van wetenschappers
als Hofstede en Inglehart, proberen het denken en handelen
van mensen te verklaren door de koppeling te leggen met
hun context. Dit is geen open deur. Kijk maar in het dagelijk-
se leven, waar te vaak een gebrek aan inlevingsvermogen te
constateren is ten aanzien van mensen die in een andere
context zijn opgegroeid. Niet alleen in de politiek, waar mee-
dogenloos geéist wordt, dat oudere allochtonen maar heel
snel hun normen en waarden moeten veranderen. Erger
nog, ik zie dit gebrek aan inleving bij Hindostanen zelf. Voor
menig Hindostaan in Suriname was het nemen van veel kin-
deren een vorm van sociale veiligheid voor de oude dag. Te
vaak zie ik nu dat die kinderen en hun kinderen, opgegroeid
in Nederland mer andere Maslov-behoeften, zo met zichzelf
bezig zijn dat ze geen tijd hebben voor de ouderen. Te druk
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Zangeres Kanchan overleden

Wie herinnert zich het duo Kanchan en Babla niet!
Kanchan, de mooie zangeres uit India die zich de chutney-
stijl eigen had gemaakt en daarmee, samen met echtge-
noot Babla die de muziek voor zijn rekening nam, als een
bom insloeg in het Caribisch Gebied, Suriname en elders.
“Kaise bani, kaise bani...
Phaulari bina chutney
kaise bani ??” Haar hel-
dere stem schalde en
schalt nog steeds door
menig huiskamer en op
menig feest.

Helaas is Kanchan niet
meer. Eind juli stierf zij
op 54-jarige leeftijd in
haar woonplaats Mum-
bai aan een nierziekte,
waar zij gedurende eni-
ge tijd aan leed. Kumari
Kanchan Dinkerao Mail
werd op 16 maart 1950
geboren in Bombay. Zij
begon haar zangcarrie-
re begin jaren '70 als pla-
ybackzangeres in Hindi
films bij music directors
Kalyanji - Anandji, broers
van Babla. Haar eerste
grote hit was Ai Zamane
van de film Rafoo Chak-
kar (1975). Andere grote
hits waren onder meer Kya Khoob Lagti Ho, Badi Sundar
Dikhti Ho en Tumne Kisi Se Kabhi Pyar Kiya. Kanchan
ontving haar eerste platina-plaat voor het lied Hum
Tumhen Chahte Hain van film Qurbani (1979).

Toch zal de zangeres vooral herinnerd worden vanwege
haar swingende crossovers. Zij en Babla introduceerden
de Caribische muziek, calypso/soca en chutney in de
Indiase muziekwereld. Tijdens hun eerste trip in 1979
naar Trinidad & Tobago raakten zij erg gecharmeerd van
de stijl van de populaire chutneyzanger Sundar Popo, die
medio 2000 op 53-jarige leeftijd overleed. Zij namen
enkele van zijn liederen, waaronder Phaulari Bina

Chutney, over en brachten deze naar internationale
podia. Sundar Popo maakte deel uit van diverse van hun
internationale concerten. Van de lokale klassieke zanger
Yussuf Khan zong Kanchan haar versie van Aaj Sawalya.
Kanchan’s Hindi versie van de calypso Hot Hot en van
Byrons Lee's Tiney Wi-
ney werden grote hits
en zij bezorgde deze
muziekstijl ook grote
populariteit in India.

Begin jaren ‘80 maak-
ten zij en Babla een
grote tour door het
Caribisch Gebied, waar
zij Trinidad, Suriname
en Guyana aandeden.
Ook bezochten zij de
VS, Engeland, Fiji en
Nederland. Inmiddels
hadden Kanchan en
Babla ook Rat Ke Sap-
na van Suriname’s grote
baithak-gana-zanger,
Ramdew Chaitoe, in
hun repertoire opge-
nomen. Met hun com-
binatie van chutney,
soca, calypso en Hindi-
liederen heeft het duo
een onvergetelijke stem-
pel op de Indiase mu-
ziek gedrukt, terwijl ze ook talloze fans over de hele we-
reld hebben. In 2000 waren zij voor het laatst in Trinidad,
een land waar zij hun hart aan hadden verpand en waar
zij zich graag een keer zouden willen vestigen. Helaas zal
die droom voor Kanchan niet meer gerealiseerd kunnen
worden.

Kanchan zou het lied Someday I will see you again voor
de film GUIANA 1838 die eind september in New York
uitkomt, opnemen. Zij werd echter ziek voordat de opna-
mes konden starten. Rohit Jagessar had het lied speciaal
voor haar geschreven. Kanchan laat echtgenoot Babla,
dochter Neesha (20) en zoon Vaibhav (13) achter.

48

HINDORAMA




met liefde, carriere, de kinderen naar voetbal en toneel bren-
gen, duiken in Spanje. Kiezen voor zichzelf en vooral voor de
kinderen zou nog respectabel kunnen zijn, ware het niet dat
er zelfs geen inleving is in de verwachtingen van vader en
moeder. Nee, die moeten zich maar aanpassen, een beetje
modern worden. Soms zit er toch een tikje schaamte bij en
wordt de verwaarlozing in stilzwijgen gehuld. Wat helemaal
het bloed onder mijn nagels kan halen, is als op familie-
feesten verliefde jongeren op de schoot gaan zitten zoenen,
terwijl de grootmoeder op tien meter afstand zit. En dan toch
verbaasd zijn als iemand daar wat van zegt. “Ach oma, dit is
Nederland, je moet wel meegaan met de tijd, hoor.”

Wat zegt u? Lk, een ouderwetse zak? Misschien, maar mis-
schien ook niet. Tk ben in veel opzichten een kind van het
westen, individualistisch, gehecht aan vrijheid, rationaliteit
en keuze. Maar dankzij al die boitie-mensen van vroeger bij
ons thuis probeer ik er bij stil te staan, dat andere mensen
zich in andere Maslov-sferen bewegen en daar rekening
mee te houden. Niet dat het altijd makkelijk is. Een grote
test in mildheid voor mij was mijn eigen huwelijk. Het
Hindostaanse huwelijksproces is in feite een gemeen-
schapsgebeuren, waarin de bruid en bruidegom geen
onderwerp zijn, maar lijdend voorwerp. Je wordt geacht
dingen te ondergaan bhuiten eigen regie om, de Jan Klaassen
en Katrijn te zijn van vele poppenspelers. Nu ben ik normaal
iemand, die altijd zelf de teugels in handen wil hebben.
Maar ik was in staat om die los te laten tijdens mijn huwe-
lijk, alles over mij heen te laten komen, om een ieder in het
gebeuren zijn of haar traditionele rol en lol te gunnen. En
uiteindelijk vond ik het nog prettig ook, verlost te zijn van
alle organisatorische hoofdpijn. Het enige breekpunt tij-
dens het dagenlange proces was het mij laten insmeren met
gele hardi door enkele bhoujies (schoonzussen in ruime zin:
vrouwen van broers, neven, goede vrienden - red.). Kijk,
daar zag ik het nut echt niet van in. Bovendien vermoedde
ik achter die traditie een soort soft-erotisch opgeilen voor de
grote huwelijksnacht. Ik liet het gebeuren, maar mijn bhou-

jies herinneren zich nog steeds mijn nijdige gezicht. In zijn
algemeenheid blijven de vruchtbaarheidsrituelen tijdens
het Hindostaanse huwelijksproces een rode lap voor deze
stier. Voor mij heeft het huwelijk een religieus karakter met
de dienst in de maro (huwelijkstent - red.) als hoogtepunt.
En daar passen dan eigenlijk geen gore, erotische liedjes van
de “lava bhuje” (ceremonie voorafgaand aan het huwelijk,
waarbij rijst wordt gepoft - red.) bij. Evenmin als het sensu-
eel zwaaien met een aubergine met twee aardappels daar-
onder. Hoe moeilijk soms dus ook, inleving in de achter-
grond van ouderen helpt mensen om zichzelf te behoeden
voor fundamentalistisch individualisme en de arrogantie
van “jonger en daarom wijzer”. Mensen hebben nou een-
maal de behoefte aan vaste patronen en culturele houvast
en oude gewoonten hebben een behoorlijke hardnekkig-
heid.

Overigens is de groep, die ik in gedachten heb, dus langza-
merhand aan het uitsterven. De nieuwe Hindostaanse
ouderen zijn immers in feite ook kinderen van Nederland.
Dump de kleinkinderen niet automatisch voor oppas, want
de jonge aji en aja hebben een eigen programma. Nani heeft
op latere leeftijd haar rijbewijs gehaald. Een andere aji is
met een vriendin op vakantie geweest. Weer een andere
nani heeft een kleurspoeling bij de kapper genomen en
loopt graag in joggingpak rond. Prima, heel goed, zelfstan-
digheid en zelf genieten van het leven is een groot goed. En
ook sommige oudere ouderen vertonen een verrassend ver-
mogen om zich aan te passen, vooral zij met een betere
opleiding. Nee, ik heb het over de oudere ouderen, die vaak
geisoleerd thuis zitten en zich afvragen waarom de kinderen
toch niet langskomen. Waarom de kinderen op vakantie
gaan, maar alleenstaande moeder of vader niet meevragen.
Waarom zij vergeten zijn, hoeveel opofferingen de ouders
zich vooral in Suriname hebben getroost? Over die oudere
ouderen heb ik het, die zich in andere Maslov-sferen bevin-
den dan velen van ons in Nederland en van wie over een tijd
vastgesteld kan worden dat “Ek jabana bit gaya”.
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Sapney - De Droom, Neerlands eerste Bollywoodfilm!

Weg met dat keurige drama; Bollywood'’s calling!

VPRO's Villa Achterwerk maakt de eerste Nederlandse
Bollywoodfilm ooit. De opnames begonnen 23 augustus en
de unieke film gaat 18 oktober tijdens het Cinekid-
filmfestival in premiere. De ‘Bollywood fever' heeft ook
Nederland aangestoken. En dat is niet zo vreemd. De India-
se tegenhanger van Hollywood is inmiddels uitgegroeid tot
de grootste filmindustrie ter wereld met meer dan een mil-
jard fans wereldwijd.

Sapney is een liefdesverhaal en gaat over de 11-jarige
Indiase Raju en de 12-jarige Nederlandse Lisa. De rol van
Raju wordt vertolkt door Mrinal Ramdas, zoon van de
bekende publicist Anil Ramdas. Ook is er een rol weggelegd

Bollywoodgiganten

Na de zeer geslaagde show van Shah Rukh
Khan in augustus is ook de megastar van
de vorige eeuw, Amitabh Bachchan, in sep-
tember te bewonderen:

spectaculaire glitter- en'd

wel de 61-jarige actenr noy

meedanst met de jongere

als gast van het

back. Niet alleen als @

zanger schittert hijinas

mooie diepe bariton al &l

Kabhie (1976), waar hij 1
gedichten voordraagt in de film

(2003) gaat hij voluit @l Zange

tie van Cinema India staat volledi

teken van deze legendarische actetiy

de films Dev (2004), AESH2001), Bagh
(2003) en Kabhi Khushi Kabliie ¢
(2001). In nummer 6 zal Hindorama hader
aandacht aan het bezoek van Amitabh
Bachchan besteden.

voor Prem Radhakishun, advocaat, columnist en presenta-
tor van het tv-programma Premtime. Sapney is een verhaal
van een speelfilm, verteld in het tempo van de muziekvi-
deo. De film heeft ‘slechts’ een lengte van 15 minuten. Met
vernieuwende muziek van topcomponisten Jatin-Lalit -
een fusie van Indiase en westerse instrumenten - en
Nederlandse teksten is een geheel nieuw genre gecreéerd.
0ok de choreografie is een fusie van Indiase, westerse en
Latijn-Amerikaanse dansen. De kostuums in de film zijn
spectaculair en vernieuwend. De hoofdrolspelers en de 240
dansende kinderen dragen glamoreuze, traditioneel/mo-
derne Indiase kleding. De kostuums zijn een fusie van de
oude Indiase traditie en de huidige trends. Het script voor
de film is geschreven door Rishi Chamman, voormalig
vaste medewerker van Hindorama.

in Nederland
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Huldiging Surinaamse schrijver
Rappa

Eind augustus werd de auteur Rappa
ter gelegenheid van zijn 50-ste ver-
jaardag gehuldigd door de Surinaamse
Schrijversgroep '77. De auteur staat
bekend om zijn scherpe tong, zijn lu-
dieke, maar niet mis te verstane schrijf-
trant en bovenal om zijn “friktie tories”
(‘gekke verhalen’). Hij schrijft span-
nende verhalen, humoristische verha-
len, maar ook verhalen met een stevi-
ge erotische ondertoon. Zijn grootste
inspiratie is de veelkleurige samenle-
ving in Suriname, waar alles en ieder-
een zo vrij rondloopt. “Zo meervoudig
mooi en divers. In een land als
Nederland zou ik niet kunnen wonen,
alhoewel het daar aardig gekleurd
raakt.” Robby Jonathan Parabirsing
bezocht het zesjarig Lyceum in
Paramaribo en behaalde de MO-B akte
Nederlands. Vanaf 1975 werkt hij als
leraar Nederlands. Zijn eerste publica-
tie “Ons Gebed” verscheen in 1971 in
het lustrumboek van het Lyceum. Zijn
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pseudoniem Rappa gebruikte hij als
redactielid van de schoolkrant. Aan
huis opende hij in 1980 een stripbibli-
otheek, Rappa’s Stripbieb, waar in
1993 een literatuurafdeling bijkwam:
Rappa’s Lietbieb. Vanaf 1997 gaf hij de
bijna geheel door hemzelf volgeschre-
ven, onregelmatig verschijnende bul-
letins De stripbieb en Rappa’s Lietbieb
uit. In 1998 begon hij met Ralicon
(Rappa’s Literatuur Consultancy) en
bracht o.a de eerste uitgave van het
bekende boek Ter dood veroordeeld
van John de Bye uit. Korte tijd maakte
Parabirsing deel uit van het schrijvers-
collectief Toke. Verhalen die hij in
1979-1980 schreef voor een gevarieerd
weekblad bundelde hij in zijn eerste
boek Friktie tories oftewel geviochten
verhalen (1980). In dezelfde stijl ver-
schenen in de jaren daarna Opa Djan-
nie en andere verhalen, Fromoe Archie
en Nieutwe Friktie Tories. Wat serieuzer
van toon was de roman De vlek uit het
verleden. Voor kinderen schreef hij
Sylvy en Hexa en andere verhalen en
Verdwaald in het bos. Voor de opge-
schoten jeugd verschenen De tapoe en
Een bloedige les. Eerder werden door
de Schrijversgroep '77 gehuldigd de
Surinaamse schrijvers/dichters Som-
bra, Shrinivasi, en Michael Slory.

Het kind met de grijze ogen
Annel de Noré
ISBN 90 6265 563 7
Uitgeverij In de Knipscheer
Prijs: €15,-

Het kind met de grijze ogen bevat twee
korte en zes lange verhalen, gekarakte-
riseerd door welhaast redeloze ge-
beurtenissen, geladen met passie,
wreedheid en magie in een Latijns-
Amerikaanse sfeer. Alle personages
worden uiteengerukt door het verlan-
gen naar aandacht, liefde en door de
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grillen van het lot.
Trouw schreef: “De
Surinaamse Annel
de Noré bewijst
met de bundel ‘Het
kind met de grijze
ogen' dat haar
mooie debuutro-
man ‘De bruine
zeemeermin'  van
vier jaar geleden
geen toevalstreffer was." Chandra van
Binnendijk in De Ware Tijd: “De
schrijfster verrast opnieuw.(...) Toont
op een belangwekkende manier dat de
literatuur kan gaan waar historici
nooit zullen komen. Annel de Noré
heeft met deze collectie verhalen op
een overtuigende manier een plek ver-
overd in de hedendaagse Surinaamse
literatuur.” En Michiel van Kempen
voor Biblion: “Dit boek weet zich door
de stilistische kwaliteiten moeiteloos
te nestelen tussen de beste verhalen-
bundels die het Caribisch gebied ooit
voortbracht.”

Uw Chinese horoscoop voor 2005
Neil Somerville
ISBN 90 453 0246 2
Uitgeverij BZZToH
Prijs: €13,50

Ontdek het Jaar van
de Haan. Uw Chi-
nese horoscoop voor
2005 vertelt u wat
het komende jaar
voor u in petto heeft.
Zoek op welke die-
renriemtekens bij u
passen, met welke
binnen- en buiten-
landse beroemdheden u het lot deelt
en of u geluk heeft in de liefde.
Daarnaast geeft het boek u informatie
over financiéle vooruitzichten.
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Klassieke Muziek en Dans uit India

MEER DAN 20 VOORSTELLINGEN OP 8 PODIA IN NEDERLAND EN BELGIE

‘ -
-

. . muziek |

Laat u betoveren door deze fascinerende muziek en dans! z&=[=
Bel voor de nieuwe seizoensbrochure Muziek en Dans it India: 020 5688513, mail naar tropentheater@kit.nl of kijk op
www.muziekendansuitindia.nl voor het volledige programma, ook voor informatie betreffende de tournees.

Tropentheater Amsterdam | Korzo Den Haag | De Oosterpoort Groningen | Zuiderpershuis Antwerpen (Belgie)

RASA Utrecht | De Doelen Rotterdam | Odeon Zwolle | De Regentes Den Haag

—

G.M. Proudly Presents The Greatest Musical Night 2004

KEL AADJ AUR KEL

Verleden, Heden en de Toekomst .

met muzikale beg_;eTeiding van AVISHKAR o.Lv. Fronny Bhikharie

Party Center Royal / Rotterdam e Zat. 30 oktober 2004 * Aanvang: 21.30 u. j§

Artiesten:

Jaren: '60 - 80
Biesnath Trilokhie ® Rudie Tangalie ® Shaheed Wagiedhoesein
| John Mokhamsingh ¢ Michel Lachman ¢ Ramola Guptar

| Jaren: 80 - 2004
Indroniel ® Berry Damri ® Shanta Gajrad]

-

| ‘ Na de show dansen met: The Indian Eaglesgl.v. John Mokhamsingh en |
Shaheed Wagiedhoesein ¢ Info: 06 - 29206368 / 070 - 3913606 ’

Be there! Don’t miss it! ® Let op: januari 2005 Mukesh Tere Yaad Mein




SARNAMI WOORDENBOEK
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Voorwoord
Verantwoording
Gebruikte spelling
Gebruikte afkortingen

Deel Nederlands - Sarndami
Deel Sarnami - Nederlands
Werkwoorden
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Een tweetalig woordenboek van het Surinaams Hindostaans

Dit Sarnami woordenboek is een tweetalig woordenboek
van het Surinaams Hindostaans. Er is een deel Nederlands-
Sarndmi en een deel Sarndmi-Nederlands. Het aantal opge-
nomen hoofdwoorden is voor het Nederlands ca. 6200 en
voor het Sarnami ca. 5500.

Dit woordenboek is bestemd voor iedereen die het
Sarndmi beter wil leren begrijpen, verstaan of spreken. Dit
zullen vooral Nederlandssprekende Hindostanen zijn van-
wege hun contacten met Sarndmisprekende familie en
kennissen. Aan de andere kant kan het woordenboek nut-
tig zijn voor diegenen die voornamelijk Sarndmi spreken
en voor hun gebruik van het Nederlands hun woorden-
schat willen uitbreiden. Maar vanzelfsprekend is dit boek
bestemd voor iedereen die het Sarnami een warm hart toe-
draagt.

Om te beginnen hebben de auteurs de meest voorkomen-
de woorden opgenomen. Daarnaast bevat het woorden-
boek veel woorden die bij de traditionele leefwijze van de

oudere generatie Hindostaanse Surinamers behoren. Voor
het Nederlands hebben de auteurs zich meer gericht op
woorden die de gebruiker nodig heeft in werk en studie.

In dit woordenboek is er veel aandacht voor de verschillen-
de betekenissen die woorden kunnen hebben, én voor hun
gebruik in combinatie met andere woorden. Ook zijn vaak
meerdere vertalingen of synoniemen van woordbetekenis-
sen opgenomen. Bij veel woorden staan korte voorbeeld-
zinnetjes, zodat het gebruik van het woord duidelijk wordt.
Dit is vooral bij zogenoemde grammaticale woorden als
Jjaise (zoals), dge (voor) gedaan. Verspreid door de tekst is
een aantal spreekwoorden en gezegden opgenomen als jai-
se bdp oise betwd - De appel valt niet ver van de boom,

Voor de schrijfwijze van het Sarndmi is de in 1986 vastge-
stelde spelling aangehouden. In het voorwoord is een uitleg
van deze spelling opgenomen.

Achterin het boek vindt de gebruiker een kort overzicht van
een aantal veelgebruikte werkwoorden.

Omvang 232 pagina’s in omslag « ISBN 90-805092-5-6
Samenstellers: Eline Santokhi en Dr. Lydius Nienhuis
Uitgave: Communicatiebureau SAMPRESHAN / Dr. Jnan Adhin Instituut (JAI)
Verkrijgbaar in de boekhandel of per e-mail: info@adhin-instituut.org
Voor meer informatie over de samenstellers: www.adhin-instituut.org
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