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Vlieg Naar India Mabaraja Style Met ....... Air-India

Wist u dat ...

* Air-India 22 vluchten per week naar India heeft?

* Air-India twaalf bestemmingen in India aandoet?

* Air-India ook interessante bwtemmuzgen buiten India
beeft die u gratis met een stop in India kunt
combineren, zoals bgvoorbee@ Jakarta, Bangkok en
Kathmandu?

* Air-India u aan boord alvast kennis laat maken met
de échte Indiase keuken?

* 91% van de Air-India toestellen op tijd vertrekt?
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Zelfrespect

Een teken van zelfrespect is, dat je je als mens niet volledig
afthankelijk maakt van anderen. Ditzelfde geldt ook voor
regeringen. Deze willen soms tot in het absurde toe hun
zelfrespect tonen door s lands eigen vlag voor
het gebouw van de Verenigde Naties in New
York te laten wapperen. Als ze tot die 'rij des i
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naties' behoren, voelen ze zich volwaardig. Il | JL’J
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Dat ze daarna voor hun sociaal-economische
ontwikkeling misschien volledig afhankelijk
blijven van de internationale gemeenschap,
doet niet terzake. Dit is ook niet erg, als ze
tenminste blijk geven van voldoende eigen
inspanningen om hun zaakjes op orde te krij-

gen. Jammer genoeg is dit vaak niet het

geval. En zelfrespect verwordt 1ot een voort-

durende claim op hulp van anderen.

De Surinaamse Ambassadeur bij de VN kon

indertijd, vlak na de militaire machtsover

name, gelukkig een génante vertoning verhinderen. De
toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, die persoon

lijke wraakgevoelens jegens Nederland koesterde, zou dit
land wel eens een lesje leren. Hij zou in zijn toespraak voor
de Algemene Vergadering van de VN melden dat Nederland
mel te weinig geld over de brug kwam om Suriname te hel-
pen. Dat hij de kans liep te worden afgemaakt in een forum
waar Nederland hoog wordt aangeslagen vanwege zijn ont

wikkelingssamenwerkingbeleid, was hem ontgaan. En wal
erger was, hij ging totaal voorbij aan het feit dat het gros
van de landen in de VN voormalige kolonies zijn, die hun
onafhankelijkheid niet zo rijkelijk beloond zagen.
Suriname had op 25 november 1975 toch mooi NLG 3.5
miljard weten binnen te halen! Wijlen president Burnham
van Guyana had vaker laten blijken stinkend jaloers te zijn
op die “golden handshake”.

Een gevoel van géne bekroop mij, toen ik hier enkele jaren
terug een Divali-viering bijwoonde, georganiseerd door
een aantal welzijnsorganisaties, De presentator begon met
te klagen dat de organisatoren voor de activiteit maar 2000
gulden subsidie van de gemeente hadden gekregen. Voor

mij was het feest over. Was ik daar gekomen om in een soli-

daire omgeving het feest van de
overwinning van het licht op het
duister te vieren, de man wierp nij
in een zwart gat. Waar was ons zelf-
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Kanta Adhin

Hoofdredacteur

Afschrikken
Graag reageer ik op de uitspraken over interculturele rela-
ties in nummer 4. Ik had een vriendin die een Hindo-
staanse vriend had. We studeerden allemaal nog pas.
Haar ouders wilden gelijk naar zijn ouders om alles te
regelen enzo. Die jongen schrok er van. Eerst wilde hij dat
niet laten blijken, maar je merkte dat hij zich ongemakke-
lijk voelde. Uiteindelijk verbrak hij de relatie. Daarna had
hij een Nederlandse vriendin. En mijn vriendin? Die is er
behoorlijk gefrustreerd door geraakt. Haar ouders vinden
dat. als hij echt van haar hield, hij zich niet
z0 snel had hoeven te laten afschrikken.
Ergens hebben ze misschien gelijk. Gaiirie

Echt wel cool
Ik ben 19 jaar oud en heb een Hindostaanse
vriendin. Ze is echt wel cool, maar als het
van haar ouders afhangt, mag ze inderdaad
niets. En het stomme is, ze is niet achterlijk!
Ouders denken, geloof ik, altijd dat hun
dochters stom zijn en geen enkel verantwoor-
delijkheidsgevoel hebben. Zij drijven hen
juist toe naar dingen, die ze misschien anders
niet zouden doen. Alles is verboden, dus span-
nender! Als je altijd maar je gevoelens moet
onderdrukken, reken maar hoe die tot uiting
komen wanneer je je eenmaal een beetje vrijer voelt.
Blijkbaar vinden ouders het niet erg dat hun kinderen na
twee of drie maanden huwelijk al scheiden. Als ze maar
getrouwd zijn! \shok

Zielig

Ik erger me als ik dingen hoor als “mijn partner boeit me
niet meer” of “hij/zij is niet in voor creatieve seks”. Weten
mensen nog wel wat liefde is? Dat hoeft toch niet altijd
passionele liefde te zijn? Dat duurt nooit lang. Maar
gewoon erg op elkaar gesteld zijn. Is dat uit de tijd? Mijn
man en ik zijn al bijna 30 jaar getrouwd en we vinden het
nog steeds leuk om bij elkaar te zijn. We hebben geen wild
seksleven, maar als we het doen dan bedrijven we nog
echt de liefde met elkaar. Niet alleen een fysiek spel, waar-
bij je na een paar keer op elkaar bent uitgekeken. Of alles
wilt proberen wat je via al die tv-zenders krijgt voorge-
schoteld. Tegenwoordig wordt alles zo oppervlakkig
opgevat. Misschien wordt dat gezien als modern of als
integratie in de Nederlandse maatschappij, maar dat is
dan wel heel zielig! Muw. P J.

Leuk uitzien
Ik wil reageren op de uitspraak “Hindostaanse vrouwen
verwaarlozen zichzelf, wanneer ze eenmaal kinderen
hebben”. Daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Ik
ben zelf moeder van een lief dochtertje van anderhalf
jaar. Ik zit lekkerder in mijn vel na het baren van een kind.
zie er veel leuker uit en krijg best veel aandacht van man-
nen, in het bijzonder van mijn eigen man. En dat geldt
ook voor andere Surinaams/Nederlandse vrouwen in
mijn omgeving. Trouwens ik vind jullie blad fantastisch.
Mijn collegae zitten tijdens de lunchpauze mee te lezen.
Nita
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woord.
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Angela Boedhoe
‘Een man in een net pak maak? iets
in me losl’
Angela Boedhoe zit nu in haar twee-
de jaar van de studie Fashion Mana-
gement aan de Hogeschool van
Amsterdam. Ze wil later mediasty-
ling, redactionele opmaak en kleding
aan modellen bij bladen als Elle of
Cosmopolitan gaan doen. “Mode is
kleding die bij je past”, vindt Angela.
“Mode maakt je zelfverzekerd. Als je
er goed uitziet, voel je je beter.”
Volgens haar is mode uit de jaren
zeventig de laatste trend. Nederland
wordt steeds modebewuster. Vooral
in Amsterdam. "Hindostanen kleden
zich over het algemeen leuk. Maar
sommigen ook smaakloos. Bijvoor-
beeld kleding van de markt waarvan
de kwaliteit slecht is. Per maand geef
ik heel veel uit aan kleding. Deze
maand al zevenhonderd gulden,
maar het verschilt.”
Angela heeft een bepaald idee hoe
een man succes bij de dames kan
hebben. "Een man in een net pak
van, bijvoorbeeld, Hugo Boss en
Joop maakt iets in me los! Lekker
sportief is ook OK. Maar Hindo-
staanse vrouwen houden over het
algemeen meer van de nette look. Een
lekker geurtje en een kort, net kapsel
maakt het plaatje af.”

Suresh Bisheshar
‘Hindostanen doen elkaar nal’
“Mode is er goed uitzien en je onder-
scheiden van de rest”, zegt Suresh
Bisheshar, verkoper in kledingwin-
kel Cool Cat in Den Haag. Hij koopt
daar echter geen kleding. “Mijn
stijl is merkkleding van bijvoor-
beeld Matinique en Donna
Karen." Suresh prefereert merk-
kleding, omdat hij denkt dat deze
een goede kwaliteit heeft. "1k
combineer ook bepaalde kle-
dingstukken. Daarnaast lees ik
modebladen voor ideeén.” Hij
besteedt ongeveer tweehon-
derd gulden per maand aan
kleding.
Volgens de verkoper wordt
het een eenvoudige look dit
najaar. Vooral effen kleuren.
“Strakke T-shirts, leer en
latex hebben hun beste tijd
gehad. Nu is de tijd voor
simpel en classy.” Hindo-
stanen zijn wat betreft
kleding en uiterlijk

niet creatief genoeg volgens Suresh.
“Ze doen elkaar vaak na. Een voor-
beeld hiervan is bijvoorbeeld streep-
jes in je wenkbrauwen maken. Wees
zelf creatief! I]delheid beinvioedt over
het algemeen het hele leven van
Hindostanen, maar vaak overkleden
ze zich hierdoor!”

Nevin Saroup

‘Je moet de trends wel volgen”

Nevin Saroup is onlangs afgestudeerd
in toeristisch management. Ze werkt

als hulpkracht in Cool Cat om een
beetje bij te verdienen. Ze ziet mode
als alles wat inis en volgt dat noodge-
dwongen. “Je ziet overal hetzelfde,
dus je moet wel meegaan. Soms ga ik
op zoek naar iets origineels, maar dan
moet je echt zoeken.”

Nevin geeft per maand drie tot vijf-
honderd gulden aan kleding uit. “Dat
is veel, maar kleding is niet goed-
koop”, stelt de verkoopster. Ze koopt
vooral broeken en topjes. “Vrouwen
vallen bij mannen in de smaak als zij
vooral strakke, korte, kleding dragen”,
zegt ze lachend. Jongens ziet ze het
liefst trendy gekleed. Hindostanen
vindt ze er een beetje hetzelfde bij-
lopen. “Altijd maar in het zwart. Niet
snel in modieuze kleuren. Neder-

landers zijn niet ijdel. Die trekken van
alles aan.”

Vijay Badri

‘Ik zie er in H&M-kleding beter wuit
dan collega's in merkkleding!’

Vijay Badri is chef op een afdeling bij
de ING bank en gaat dus vaak netjes
gekleed. Hij laat zich echter niet lei-
den door dure merken. “Duur hoeft
niet mooi te zijn. Het moet je staan. Ik
koop veel kleding bij H&M en daar-
mee zie ik er vaak beter uit dan colle-

ga's gekleed in dure merkkleding.”
Vijay volgt niet de trends, maar zijn
hart. "1k koop een kledingstuk als het
klasse uitstraalt.”

Aarti Ramdhani

‘Ik probeer apart te zijn'

Aarti Ramdhani, studente meao
secretarieel, vindt dat kleren de man
maken en besteedt er daarom veel
aandacht aan. “Ik probeer niet blin-
delings de trends te volgen, maar
apart te zijn. De jurk die ik nu draag,
heb ik onder andere gekocht, omdat
dit het enige exemplaar was.” In het
dagelijks leven kleedt Aarti zich het
liefst in strakke broeken met een
topje of trui.

HINDORAMA



Als maagd het huwelijk in

Opvoeding van Hindostaanse meisjes
doordrenkt van het kuisheidsideaal

leine kinderen, kleine problemen, grote kinderen

grote problemen’, is een veel gehoorde uitspraak van

ouders. “Dit is een uitspraak waarmee de doorsnee
ouder onomwonden te kennen geeft dat het opvoeden van
opgroeiende tieners hun de nodige zorgen baart. In Hindo-
staanse gezinnen zien we dat de problemen die ouders met
jongens ervaren voornamelijk in de sfeer liggen van slechte
onderwijsmotivatie, verkeerde keuze van vrienden en drugs en
criminaliteit. Bij meisjes liggen de problemen meer op het
emotionele en zedelijke vlak, waarbij de maagdelijkheidsnorm
de boventoon voert”.
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Dit zegt drs Bea Lalmahomed, soci-
aal-cultureel gedragswetenschapster,
docente en therapeute, In haar prak-
tijk krijgt ze regelmatig te maken met
ouders die met opvoedingsproble-
men kampen. De meeste ouders vin-
den het opvoeden van meisjes com-
plexer dan van jongens. Lalmahomed
praat dan over de leeftijdsgroep van
11/12 tot 20/25 jaar: de adolescente
fase. Zolang de kinderen nog niet op
eigen benen staan en bij hun ouders
inwonen, dienen ze zich te houden
aan de gezinsregels. En dat valt lang
niet altijd mee.

“In het algemeen kan je zeggen dat de
opvoeding bij jongens gericht is op
het kunnen verwerven van een goede
maatschappelijke positie en het
stichten van een gezin. Bij de opvoe-
ding van meisjes staat het doel hen
onbevlekt het huwelijk te laten
ingaan, centraal. Huwelijk en maag-
delijkheid zijn in de Hindostaanse
samenleving onlosmakelijk met el-
kaar verbonden en de opvoeding
wordt dan ook in hoge mate gekleurd
door het kuisheidsideaal.” Welke pro-
blemen doen zich zoal voor? Alvorens
Lalmahomed hierop ingaat, onder-
scheidt ze drie typen Hindostaanse
gezinnen: het traditionele, het inter-
mediaire en het moderne type gezin.
Denk- en handelwijze van deze ge-
zinnen worden min of meer bepaald
door de mate van integratie in de
Nederlandse samenleving.

Het traditionele gezin kent een gerin-
ge mate van integratie en laat geen
ruimte voor westerse waarden en
normen bij het opvoeden van kinde-
ren. Het contact tussen ouder en kind
is streng en autoritair. In deze gezin-
nen hebben kinderen geen inspraak
en wordt het gedrag van ouders niet
ter discussie gesteld. In het interme-
diaire gezin, dat matig geintegreerd is
in de Nederlandse samenleving, vin-
den regelmatig botsingen plaats tus-
sen ouders en kinderen over het nale-
ven van Hindostaanse waarden en
normen. Het contact tussen ouder en
kind is zakelijker. In deze gezinnen
durven de kinderen steeds meer voor
zichzelf op te komen en hun eigen
mening te geven. In het moderne
type gezin, dat het meest geinte-
greerd is, is de communicatie tussen
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ouders en kinderen goed en kunnen
deze openlijk hun mening geven over
Hindostaanse waarden en normen.
In het proefschrift van B. Mungra,
Hindoestaanse gezinnen in Nederland
(1990), wordt dit onderscheid uitvoe-
rig behandeld.

Onrein

“Was bij Hindostanen maagdelijk-
heid tot het huwelijk een regel die
lange tijd opging voor jongens en
meisjes, tegenwoordig wordt deze
norm niet meer onderschreven door
de jongens. Maar dat hun toekomsti-

ge bruid maagd is, is een absoluut
vereiste gebleven. Dit geldt zowel
voor jongens als hun ouders. De
meeste jongens vinden dat een meis-
je, dat voor het huwelijk het bed
gedeeld heeft met een ander, niet rein
is. Niet zelden worden deze meisjes
gelabeld als losbandige typen of slet-
ten. Zulke meisjes schenden niet
alleen hun eigen eer, maar ook die
van de familie”, aldus Lalmahomed.
Ze constateert wel dat, meer dan in
het verleden, jongens uiteindelijk zelf
beslissen of zij wel of niet een maagd
huwen. Is een jongen eenmaal ver-
liefd en vastbesloten zijn vriendin re
trouwen die geen maagd meer is, dan
blijkt hij in de praktijk tegen de wens
van zijn ouders te kunnen ingaan.

Sociaal-creatief gedrag

De doorsnee Hindostaanse ouder is
bij het opvoeden van meisjes alerter
dan bij het opvoeden van jongens.
Met het oog op het opvoedingsdoel
stemmen ouders hun gedrag af op die
waarden en normen, welke de huwe-
lijkskansen van hun dochter vergro-
ten. Het huwelijk is sacraal, daarom
mag een toekomstige bruid de seksu-
ele intimiteit niet met een ander
delen. De maagdelijkheidsnorm
loopt dan ook als een rode draad door
het leven van Hindostaanse meisjes.
In de traditionele Hindostaanse

gezinnen proberen ouders met een
strakke opvoeding hun doel te berei-
ken. De kinderen hebben weinig
inspraak en onderhandelen over vrij-
heidsbeperkingen is uit den boze. Er
is een strenge controle op de keuze
van vriendinnen en een strenge soci-
ale controle. Uit vrees voor zware
bestraffing durven meisjes uit traditi-
onele gezinnen hier nauwelijks
tegenin te gaan. Het aanpakken van
de moeder, die in de ogen van vader
gefaald heeft in de opvoedingstaak,
wordt ook vaak als middel gebruikt
om meisjes in het gareel te houden. In
intermediaire gezinnen gaan meisjes
heel gedurfd de strijd aan, anderen
ontwikkelen noodgedwongen soci-
aal-creatief gedrag. Enerzijds doen zij
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“Geen strakke

modieuze kleding die het

lichaam uittekent of niet

optimaal bedekt”

stickem wat hun hartje begeert en
anderzijds komen ze zogenaamd
tegemoet aan de wensen van hun
ouders. In moderne gezinnen, waarin
het contact tussen de
meisjes en ouders
vrij is, maken goede
onderlinge afspraken
de strenge sociale
controle, begeleiding
en het wantrouwen
jegens vriendinnen
overbodig. Lalma-
homed merkt op dat
de teugels in traditio-
nele en intermediai-
re gezinnen reeds in
de vroege adolescen-
tiefase, met name na
de eerste menstrua-
tie, strak worden
aangehaald. Er is wel
veel meer dan in het
verleden aandacht
voor seksuele voor-
lichting. De kern van de boodschap is
dan: vermijd intieme contacten met
jongens. Ouders die het geven van
seksuele voorlichting nog steeds
moeilijk vinden, vallen terug op
strengere regels. Moderne ouders
hebben minder moeite met het feit
dat hun dochter op 18-jarige leeftijd
een vriend heeft, maar ze blijven haar
het vereiste van maagdelijkheid voor-
houden,

Scholingskansen

“Tot en met de jaren 60/70 werd in
Suriname, in wat we nu als traditio-
nele en intermediaire gezinnen aan-
merken, het volgen van onderwijs
abrupt stopgezet wanneer de meisjes
een huwelijksaanzoek kregen., In
Nederland vindt het huwelijk in som-
mige gevallen nog plaats op 16/17-
jarige leeftijd met toestemming van
ouders, die het huwelijk belangrijker
vinden dan verdere scholing van hun
dochter.” Lalmahomed ziet echter dat
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meisjes steeds meer in ieder geval de
middelbare school afronden en daar-
na in het huwelijk treden. Soms zet-
ten meisjes na het huwelijk hun
opleiding voort, maar het komt
steeds vaker voor dat zij de gelegen-
heid krijgen om eerst hun (academi-
sche) opleiding af te ronden en dan te
trouwen. Zij die daarentegen slecht
presteren op school, worden op jonge
leeftijd uitgehuwelijkt. Onherroepe-
lijke uithuwelijking komt vooral voor
bij meisjes die er, tegen de regels in,
een vriend op nahouden. In moderne

gezinnen krijgen meisjes de vrijheid
om net zolang als zij willen met hun
opleiding door te gaan en zelf te
bepalen wanneer zij in het huwelijk
willen treden. Daar waar het te lang
duurt, vinden ouders een goed ge-
sprek noodzakelijk. Want uiteindelijk
zien alle ouders graag dat hun doch-
ters trouwen.

Geen sexy kleding

Ook kleding speelt een belangrijke rol
in de opvoeding van meisjes. In tradi-
tionele en vele intermediaire gezin-
nen hechten ouders grote waarde aan
beschaafde, niet-verleidelijke kle-
ding. Dus geen strakke modieuze kle-
ding die het lichaam uittekent of niet
optimaal bedekt. Wijde kleding is
wenselijk en tegenwoordig is de
oosterse kleurrijke kiederdracht voor
velen een uitkomst. Ouders proberen
daarin een voorbeeldfunctie te ver-
vullen door zelf rond te lopen in tra-

ditionele kleding waarbij het lichaam
van top tot teen bedekt is. Velen ver-
tellen Lalmahomed eerlijk dat zij in
hun jeugd altijd westers gekleed gin-
gen, maar sinds zij strenger in de leer
zijn gegaan, hebben zij ook hun kle-
ding aangepast. Het zijn ook ouders
die hun kinderen vaak geen keuze-
mogelijkheden geven.

Vrijheidsbeperking geen garantie
Lalmahomed ziet heel vaak dat meis-
jes die meer vrijheid willen, die ook
tijd willen doorbrengen met vrienden
en vriendinnen, die
zich niet sec willen
houden aan de leefre-
gels van traditionele
en intermediaire Hin-
dostaanse gezinnen,
die onderwijs willen
volgen,  vervolgens
eerst werken en dan
zelf een partner zoe-
ken, moeten opbok-
sen tegen een keihar-
de Hindostaanse ge-
meenschap. Geen ge-
makkelijke strijd, vindt
ze, want de meisjes
beseffen heel goed dat
volledige opname in
de familie of groep
alleen kan worden ge-
realiseerd door het
naleven van de gewenste spelregels.
Ze betreurt de onlosmakelijke ver-
bondenheid van maagdelijkheid en
vrijheidsbeperking in het opvoe-
dingsproces. De ervaring leert name-
lijk dat behoud van de maagdelijk-
heid tot het huwelijk niet per se via
vrijheidsbeperking wordt bereikt.
Haar bevindingen wijzen uit dat
meisjes uit moderne gezinnen die
met volle teugen van de vrijheid
genieten, onbevlekt het huwelijk
ingaan. “Meisjes die vastbesloten zijn
om als maagd het huwelijk in te gaan,
doen dit ook. Zij die het nut van deze
norm niet inzien, zullen zich door
niets en niemand laten weerhouden
van vroegtijdige ontmaagding. De
maagdelijkheidnorm mag dan wel
een wens of spelregel zijn van de man
die ook door de ouders wordt
gedeeld, maar het zijn nog altijd de
meisjes die het spel spelen en de teu-
gels in handen hebben.” Aldus con-
cludeert Bea Lalmahomed.
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De computer

Het heelt weinig zin te gaan onderzoeken hoe ol wanneer de
computer onze maatschappij is binnengeracet. Feit is dat dit
grote wonder van de techniek niet meer weg te denken is.
Weet u zich nog die bewuste millennium-oudejaarsavond te
herinneren, toen iedereen zijn of haar hart vast

hield? Zou het wel goed gaan? De computer had

ons volledig in zijn greep.

We kunnen er niet omheen. Bij ons thuis is een

leven zonder computer ondenkbaar. Wij alle vier

zijn regelmatig online in de weer. Een dagje zon

der verbinding met onze provider is als een dag

met zware hoofdpijn in bed blijven liggen. Zo

hebben wij allemaal onze eigen e-mailadressen.

De kinderen willen privacy om met hun vrien-

den te kunnen mailen. En ik vind het fijn om

alleen mijn eigen e-mails te ontvangen. Voor

scholieren is Internet ideaal om informatie te

vergaren voor werkstukken en verslagen. Ik surl vaak van site
naar site voor research voor mijn verhalen. Het nieuws hou-
den wij bij op een tijdstip dat het ons goed uit komt. Dan heb
je meteen ook het meest actuele nieuws. Als we genoeg heb-
ben van te serieus bezig zijn, is het tijd voor wat ontspan

ning. Online, te kust en te keur. Chatboxen?Welke? Misschien
wel een leuke Hindostaanse chatbox. Binnenkort ga ik naar
een verloving van een stel dat elkaar heeft leren kennen via
Internet. Is dat niet hip? Musichoxen? Laatst kon ik mijn oren
niet geloven toen mijn zoon mij vroeg of ik even wilde luiste-
ren. De ene na de andere Bollywoodhit werd mij gepresen

teerd, Ongelooflijk, hoe klein de wereld wordt gemaakt door
de techniek.

Nog ongelooflijker vind ik het hoe kleine kinderen
amgaan met de computer. Het wordt hun ook als hel

ware met de paplepel ingegoten, Neem nou mijn neefje

van amper twee jaar. Als hij bij ons thuis binnenstapt en
ons en vooral onze vogels gedag heell
gezegd, holt hij richting computer en voor
dat wij het goed en wel doorhebben, is het
aan/uit knopje al ingedrukt. Het [eest
begint wanneer onze screensaver met visjes
op het beeldscherm verschijnt. “Kijk, kijk
dan, visjes" roept hij, inmiddels al geklom
men op de computerstoel, Zo klein als hij is,
weel hij dat, om verder te komen, hij de
muis moet hanteren. Lang houdt hij het
natuurlijk niet uit achter de computer, want
dan is het weer tijd om te spelen. Ik kijk uit
naar de dag dat ik zijn eerste e-mailbericht
mag ontvangen. Lang zal dal zeker niet

duren, want van zijn moeder heeft hij al een computer

gekregen

Een tip voor de komende feestidagen: een elektronische
Kersteroet, waarbij na het openen van het bestand een
kerstdeuntje ontsnapt en op het scherm allerlei lam-
pjes aanspringen. Erg leuk.

ot de volgende keer,

Indra

Eerste traditionele
mandir in Nederland

Binnenkort zal in Nederland de eerste traditionele hindoe-
tempel verrijzen. De Ayodhya Mandir Nederland is een ini-
tiatief van de Hare Krishna Gemeenschap Nederland, maar
zal uiteraard voor alle stromingen openstaan. De mandir,
die in Den Haag een plaats zal krijgen, zal in marmer en
geheel volgens de oorspronkelijke Indiase bouwstijl en
techniek worden gebouwd. Om dit unieke, architecturale
kunstwerk tot stand te kunnen brengen, is een uiterst
bekwame architect van wereldfaam in de arm genomen.
Deze is afkomstig uit een dynastie van Indiase tempelbou-
wers. In het gebouw van de Ayodhya Mandir Nederland
zullen worden ondergebracht:

e een gebedsruimte, dagelijks toegankelijk voor degenen

die zich tot God willen wenden;
e een bibliotheek met 0.m. naslagwerken op het gebied
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van religie, kunst en cultuur;

een research centrum, waar wetenschappelijk
onderzoek zal worden gedaan naar de waarde van de
in de heilige boeken opgeslagen kennis; en

een educatief centrum waar cursussen, seminars e.d.
zullen worden gehouden om kennisoverdracht¥an de
spirituele normen en waarden te bevorderen.

Voor meer informatie, ook over hoe u
bij het initiatief betrokken kunt raken:
Stichting Ayodhya Mandir Nederland
Van de Kasteelstraat 6a, 2691 ZN s Gravenzande
Tel: 0174 440120 » Fax: 0174 440121
E-mail: ayodhyamandir@wish.net
Website: www.divineweb.nl/ -ayodhya
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Het hindoeisme kent een reeks symbolen die duizenden jaren teruggaan. Symbolen
die het dagelijkse spirituele, sociaal-maatschappelijke en familieleven sieren. Denk
bijvoorbeeld aan de eenvoudige stip op het voorhoofd (bindi). Dit is zowel een teken
van het hindoeistische erfgoed als een persoonlijke herinnering aan een ieder die het
draagt, dat wij dingen niet alleen met onze fysieke ogen moeten zien, maar ook met
het oog van de geest, het Derde Oog. Hieronder volgt een greep uit de vele symbo-
len waaraan het hindoeisme rijk is en die op velerlei wijzen worden gekoesterd.
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Anjali (tekening links): het
gebaar van twee samenge-
drukte handen bij het hart dat
“eren” of “huldigen” betekent.
Het is de hindoegroet: twee
verbonden tot één, het sa-
menbrengen van materie en
geest, het zelf dat het Zelf in
alles ontmoet.

Aume: de oerspreuk die het
totaal van alle geluidstril-
lingen in het heelal in zich

bergt. Dit teken symboli-
seert het (onpersoonlijke)
Goddelijke van waaruit de
gehele schepping voort-
vloeit en waar alles naar
terugkeert. De drie letter-
grepen (AA-UU-MM) staan
aan het begin en eind van
elke heilige spreuk en van
elke menselijke handeling.

ey

Chandra:de maan, heerser
over het rijk der wateren en
over de emoties. Surya: de
zon, heerser van het intel-
lect, bron van waarheid. De
één verlicht de nacht, de
ander de dag.
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Dhvaj : de oranje of rode
vlag die boven tempels, tij-
dens processies en festivals
wappert en het symbool is
van overwinning. Een
teken dat Sanatan Dharm
zal zegevieren. De kleur
duidt de levenscheppende
gloed van de zon aan.

Ganesh: de Heer der
Hindernissen en heerser
over dharm. Gezeten op
Zijn troon geeft Hij richting
aan onze karma’s door het
crefren en verwijderen van
obstakels op onze weg. Zijn
toestemming en zegen
wordt gevraagd bij alles
wat we ondernemen.

Go: de koe, een symbool
van de aarde, de voedster.
Zij die altijd geeft en niets
eist. Voor de hindoe zijn
alle dieren heilig en deze
eerbied voor het leven
wordt bevestigd middels de
bijzondere liefde voor de
koe.

Homakund: vuuraltaar, het
symbool van aloude Ve-
dische riten. Door het
vuurelement dat het god-
delijk bewustzijn aangeeft,
worden offers aan de go-
den gebracht. Hindoesa-
cramenten worden voor
het vuur voltrokken.

Kalachakra: tijdwiel of -
cyclus, het symbool van de
volmaakte schepping, van
de kringloop van het be-
staan. Tijd en ruimte zijn
met elkaar verweven en de
acht spaken geven de rich-
tingen aan die elk beheerst
worden door een godheid
en die een unieke eigen-
schap hebben.

Kalash: een gedroogde
kokosnoot omgeven door
vijf mangobladeren in een
pot, die bij religieuze cere-
monies wordt gebruikt om
god uit te beelden, vooral
Heer Ganesh. Een kokos-
noot breken voor Zijn
altaar is het vernietigen van

het ego om de zoete vrucht
binnenin te onthullen.

Nag: de cobra als symbool
van kundalinikracht, kos-
mische energie die in de
mens is opgeslagen en slui-
merend aanwezig is. Een
symbool dat degenen die
zoekend zijn, inspireert om
wandaden en lijden te
overwinnen door de kracht
van de slang in Godsrea-
lisatie te verheffen.

Natraj: in steen gehouwen
of in brons gevat, wordt
God Shiva uitgebeeld als
“Koning van de Dans”. Met
zijn anand tandav, de
woeste dans waarmee hij
vernietigt en herschept en
het leven in de kosmos in
stand houdt, zegent hij de
mensheid. De cirkelboog
met vlammen duidt het
bewustzijn aan.

Padma: de lotusbloem,
Nelumbo lucifera, die staat
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voor volmaakte schoon-
heid en geassocieerd wordt
met godheden en chakra’s.
Dit geldt met name voor de
1000-bladige  sahasrara.
Geworteld in de modder is
de bloesem van de lotus
een belofte van zuiverheid
en ontplooiing.

Shankh: de in het water
geboren schelp. Deze sym-
boliseert de oorsprong van
het bestaan dat zich in spi-
raalvormige kringen ont-
vouwlt. In de oudheid werd

De swastika:

hiermee overwinning in de
strijd gesymboliseerd. In
handen van God biedt de
schelp, die het geluid van
het heilige AUM voort-
brengt, de mens bescher-
ming tegen kwaad.

\

0

Trishul: God Shiva’s drie-
tand, de koninklijke scepter
van Shiva Dharm. De drie
tanden staan voor verlan-
gen (ida), actie (pingala) en
wijsheid (sushumna), als-
ook voor de drie oereigen-
schappen (guna’s): sere-

niteit (sattva), activiteit
(rajas) en inertie (tamas).

Tulsi: de heilige basilicum-
plant (Ocimum sanctum),
een voor Vishnuiten gewij-
de plant. Van het hout of de
gladde zaden worden
gebedskralen gemaakt. In
huis wordt de plant vereerd
als Godin Lakshmi, breng-
ster van  voorspoed,
bescherming en een lang
leven.

Vata: de

banyanboom
(Ficus indicus), waarvan de
takken in alle richtingen
groeien, die vele wortels
heeft, veel schaduw geeft,
maar toch één grote stam

heeft. Deze boom staat
symbool voor het hindoeis-
me.

Uit: HNAISV resay

Hinduism Today, februari 1997

vereerd en verquisd

Tempel in Korea

Soven Sivanand

Door associatie met Nazi-Duitsland roept de

swastika in het westen uitermate negatieve

reacties op. De swastika is echter een oer-

oud symbool dat wereldwijd in vele culturen

werd gebruikt voordat de Nazi's het adop-

teerden. Het woord swastika is afgeleid van

het Sanskriet su (goed) en asti (zijn,

bestaan) en betekent derhalve welzijn,

geluk of voorspoed. Vele culturen gebruik-

ten het symbool als geluksteken. Ook van-

daag de dag nog.




Laguna brug VS (1905)

De swastika is, op AUM na, het meest vereerde symbool in
het hindoeisme en jainisme. In het boeddhisme staat de
swastika symbool voor Boeddha's voeten.

Het symbool komt onder vele namen en vormen voor: m
for (Engeland), wan (China - betekent 10.000, veel), manji
(Japan), Crux Gammata (Latijn voor kruis en de Griekse
letter gamma (omgekeerde hoofdletter L), gammadion,
tetraskelion (Grieks voor vierbenige), Sint Bridgel’s cross
(lerland). Het Britse eiland Man heeft een driebenige vari-
ant (triskelion — Grieks voor driebenig) als nationaal sym-
bool. Een stadje in Ontario, Canada, kreeg in 1911 de naam
Swastika nadat er goud was gevonden.

Sommige culturen maakten onderscheid tussen rechts-
draaiende swastika en de linksdraaiende, sauvastika ge-
noemd. In deze culturen symboliseerde de swastika ge-
zondheid en leven, terwijl de sauvastika stond voor pech,
ongeluk.

Nationaal symbool van
het eiland Man

Swastika’s daterend uit ca. 2500-3000 v, Chr. zijn gevonden
in Susa in Perzié (het tegenwoordige [ran), Mohenjodaro
en Harappa in Pakistan en Sammarra in Mesopotamié. Eén
van de oudst bekende swastika’s werd tenminste 10.000
jaar geleden geschilderd in een grot. Swastika'’s zijn aange-
troffen op voorwerpen, munten, wapens en bouwsels uil
oude culturen in Azié, het Midden-Oosten, Europa en
Noord- en Zuid-Amerika. Zegels uit de Indus Vallei zijn er
mee getooid. Op een oude Griekse vaas is de borst van
Apollo versierd met een swastika. Het symbool was favoriet
op Indiase en Griekse munten. Op een aantal vroeg-
christelijke graven, voordat het kruis de plaats als symbool
van deze godsdienst innam, is een swastika aangebracht,
een oud gebruik om de overgegane ziel te bheschermen en
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demonische geesten op een

afstand te houden. In het

oude China was de swastika

voorbehouden aan de keizer,

die de beschermer was van de

hemelse harmonie. Synago-

gen in Noord-Afrika, Palestina

en Hartford (Connecticut,

UUSA) zijn er mee versierd.

Amerikaanse padvinders had-

den een swastika als insigne.

ljdens WO 1 droegen solda-

ten van de Amerikaanse 45e

Infantie Divisie de swastika

op hun epauletten. Tot na WO

[1 waren vliegtuigen van de

Finse luchtmacht beschilderd met een swastika. Rechts
een foto van Jacqueline Onassis-Kennedy (weduwe van
wijlen president John E Kennedy van de Verenigde Staten)
als jong meisje gekleed in een Indiaans gewaad, versierd
met een swastika.

Bij Germaanse stammen was de swastika bekend als Kruis
van Thor (zie afbeelding beneden bovenste rij rechts).
Opmerkelijk is dat de Nazi's deze term uit de Duitse ge-
schiedenis niet gebruikten, maar de voorkeur gaven aan de
Indiase term. De aanzet voor de Duitse adoptie van de
swastika werd rond 1875 gegeven door de Duitse archeo-
loog Heinrich Schliemann, ontdekker van het roje. Tijdens
de opgraving van deze stad vond hij voorwerpen met
swastika's die hij associeerde met de oud-Germaanse
swastika's die hij bij de rivier Oder in Duitsland had gezien.
Hij nam aan dat de swastika een religieus sy mbool was van

zijn Germaanse voorouders en legde verband tussen de
Germaanse Teutonen, het Griekenland van Homerus en
vedisch India.
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Kanta Adhin

fbeeldingen van heilige symbolen zijn in veel hindoehuizen gemeengoed en voor velen een uiting van hun
religieuze beleving. De commercie speelt gretig in op de aantrekkingskracht die in het algemeen uitgaat
van het AUM-teken en afbeeldingen van goden. We zien steeds vaker dat deze symbolen staan afgebeeld
op allerhande koop- en handelswaar: kleding, beddengoed, broodtrommeltjes, verpakkingen van sigaretten, recla-
memiddelen en ga zo maar door. De afbeelding van het AUM-teken op badslippers ging hindoes in Nederland vorig
jaar te ver. Dat riep om actie. Ram Ramsahai, secretaris van de hindoeorganisatie Sanskriti Pathsala Utrecht (SPU):
“Hindoes hebben er genoeg van dat hun heilige symbolen worden misbruikt voor commerciéle doeleinden”. Dit vin-
den ook de neven Ashwan en Jimmy Koendan die de Actiegroep Hindu2001 hebben opgericht (hindu2001@hot-
mail.com). Deze organiseert op 10 november een demonstratie en vanaf 13 november zullen de betreffende onder-
nemers massaal opgebeld en ge-emailed worden.
In hoeverre kan men gebruik dat als kwetsend wordt ervaren ook daadwerkelijk tegenhouden? En hoe staat het met
praktijken binnen de eigen hindoegemeenschap? Worden heilige symbolen daar altijd met het nodige respect behan-
deld?
16 HINDORAMA 5+ 2000



“Het is toch meegenomen als
religie ook mooi wordt gevonden?”

Mei 1999. Verschillende Nederlandse
kranten kopten: Badslipper trapt
hindoes op de ziel. Westerse jeugd
annexeert AUM voor ‘mooi’. Heilige
oorlog om badslippers. En dat,
omdat voor de SPU de maat vol was.
Hindoesymbolen op kleding en bed-
dengoed ziet de organisatie liever
niet. Maar op de binnenzool van
badslippers is absoluut onaan-
vaardbaar. “Dat doet men ook niet
met het christelijke kruis. De SPU
vond het van het grootste belang dat
hindoes hiertegen zo krachtig moge-
lijk zouden protesteren. Het ging ons
helemaal niet om een 'heilige oorlog),
maar om actie met de middelen die
de Nederlandse rechtsorde biedt. Wij
hadden drie eisen, namelijk dat de
slippers uit de handel werden geno-
men, dat betrokken bedrijven zich in
een paginagrote advertentie in een

len in trek

landelijk dagblad zouden veront-
schuldigen tegenover de hindoege-
meenschap en tot slot, dat de pro-
ductie en distributie van de slippers
zouden worden stopgezet. En, indien
nodig, zou een en ander via een kort
geding worden afgedwongen”, aldus
Ramsahai.

Teleurstellende respons

Om een zo groot mogelijk draagvlak
voor de actie te creéren deed de SPU
een beroep op alle hindoe-organisa-
ties in Nederland om steun. Dit was
met name ook van belang als het op
een kort geding zou aankomen. De
kosten daarvan konden dan worden
gespreid. De Indiase Ambassade in
Nederland had steun toegezegd,
maar die werd verbonden aan vol-
doende draagvlak vanuit de Neder-

dat is waar Ramsahai een kater aan
heeft overgehouden. "Je kan je niet
voorstellen, maar sommige grote
organisaties hebben niet eens de
moeite genomen ons te antwoorden.
Andere konden alleen morele steun
toezeggen en geen financiéle, maar
die hebben tenminste gereageerd. Wij
waren diep teleurgesteld in het soli-
dariteitsgevoel van onze mensen.
Daardoor is de zaak doodgebloed.” In
ieder geval werd bereikt dat de slip-
pers in Nederland uit de handel wer-
den genomen. De importeur bena-
drukte dat het nooit de bedoeling was
geweest om wie dan ook te kwetsen.
“Dat andere hebben we maar erbij
laten zitten, omdat we niet konden
rekenen op steun van onze eigen
mensen. En hoever kan je als kleine
organisatie alleen gaan?”, zegl
Ramsahai diep teleurgesteld. “Een
Hindostaanse vrouw durft
nog (egen me (e zeggen:
‘Oe jutva etna mooi
lagehe’ (Die schoen ziet

er zo mooi uit — red.).
Dat is toch geen manier
om je met enig zellrespect in
deze multiculturele samenleving te
presenteren? Wij moeten één ding

goed onthouden. En dat is, dat we
voor onszelf moeten opkomen.
Niemand zal het voor ons doen. En
we moeten niet tevreden zijn met
statussymbolen als een Mercedes of
een Volvo. Onze heilige symbolen
moeten ook beschermd worden.”

India is in de mode

Acties als die van de SPU staan niet
op zichzelf. In Maleisi¢ waren hin-
does diep geschokt door kleding in
toeristische winkels met afbeeldin-
gen van hindoegoden. Het ging
daarbij vooral om minirokjes en dis-
cobloesjes. Hun heilige symbolen op
dergelijke kleding werd als vernede-
rend en beledigend ervaren. Pro-
testen van de Malaysia Hindu
Sangam leidden ertoe dat de ge-
wraakte kleding uit de handel werd
genomen. In Nederlandse winkels
zien we ook modieuze shirts met het
AUM-teken erop. In verschillende
soorten: halve mouwen, lange mou-
wen, met spaghettibandijes. De shirts
worden vooral gekocht door
Nederlandse meisjes en vrouwen
van allerlei leeftijdsgroepen.
Begrijpen ze het teken dat erop staat
afgebeeld? “De meesten weten niet

-
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Ram Ramsahai met de gewraakte slippers

landse hindoegemeenschap zelf. En
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wat het betekent, maar ze vinden het
gewoon mooi”, zegt een verkoopster
in een Haagse modezaak. “Ik weet
wel dat het iets met Indiase religie te
maken heeft. En ik heb me wel eens
afgevraagd of degenen die erin gelo-
ven het niet vervelend vinden dat dit
teken op kleding staat afgedrukt.” De
eigenaresse van de zaak is een ande-
re mening toegedaan. “India is nu in
de mode. Dus ook alles wat erbij
hoort. Dat zijn ook de religieuze
symbolen. Die hebben nu eenmaal
een geweldige aantrekkingskracht.
De oosterse mystiek, dat verkoopt.
Artikelen met christelijke symbo-
len spreken mij niet aan. Die
koop ik dus niet in."

Of hindoes zich gekwetst zou-
den kunnen voelen? Een
andere verkoopster: "Ik
weet het niet, de mensen
vinden het gewoon mooi,
Het is toch meegeno-
men  als religie ook
mooi wordt gevon-
den?” Van slippers kan ze
wel begrijpen dat ddt te ver
gaat. “Ja, daar trap je letterlijk op.
Kleren draag je aan je lichaam. Op
die manier kun je de symbolen ook
koesteren.” En dat is precies wat de
45-jarige Hindostaanse Urmila zegt:
"Ik draag zo'n shirt met lange mou-
wen graag wanneer ik naar de man-
dir (tempel - red.) ga. Dan voel ik me
juist devoot. Niet in één met die
dunne bandjes. Dat is te bloot.” De
verkoopster verzekert overigens dat,
met de mode van nu, het shirtje altijd
over andere kleding heen wordt
gedragen. Dan oogt het dus niet
bloot. In de VS en andere landen
gaan ook genoeg hindoes zelf ge-
kleed in kleding met heilige symbo-
len. Die worden verkocht tijdens hin-
doe-evenementen, in ashrams en
dergelijke. Voor sommige jongeren is
het een uiting van hun hindoe-iden-
titeit. “Kijk, als je dergelijke kleren
niet wil dragen, dan koop je ze niet.
Maar een verbod? Dat vind ik te ver
gaan. We moeten niet overbescher-
mend willen zijn", vindt Urmila.
“Trouwens in India zelf kun je toch
ook allerlei spullen kopen met reli-
gieuze afbeeldingen? Die sjaals met
Ram Ram, bijvoorbeeld, zijn erg in
trek.”
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Tweeslachtigheid

Kleding is één ding, maar er zijn
zoveel andere artikelen of bezigheden
te noemen, waarbij we ons kunnen
afvragen of het gebruik van heilige
symbolen wel door de beugel kan.
Reclamekalenders van tropische win-
kels, bijvoorbeeld, waar hindoegoden
op staan afgebeeld met daaronder
teksten als: ‘verkrijgbaar vers geslach-
te doksa (eend - red.), harde kip en
khassi (geit - red.)’; ‘warme en droge
vis. “Dat is nou typisch die twee-
slachtigheid van Hindostanen”, zegt
een oudere Hindostaanse man geér-
gerd. “We letten enorm op wat die
Hollanders doen en zien dat direct als
een aanval op het hindoeisme, waar
we tegen moeten optreden. Maar
intussen verkeren velen onder ons in
zalige onwetendheid. Praktijken van
christenen om hindoes te bekeren,
keur ik af. Maar wat er gebeurt uit
onwetendheid of commercieel gewin,
ja, wat moet je daarmee? ledereen
moet beter worden voorgelicht, zodat
we elkaar niet onbewust beledigen of
kwetsen. Het is jammer dat vele
westerlingen zo kortzichtig zijn dat ze
niets van andere religién afweten.

Maar we moeten ook goed kijken
wat we zelf doen. Thuis hangen we
plaatjes van hindoegoden aan de
muur op plaatsen waar ze lustig
kunnen meeruiken aan alle vlees- en
visgeuren.” Ramsahai beaamt dat
hindoes de hand ook in eigen boe-
zem moeten steken, Er zijn volgens
hem voorbeelden genoeg te noemen
waarvan je je kunt afvragen of men
de heilige symbolen wel met het
nodige respect behandelt. Kalenders
met plaatjes van Hanuman, Ram,
Krishna. Hoe vaak zie je die niet in de
WC hangen!

Vrijheid
Moeten dergelijke praktijken wor-
den verboden? “Het zou wel goed
zijn als er een hindoeorgaan was dat
richtlijnen zou geven, bijvoorbeeld,
hoe we met heilige symbolen moe-
ten omgaan. Mensen hebben dat
nodig. Er is zoveel wat men niet
weel of waar men twijfels over
heeft, maar er is niemand die uit-
sluitsel kan geven. Dat zou een rol
voor de Hindoeraad zijn. Maar
zoals het er nu naar uitziet, met al
die machtspolitieke spelletjes die er
worden gespeeld, is daarvan niets te
verwachten. We moeten iiberhaupt
zien of die raad wel ooit zal functio-
neren,” verzucht Ramsahai.

Een instantie die richtlijnen uit-
vaardigt, moet wel het nodige gezag
hebben. Men kan zich echter afvra-
gen of we wel naar richtlijnen toe
moeten. Betekent dit niet een aan-
slag op de privacy van de individue-
le hindoe? De één hecht religieuze
waarde aan beelden en foto’s, de
ander misschien eerder artistieke.
De €én koestert verpakkingsmateri-
aal met religieuze afbeeldingen, de
ander beschouwt het als een com-
mercieel wegwerpartikel. Het hin-
doeisme kenmerkt zich juist door
vrijheid, geen dogma’s, geen gebo-
den en verboden. In de praktijk wil-
len mensen zich toch graag laten lei-
den, vandaar dat er verschillende
stromingen en substromingen zijn
waar men zich aan de leer van een
guru conformeert. Maar dat één
organisatie of persoon de gehele
hindoegemeenschap in Nederland
kan aansturen, zal voorlopig nog wel
een illusie blijven.
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Islamitische symbolen

Halve maan: dit teken i8 bijna altijd terug te vinden op kalenders en koepels
van moskeeén, op viaggen van islamitische landen en op eeuwenoude schil-
deringen. Het wordt bezongen in lofliederen en gedichten. De halve maan is
van oudsher het symbool dat hand in hand gaat met de islamitische iden-
titeit. Dit teken symboliseert het goede, het vernieuwende. Moslims hante-
ren een jaarkalender, waarbij de maan als vitgangspunt wordt gehanteerd en
niet de zon, zoals in de westerse jaartelling.

Hoofddoek: een teken waar moshimvro greldwijd herkenbaar aan
zijn. Vanaf de beginperiode van de islam be¢ moslimvrouw het gebied
van het hoofdhaar tot de enkels voor de buiten Hiermee maakt zij de
buitenwereld kenbaar wie zij is en waar zij voor St por middel van haar
kleding geeft zij aan wat de grens tussen haar en de d@mder is. Alleen iemand
die tot haar directe familie behoort, mag haar zonderalgehele bedekking
zien. Vrouwen die de hoofddoek niet altijd dragen, beschouwen deze wel als
een religieus symbool.Tijdens bezoeken aan de moskee en tijdens koranre-
citaties dragen zij een hoofddoek als teken van respect voor de heilige plaats
en het heilige boek.

Miswak: een oud symbool waar niet veel moslims mee bekend zijn. De mis-
wak is de voorloper van de huidige tandenborstel. De stevige, dikke tak die
afkomstig kan zijn van verschillende bomen, bevat infectieremmende sap-
pen en is dan ook zeer gezond voor het tandvlees. Op het moment dat de
miswak in aanraking komt met het speeksel in de mond, wordt hij zacht en
ontstaan er kleine losse vezels. Deze vezels zorgen ervoor dat tandplak van
de tanden verdwijnt. In de tijd van de profeet Mohammed werd de miswak
veel gebruikt. Hij stimuleerde het gebruik ervan. Een rein lichaam, en dus

ook een aangename, frisse adem, is volgens de profeet Mohammed een

wezenlijk onderdeel van het leven van de gelovige.

Tasbieh: deze lijkt veel op de rozenkrans uit het katholicisme en heeft in
principe ook dezelfde functie: bij het opzeggen van gebeden wordt de fas-
bieh gebruikt om bij te houden hoeveel keer je wat hebt gebeden. De tasbieh
wordt van verschillende soorten materiaal en in allerlei maten gemaakt. De
houten soort met 99 kralen - het getal 99 staat symbool voor de 99 namen
van God - komt het meest voor. Wereldwijd is de tasbieh een symbool dat bij
de islam hoort, maar in de geschriften is er geen directe aanwijzing voor te
vinden. In de praktijk wordt de tasbieh dan ook beschouwd als een toege-
stane toevoeging aan het dagelijks leven van de islamiet.

Tawiez: een stukje papier waarop een vers uit de koran geschreven staat. De
tawiez heeft in de praktjk verschillende toepassingen. Je kunt het stukje
papier gewikkeld in een wit katoenen lapje als amulet op het lichaam dra-
gen, of je kunt het laten inweken in water en dit vervolgens opdrinken. Het
feit dat verzen uit de koran een helende werking kunnen hebben, was al in
de tijd van de profeet Mohammed bekend. Tegenwoordig hangt er echter
ook een waas van ‘hokus-pokus’ rondom de tawiez. Deze zou bij zwarte
magie gebruikt kunnen worden om een ander te benadelen, Dit is echier
niet de religieuze toepassing van de tawiez.
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Succesvolle toneelregisseuse

Kamala Sukul

Biendoe Ramdhani

Foto’s: Toneelstukken
Main Tulsi Yohre Angana K1
en Krishna
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Kamala Sukul:

ogen en een gezicht dat wordt omlijst door kort, zwart

haar; dat is het eerste wat opvalt bij de toneelschrijfster
en regisseuse Kamala Sukul. Haar naam zal menigeen bekend
in de oren klinken, maar velen kennen alleen haar stem en
niet het gezicht dat er bij hoort. Jarenlang was ze te gast in
menige Surinaamse huiskamer via Radio Rapar, Radio SRS,
Radio ABC, Radio Apintie en Radio Rani. Haar eigen stijl en
haar zwoele stem leverden haar veel fans op. Waren dat niet
voornamelijk mannen? Ze lacht en pareert de vraag. “Ook
vrouwen luisterden naar me. lk had een personal touch in
mijn programma’s waardoor ik me van anderen onderscheid-
de.” Op dit moment is ze op Radio Amor te beluisteren met
haar horoscooprubriek. Inmiddels is Kamala 63 jaar, maar nog
even creatief: ze schrijft en regisseert toneelstukken. Haar
grootste hobby sinds ze in 1987 voet op Hollandse bodem
zette.

E en kort gedrongen vrouwtje met een serene blik in haar

De van oorsprong Guyanese praat met een kalme stem over
haar leven. Als ze even geen woorden kan vinden, zoekt ze
haar toeviucht tot het Engels. Haar stem, gelijk een kabbelen-
de beek, is erg rustgevend. Net als zij zelf. Na jaren van moei-
zame strijd heeft ze een grote mate van tevredenheid gevon-
den in haar leven. Via het toneel probeert ze de mensen een
boodschap mee te geven: hoe men de kwaliteit van het leven
kan verbeteren' door zelf een beter mens te zijn. “Wees lief
voor iedereen.” Zelf heeft ze weinig liefde van de medemens
ondervonden. Ze praat er overheen, wil niet teveel stilstaan bij
haar verleden. Dat is nu eenmaal gebeurd. Wel kunnen ande-
ren er lering uit trekken, denkt ze. Vooral vrouwen die net als
zijzelf niet gestimuleerd werden om zich als individu te ont-
plooien: het huishouden runnen en kinderen op de wereld
zetten, waren de twee voornaamste taken van de vrouw. Zeker
in de tijd waarin zij opgroeide. Ze werd geboren als de dochter
van een pandit (hindoepriester). Haar moeder kwam op jonge
leeftijd te overlijden. Kamala werd op zestienjarige leeftijd uit-
gehuwelijkt aan een Nickeriaanse onderwijzer in Suriname,
Ze maakte haar opleiding niet af. Van huis uit had ze een
goede religieuze bagage meegekregen en dat zou toereikend
moeten zijn voor haar verdere toekomst. In die tijd geen
ongebruikelijke beslissing. Immers de toekomst van de vrouw
bestond uit het stichten van een gezin. Na een jaar kreeg ze
haar eerste zoon, Raj. Vervolgens kreeg ze nog vijf kinderen;
Shanti, Anil, Kawita, Wikaash en Wandana.

Dure prijs

Een mens heeft af en toe een uitlaatklep nodig. Kamala Sukul
nam geen genoegen met de rol die ze van buitenaf kreeg opge-
legd. Dat doet men alleen op toneel, in het echte leven moet
men de zelfstandigheid en de vrijheid hebben om een bevre-
digend bestaan op te bouwen. Dat probeerde ze ook. Via de
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V.l.n.r: Danny Kaarye, Anand
Chikoeri en Sheila Roopan

Krishna (Danny Karia) en
Rukmini (Sheila Roopan)

Jozef Bhoelan (1) en Anand
Chikoeri
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radio trachtte ze te ontsnappen aan
een leven van gehoorzaamheid,
onderdanigheid en uitzichtloosheid.
Niet dat ze moeite had met zo'n rol,
deze was echter te beperkt. Haar stre-
ven naar méér betaalde ze met een
dure prijs. Telkens werd ze voor keu-
zes gesteld. Niets lag zomaar voor het
grijpen.

Na een huwelijk van achttien jaar
scheidde ze van haar man. Ze wil hier
niet verder op ingaan. “lk wil mijn
kinderen niet in verlegenheid bren-
gen. Het gaat tenslotte om hun vader.
Maar het leven is moeilijk geweest,
mijn pad lag vol doornen.” Het was
niet haar echtscheiding alleen; haar
hele omgeving, haar vader, iedereen
bemoeide zich met haar leven. De
sociale controle dwong haar in een
keurslijf, waar ze uiteindelijk uit wist
te ontsnappen, Daarna stond ze
alleen voor de verdere opvoeding van
haar kinderen. Omdat ze zelf niet vol-
doende geschoold was, besloot ze
datgene uit te bouwen waar ze wel
goed in was. Zo kwam het Advertising
and Research Centre tot stand. Ze
maakte commercials voor radio en
televisie. Het was uiteindelijk de eco-
nomische situatie na de militaire
machtsgreep en de decembermoor-
den die haar in 1987 Suriname deden
verlaten. Ze prefereerde Nederland
boven Canada, ook al had ze daar
familie wonen. Vier van haar kinde-
ren woonden inmiddels in Neder-
land. Wat moest ze hier op hoge leef-
tijd en dan nog zonder de voor de
Nederlandse samenleving benodigde
bagage? “Ik kon niet stilzitten en ben
toen begonnen met het schrijven van
toneelstukken”, vertelt Kamala. Maar
daarvoér had ze haar dichtbundel
Wandana in het Hindi uitgebracht,
met een Nederlandse vertaling van
Michiel van Kempen. Vervolgens
experimenteerde ze met toneelstuk-
ken. Ze schreef de liedjes, zorgde voor
de kostuums en de decors. Een aan-
gelegenheid die veel kosten met zich
meebracht. Desondanks zette ze
door. Nog steeds wordt haar inkomen
volledig opgeslokt door haar passie,
maar dat deert haar niet. Ze leeft
sober en heeft er geen behoefte aan
zich met dure spullen te omringen.
Kamala vertelt over de rondgang voor
hulp die ze maakte langs vele Hindo-
stanen met bekend in de oren klin-

kende namen, mensen die het al had-
den 'gemaakt’ in Nederland. Ze kreeg
overal nul op het rekest. “Mensen
lachten me uit. Ze vonden het onzin
dat een vrouw zich ging bezig houden
met toneel, dat was mannenwerk.
Niemand zei het me rechtstreeks en
dat vond ik erg. Ik werd van het kastje
naar de muur gestuurd.” Ze begon
zelf met een toneelgroep van vier
mensen en momenteel beschikt ze
over zo'n zestig mannen en vrouwen
die voor haar op de planken staan.
Sinds 1990 heeft ze elk jaar trouw een
productie op de planken gebracht,
met uitzondering van 1999, toen ze
onenigheid kreeg met acteur Amit
Shaan, die nu zijn eigen producties
maakt.

Een spiegel voorhouden

De titels van haar stukken spreken
duidelijke taal: Aurat ghar ki billie
nahin (De vrouw is geen huisdier),
Dil khilona nahin (Het hart is geen
speelgoed), Meetha zahar (Zoet ver-
gif), dat betrekking had op Aids,
Saathi saath nibhana (Blijf bij me),
Khattarnaak (Gevaarlijk). “Ik ontleen
de thema’s van mijn stukken aan de
realiteit. Je hoeft maar om je heen te
kijken. Er is veel mis en overigens niet
uitsluitend onder Hindostanen. Ik
probeer de mensen een spiegel voor
te houden: hoe ze zijn en wat ze kun-
nen worden.” Niet dat ze mensen ver-
oordeelt. Ze bemoeit zich zo min
mogelijk met anderen. “Leef en laat
leven, zo ga ik ook met m'n kinderen
om." Dat haar zoon, Anil Ramdas,
succesvol is en veel bekendheid
geniet, maakt haar blij. “Maar we
gebruiken elkaars naam niet om ons
te profileren. We gaan ieder onze
eigen weg."” Voorzover ze nog ambi-
ties heeft, liggen die op het artistieke
vlak. “Ik zou graag alleen toneelstuk-
ken willen schrijven zonder me druk
hoeven te maken over de organisatie
en promotie eromheen. Dat zou de
kwaliteit van de stukken ook ten
goede komen.” Ze heeft in tien jaar
tijd een vast publiek om zich heen
geschaard en bekendheid verworven
met haar opvoeringen. Haar grootste
beloning is de waardering van het
publiek. Ze trekt altijd volle zalen en
dat biedt voldoening. “De kwaliteit
van mijn werk was en is nog steeds
mijn visitekaartje.”
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Tegenwoordig begeven zeer veel
mensen zich op Internet. En waar
veel mensen zijn, kunnen veel
problemen de kop opsteken.
“Internet is vrij en anoniem” is
de slogan van de Internet-
generatie. De kranten staan vol
van discussies over de privacy op
Internet en over de veiligheid
van de gebruiker. Is Internet
werkelijk vrij en anoniem? Nee!
Moet je lieden die zich op
Internet manifesteren blinde-
lings vertrouwen? Zeker niet! Er
schuilen zeer veel gevaren op
Internet. Meer dan men zich
bewust is. Hieronder worden er
enkele genoemd. Deze gevaren
gelden overigens alleen voor
contacten met vreemden, niet
voor contacten met bekenden.

Perdiep Ramesar

evaren op Internet
Zijn chat en e-mail echt
veilig en anoniem?

[P-adressen

ledereen die met een computer bij de
provider inbelt, krijgt automatisch een
[P-adres. Dit is een uniek nummer dat
de toegang tot een netwerk garan-
deert. Aan het IP-adres kunt u zien
vanwaar iemand Internet op komt.
Daarmee kan worden getraceerd waar
een gebruiker achter de computer zit
en zelfs waar deze woont. Een compu-
tergebruiker met een beetje technisch
inzicht kan dus in principe zo nagaan
vanaf welke computer en vanwaar
bepaalde e-mails worden verstuurd.
Internet is dus niet anoniem en veilig.
Overal waar uw IP-adres zichtbaar
wordt, bent u traceerbaar. In bijna
ieder mailprogramma, inclusiel de
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webbased e-mailprogramma’s  als
Hotmail, is er een optie te vinden
waarmee u precies kunt achterhalen
langs welke weg een e-mail is gegaan,
voordat deze uw mailbox bereikt. Het
is dus slechts een kwestie van terug-
zoeken om de locatie van de verzender
te vinden. Uw computer is dan heel
gemakkelijk te kraken en men kan zo
informatie vinden over u en uw com-
puter. Er zijn mogelijkheden om uw
[P-adressen onzichtbaar te maken op
bepaalde chatboxen. Informeer hier-
voor bij iemand die er verstand van
heeft. Er is overigens geen 100% garan-
tie te geven.

Een voorbeeld. Een meisje mailt vanaf

de Haagse Hogeschool met een jongen
die vanaf zijn huis mailt. Hij heeft de
traceeroptie op zijn mail. Zij heeft
slechts haar leeftijd en voornaam aan
hem opgegeven. Hij kan haar met een
paar commando'’s traceren en komt
erachter dat ze op de HEAO in Den
Haag zit. Haar IP-adres komt namelijk
overeen met de netwerkverbinding van
de Haagse Hogeschool. Via kennissen
kent hij dit adres. Maar hij zou er ook
achter kunnen komen door, via de IRC

Chat (chatprogramma dat werkt vanaf

de harde schijf van een PC) waar hij
haar heeft ontmoet, te kijken naar de
IP-adressen waarmee de Haagse stu-
denten inloggen. Daaruit kan niet
alleen het nummer van de computer
worden afgeleid, maar ook de afdeling
van het netwerk waarvan het meisje
deel uitmaakt. Hij weet nu dus meer
dan zij hem heeft verteld. Behalve haar
leeftijd en voornaam, weel hij ook
waar ze studeert en welke opleiding ze
doet. Hij hoeft een beetje research te
plegen op de Haagse Hogeschool. afde-
ling HEAO, om erachter te komen met
wie hij mailt en hoe zij eruit zier. Mocht
het hier om een jongen mel slechte
bedoelingen gaan, dan kan men wel
raden wat de gevolgen hiervan kunnen
zijn!

Chatbedrog

Chatten is ook niet 100% veilig. Er zijn
zeer veel bedriegers te vinden in de
populaire chatboxen. De meeste chat-
ters hebben een nickname, een door
de gebruiker zelf verzonnen naam
(pseudoniem). Velen hebben vaste
nicknames, maar sommigen gebrui-
ken er meer. lemand kan de meest fan-
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tastische verhalen afsteken, zonder
dat degene die aan de andere kant van
de chatbox zit, deze kan verifiéren. Er
zitten tientallen Sharukh Khan’s,
Hrithik Roshan’s, Kajol’s en Aishwarya
Rai’s in de chatboxen. U ziet op zo'n
chatbox niemand persoonlijk, dus u
weet ook niet hoe iemand er in werke-
lijkheid uitziet. U weet dus ook niet of
iemand een brave student is of een
schooier, Het is zaak uit te kijken met
het maken van persoonlijke afspraken
met mensen met wie u heeft gechat.
Het is ook belangrijk geen persoonlijke
gegevens tijdens het chatten door te
geven aan iemand die u niet kent. Een
e-mailadres is soms al teveel. Een tele-
foonnummer is uit den boze. Internet
kan u niet beschermen tegen figuren
met slechte bedoelingen. Daarvoor
bent u zelf verantwoordelijk!

Stalking

Internet is een communicatiemiddel
net zoals de telefoon. lemand kan via
de telefoon lastiggevallen worden,
maar ook via Internet. Zodra iemand
uw e-mailadres heeft, kan die persoon
u altijd e-mailtjes zenden, of u daar nu
wel of geen prijs op stelt. U staat dan
als het ware op een mailinglist. Het
besef van privacy op Internet is nog in
een zeer pril stadium. Men heeft nog
niet in de gaten dat een e-mailadres
bijna net zo gevoelig is als een tele-
foonnummer. Er zijn nog geen vaste
wettelijke voorschriften die privacy op
Internet kunnen garanderen. In
Nederland staat Internet eigenlijk nog
in de kinderschoenen. U moet ook uit-
kijken met het op Internet willekeurig
opgeven van uw privé en/of zakelijk e-
mailadres, zeker op openbare plekken.
U moet bijvoorbeeld niet zomaar
gastenboeken invullen. Zulke plaatsen
worden veel bezocht en zijn daarom
een vrijplaats voor negatieve elemen-
ten. Hierdoor kan stalking per e-mail
in de hand worden gewerkt. Geef ook
geen telefoonnummers. Er zijn al veel
gevallen bekend waarbij gebruikers
werden lastiggevallen door lieden aan
wie ze per e-mail of tijdens een chat-
sessie hun telefoonnummer hadden
gegeven. U weet namelijk nooit aan
wie u het nummer geeft!

Op Internet zijn er figuren die zich
voordoen als iemand anders. Ze geven
het e-mailadres en zelfs het telefoon-

nummer van een ander op. Dit kunnen
zij bij wijze van grap doen, maar het
gebeurt ook vaak uit wraak, jaloezie of
om andere negatieve redenen. Check
het nummer of e-mailadres dat u van
een vreemde aanneemi
meteen na.

daarom

TIPS voor veiliger

chatten en e-mailen:

- Zorg ervoor dat het IP-adres van uw

computer onzichtbaar is op chatboxen!
Bij sommige providers en sommige
chatboxen is dat mogelijk. Vraag aan
iemand die er verstand van heeft hoe
dit moet gebeuren. Dit is een mogelijk-
heid die echter geen 100% garantie
biedt.

Vertrouw niet iedereen op Internet
blindelings! Er zijn ongelooflijk veel
bedriegers en leugenaars.

Geef geen telefoonnummers via de
chat of per e-mail' U weet niet wat de
ander ermee zal doen.

. Verander regelmatig uw nickname in

0 kunt u geen last krijgen
van oude ‘vijanden.

Check gegevens die u van vreemden via
de chat of per e-mail krijgt meteen na!
Zo weet u of de persoon met wie u heeft
gechat ook werkelijk is wie hij/zij zegt
te zijn.

Geef niet zomaar uw privé en/of z

lijk e-mailadres aan een vreemde! U
kunt tegenwoordig ook via Internet
lastiggevallen worden. Zorg ervoor dat
u een e-mailadres heeft met één van uw
nicknames, speciaal voor nieuwe
vreemde contacten via de chat of per e-
mail.

Kijk uit met het maken van een per-
soonlijke afspraak met iemand die u via
de chat of per e-mail heeft leren ken-
nen! U weet maar nooit wie u tegenover
u krijgt.

Geniet van het prachtige
medium dat Internet heet,
maar wees te allen tijde
voorzichtig!
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Historicus André Loor:

“Onafhankelijkheid was terecht,
maar Hindostanen moesten erbij
worden betrokken”

Krishna Salikram

De eminente historicus, dr André Loor, kent de Surinaamse geschie-
denis als geen ander. De geboren verteller kan dan ook uren verhalen
over, bijvoorbeeld, de immigratie van de Hindostanen, het opkomend
nationalisme en de onafhankelijkheid. Over de woelige periode rond
1975 velt hij een opmerkelijk oordeel: “de onafhankelijkheid was niet

onvoorbereid, maar het was wel een fatale fout om de Hindostanen

er buiten te laten.”
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Als de dag van gisteren herinnert de
historicus zich de turbulente periode
van vijfentwintig jaar terug. “De wens
van de in 1973 aangetreden NPK-rege-
ring om Suriname ultimo ‘75 onafhan-
kelijk te maken, was inderdaad een
donderslag bij heldere hemel.", zegt
Loor. “Maar Suriname was gereed om
op eigen benen te staan. Al sinds de
jaren vijftig hadden we immers zelfbe-
stuur, In deze voorbereidingsperiode
hadden we voldoende bestuurlijke
ervaring opgedaan. lets anders is
natuurlijk de economische ontwikke-
lingsstrategie. De NPK-regering heeft
de verkeerde keuzes gemaakt.”
Verkeerd was ook het volledig negeren
van de Hindostanen bij de onafhanke-
lijkheid, stelt Loor. “De VHP was welis-
waar de grootste partij, maar zat in de
oppositie. Er zaten geen Hindostanen
in de regering, waardoor deze grote
bevolkingsgroep zich niet met de nieu-
we staat kon identificeren. Hindo-
stanen vluchtten massaal naar Neder-
land uit angst voor een creoolse over-
heersing. De creoolse nationalisten
Arron en Bruma hebben geen moeite
gedaan om deze grote minderheid
erbij te betrekken. Democratisch
gezien, was dat verkeerd. Als ze naar de
VHP waren toegestapt en gezegd zou-
den hebben: “Bhaio, dekh toh.."
(“Broeders, luister eens..."- red.}, zou
Lachmon zeker hebben meegedaan.”

In die dagen was de verhouding tussen
Hindostanen en creolen gespannen.
Even is Loor bang geweest voor een
bloedige confrontatie. “Dat was in
1969. Pengel was ten val gebracht. Veel
creolen gaven de Hindostanen de
schuld. De rassenonlusten in Guyana
lagen nog vers in het geheugen. Tegen
mijn studenten zei ik dat er bloed zou
vloeien, als de Hindostanen de creolen
maatschappelijk zouden passeren. De
creolen zouden dat immers niet accep-
teren. Maar ze werden meegetrokken
door de Hindostanen. Rond 1973 was
het gevaar geweken.” De befaamde
verbroederingspolitick had zijn nut,
volgens Loor. “We moeten grani
(erkenning - red.) geven aan de leiders
van toen, Lachmon, Pengel en de oude
Soemita. Pengel was geen racist. Hij
had veel Hindostaanse vrienden, zoals
Baba Kanhai en Hemradj Srimisier. En
Lachmon had veel respect voor de cre-
olen met wie hij omging, zoals zjn
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leermeester, mr. J.C. de Miranda. De
samenwerking tussen de partijen heeft
geweld voorkomen.”

Invloed van Boeren

De Hindostaanse cultuur kent Loor
van nabij. Als kind in de Corantijn-
polder in Nickerie, waar zijn vader
hoofdonderwijzer was, werd hij opge-
nomen in de wereld van de Brits-
Indische contractanten. Hij leerde
Hindostaans van zijn leeftijdgenoten
en speelde het Indiase schopspel linge.
Aan die tijd heeft de nazaat van
Nederlandse kolonisten goede Hindo-
staanse vrienden overgehouden.

Overigens blijken Hindostanen veel
overgenomen te hebben van de

Boeren, zoals de afstammelingen van
de Nederlandse kolonisten worden
genoemd, “De Boeren hebben het
gemengd bedrijf in Suriname geintro-
duceerd. Ze hielden vee en plantten
groenten. De Hindostanen die ze in
dienst hadden, keken de kunst af en
gingen zelfstandig verder. Ze droegen
ook klompen en leerden Nederlands
van de Boeren."

Het gesprek komt onvermijdelijk op
].C. Kielstra, die van 1933-1944 gouver-
neur van Suriname was. Kielstra trof
bijzondere maatregelen ten gunste van
de immigranten uit India en Java. Zo
werden speciale leefgemeenschappen
ingericht; het Aziatisch huwelijk werd
wettelijk erkend. Onder creolen heeft
Kielstra een slechte naam, omdat
diens politiek werd gezien als het voor-
trekken van de Aziaten. Loor vindt dat
Kielstra ten onrechte wordt verguisd.

“Kielstra wilde dat de Hindostanen en
Javanen zich thuis zouden voelen in
hun nieuwe vaderland. Ze zouden
makkelijker aarden als ze in hun eigen
gemeenschappen woonden en als hun
gewoonten werden erkend. Anders
zouden ze drang hebben om weer weg
te gaan."” Wellicht, denkt Loor, heeft de
autoritaire landvoogd invioed gehad
op de groei van het creools nationa-
lisme in Suriname. Hij deinsde er
namelijk niet voor terug om nationa-
listen in het cachot te gooien. Vooral de
legendarische tekenleraar, Wim Bos
Verschuur, was regelmatig de klos. Als
Bos ter sprake komt, beginnen Loor's
ogen te glimmen. Als mulo-scholier
leerde hij de tekenleraar voor het eerst
kennen. “Bos werd op handen gedra-
gen. Hij was de held van de jongeren.
Hij was sociaal bewogen, actief in de
vakbeweging, hield talloze betogingen
en was een geweldige redenaar. Alle
creoolse politici die later belangrijk
zijn geworden, zijn door de handen
van Bos gegaan. Denk maar aan Pengel
en Bruma." De geschiedenis is iro-
nisch, blijkt eens te meer. Immers, de
felste tegenstander van de man die het
de Hindostanen naar de zin maakte,
blijkt de leermeester te zijn van diege-
nen die het land dertig jaar later onaf-
hankelijk zouden maken, Zonder reke-
ning te houden met dezelfde Hindo-
stanen.

Natievorming en identiteit
Afgelopen zomer kwam Loor naar

Nederland om op het Kwakoe Festival
de Jaggernath Lachmon Kwakoe Award
in ontvangst te nemen. Een blijk van
erkenning voor zijn grote inspannin-
gen in het onderwijs om jonge Suri-
namers de geschiedenis en de liefde
voor hun land bij te brengen. Loor is
ook Officier in de Orde van Oranje
Nassau en Officier in de Orde van de
Palm. Hoewel hij al geruime tijd met
pensioen is, doceert hij nog steeds aan
de lerarenopleiding in Paramaribo.
Generaties studenten had hij onder
zijn hoede op de Kweekschool, Han-
delsschool en de Algemene Middel-
bare School. Voormalige leerlingen als
Maurits Hassankhan en damkampioen
Eduard Autar, beide historici, zijn in
zijn voetsporen getreden. Loor’s be-
kendheid is ook te danken aan de tele-
visie, waar hij een veelbekeken kinder-

programma verzorgde. Jongere Suri-
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namers herinneren zich hem als een
soort oom die hen aan de buis
gekluisterd hield met spannende ver-
halen over hun vaderland. Verhalen
die zij nooit eerder hadden gehoord.
Zo ontlook de liefde voor het vader-
land, dat met zijn vele rassen, talen,
culturen en tegenstellingen hen tot
dan toe in verwarring achterliet.

Vaderlandsliefde en tolerantie ten
aanzien van culturen zijn kernbegrip-
pen in het universum van Suriname’s
eminente historicus. Dat het land
langzaam maar zeker naar een natie
toegroeit, stemt hem dan ook tevre-
den. Van de Surinaamse identiteit
geeft Loor een heldere omschrijving.
“Surinamers hebben een gelaagde
identiteit. Ze komen immers uit alle
delen van de wereld. Elke bevolkings-
groep heeft deelidentiteiten. Neem
een Hindostaan. Deze is moslim of
hindoe. Een moslim is soennie of shia,
een hindoe arya of sanatan. Hij
spreekt Sarnami of niet, viert zijn
eigen feesten, eet zijn eigen voedsel,
maakt zijn eigen muziek, en draagt
zijn eigen kleding. Maar hij heeft iets
gemeen met de andere rassen: de
Surinaamse identiteit. Alle Surinamers
spreken, bijvoorbeeld, Nederlands en
Surinaams. Of neem de keuken. Ook
de Hindostaan eet nasi en pom, even-
zeer als de creool bara en roti eet.
Kortom, de Surinaamse identiteit is
een paraplu waaronder een ieder
thuishoort die zich met het land ver-
bonden voelt." Factoren die natievor-
ming bevorderen zijn volgens Loor het
onderwijs, waar iedereen met elkaar
omgaat, en de geringe mogelijkheden
om weg te viuchten als het tegenzit.
Belangrijk is ook het groeiend besef
van een gemeenschappelijk verleden.
“De 25 jaren na de onafhankelijkheid
zijn essentieel geweest, Terwijl andere
Surinamers wegvluchtten, bleven wij
achter om ons te verzetten tegen dic-
tatuur en economische ellende.
Vergelijk het met de Grieks-Trojaanse
Oorlog. Ondanks de onderlinge tegen-
stellingen streden alle Grieken samen
tegen Troje.” Toch meent de nestor
onder de Surinaamse historici dat de
rassen niet in elkaar zullen opgaan.
Zijn advies voor de komende 25 jaar:
“Behoud wat je hebt. Laten we een
natie worden zonder de deelidentitei-
ten te verliezen.”
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“De vlag”

Sangeeta

Het was feest in Suriname

De dag dat de ingebruikname

Van de eigen vlag een feit werd

Weg met die koloniale vijf-ster

Het land zou het nu zelf rooien

Trots het hoofd in de nek gooien

Helaas helaas helaas

Er was een foute baas

Eén die het te hoog had in zijn bol

En geen plaats liet voor een volksrol

Zijn ambities reikten ver

Een trein van her naar der

De denderende trein werd nimmer gehoord
Weer eens een volksdroom de grond in geboord
De redding kwam in militair groen

Het land zou het weer eens over doen

Het volk werd gemobiliseerd

Echter een deel moest worden geweerd
Even had niemand het door

Dat recht en waarheid gingen teloor

De euforie was groot, eindelijk schoon schip
Maar toen was er de dictatoriale grip
Moord, terreur en intimidatie

Een land volledig uit de gratie

Een volk zuchtend onder het militaire juk
En een economie helemaal stuk
Voorzichtig begon een ommekeer

Echter veel te zwak voor het geweer

Op kerstavond ging de telefoon

En de regering moest weg, doodgewoon
Een tweede poging had meer succes

Maar oude politici leerden geen les
Militairgezinden namen weer het roer

Zie hoe een volk verloedering ervoer

De staatskas was niet langer veilig

Noch was de rechterlijke macht heilig
Luidkeels klonk de roep om verandering
Doch de presidentiéle animo was gering
Eindelijk was het moment dan toch daar
De oude politiek stond weer ferm klaar

De handen gaan stevig uit de mouwen

Er helpen nu ook enkele vrouwen

Met democratische waarden weer pal
Wordt moeizaam gekrabbeld uit het dal
Met beloften voor recht, waarheid en fatsoen
Wordt hard gewerkt aan een schoon blazoen
Kan de vlag na jaren lang halfstok
Eindelijk weer fier wapperen in de nok?
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Suriname 25 jaar onafhankelijk:
enkele feiten

1973:  De regering Arron treedt aan. Voor het eerst sedert 1958 maakt de grootste Hindostaanse partij, VHP, geen deel uit
van de regering.

1974: Arron kondigt aan dat Suriname v66r eind 1975 onafhankelijk zal worden. Daartoe starten besprekingen met
Nederland. VHP weigert in eerste instantie mee te werken. Nederland wenst geen eenzijdige onafhankelijkheid, zon-
der medewerking van de oppositie. Nadat één van de oppositieleden zijn verzet opgeeft en naar het kamp van Arron
overloopt, raken de voorbereidingen in een stroomversnelling. Vele Surinamers vertrekken naar Nederland.

1975:  Suriname wordt onafhankelijk. Overeengekomen wordt dat Nederland over een periode van 10-15 jaar NLG 3,5 mil-
jard aan ontwikkelingshulp zal betalen.

1977:  De regering Arron wordt herkozen

1979:  Er heerst politieke en economische chaos. Ook binnen het leger heerst onrust. De trek naar Nederland zwelt weer
aan.

1980:  Op 25 februari vindt een militaire machtsovername o.Lv. Desi Bouterse plaats. De grondwet blijft in tact en president
Ferrier en het parlement blijven in functie. In april keurt het Parlement een machtigingswet goed waarbij het bestuur
wordt overgedragen aan de militaire leiding die belooft in 1982 verkiezingen te zullen uitschrijven. Er wordt een bur-
gerregering o.l.v. premier Chin A Sen geinstalleerd. Er worden volkscomités ingesteld om het volk directer bij het
beleid te betrekken. Op 13 augustus wordt de Grondwet opgeschort, president Ferrier naar huis gestuurd en Chin A
Sen tot president benoemd. Het land word! per decreet geregeerd. Op 25 november loopt de verblijfs- en vestigings-
overeenkomst met Nederland af en hebben Surinamers vanaf dat moment een visum voor Nederland nodig.

1981: De politiek radicaliseert. In mei wordt het Manifest van de Revolutie gepresenteerd.

1982: Chin A Sen stapt in februari op en Ramdat Misier (President van het Hof van Justitie) wordt wnd president. Op
15 maart mislukt de couppoging o.L.v. Surindre Rambocus. Medestrijder Hawker wordt bij gevangenneming direct
geéxecuteerd. Alle anderen worden gevangen gezet. Er heerst een grimmige sfeer. De gematigde Neyhorst wordt tot
premier benoemd. Er is groeiend verzet dat in oktober een climax bereikt wanneer vakbondsleider Daal een kracht-
meting met Bouterse wint. Op 8 december worden 15 critici van het regime gemarteld en vermoord. Onder hen: vak-
bondsleider Daal, betrokkenen bij de couppoging van 15 maart en hun raadslieden. De regering Neyhorst treedt af.
Nederland zet de ontwikkelingshulp onmiddellijk stop.

1983: De regering Alibux (van de radicale PALU) treedt aan.

1984: De regering van de meer gematigde Udenhout treedt aan. Tot 1986 zal hij drie kabinetten leiden.

1985: Gesprekken over democratisering met de oude politieke partijen komen op gang.

1986: In juni treedt de regering met deelname van de oude politieke partijen o.l.v. Radhakishun aan. In juli start het
Junglecommando o.l.v. Ronnie Brunswijk (oud-lijfwacht van Bouterse) met een gewapend verzet in het binnenland.

1987:  In september wordt bij referendum een nieuwe grondwet aanvaard. Desi Bouterse gaat met zijn politieke partij, NDP,
de verkiezingen in. De verkiezingen in november worden gewonnen door het Front voor Democratie en
Ontwikkeling, een coalitie van de oude politieke partijen (NPS, VHE. KTPI). Er wordt een regering o.Lv. president
Shankar gevormd.

1990: Op 24 december wordt de regering Shankar door een telefonisch dreigement van de militairen ten val gebracht. De
nieuwe regering o.Lv. president Kraag moet binnen 100 dagen nieuwe verkiezingen uitschrijven.

1991:  De verkiezingen in mei worden glansrijk gewonnen door het Nieuw Front, een hernieuwde coalitie van de oude poli-
tieke partijen. De regering Venetiaan treedt aan.

1992:  In juni wordt het Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen Suriname en Nederland geslo-
en.

1996:  Bij de verkiezingen in mei 1996 verliest het Nieuw Front zijn meerderheid, maar heeft wel de meeste zetels behaald.
Interne verdeeldheid binnen het NF leidt ertoe dat een NDP-regering wordt gevormd o.l.v. Jules Wijdenbosch.

1997: De economie geraakt in een neerwaartse spiraal en de betrekkingen met Nederland verslechteren. Deze komen ver-
der onder druk te staan door het internationaal aanhoudingsverzoek dat door Nederland in augustus tegen Bouterse
wordt afgekondigd (wegens handel in cocaine) en het strafproces dat in Nederland wordt gevoerd.

1999: In mei vinden op grote schaal demonstraties tegen het bewind van Wijdenbosch plaats en op 1 juni neemt het par-
lement een motie van wantrouwen aan. Wijdenbosch weigert deze uit te voeren. Er ontstaat een verwijdering tussen
Wijdenbosch en Bouterse. In juli wordt Bouterse in Nederland veroordeeld wegens handel in cocaine.

2000: De verkiezingen in mei worden met grote meerderheid gewonnen door het Nieuw Front. In augustus treedt de twee-
de regering Venetiaan aan. De betrekkingen met Nederland worden aangehaald. De Nederlandse rechter neemt een
verzoek van nabestaanden van de decembermoorden om na te gaan of ter zake ook in Nederland een strafzaak kan
worden begonnen, in behandeling. De nieuwe Surinaamse regering geeft aan bereid te zijn een onderzoek naar de
decembermoorden te starten (NB: Indien geen actie daartoe wordt ondernomen, zullen de feiten in Suriname eind
2000 verjaren.)
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Lalla Rookhcomplex:

‘museum of cricketveld?

S

erwijl de Nationale Stichting

Hindostaanse Immigratie (NSHI)

in Paramaribo worstelt met de
vraag hoe gelden te genereren, wor-
den haar plannen voor het opzetten
van een multifunctionele ruimte en
museum in het Lalla Rookhcomplex
zwaar bekritiseerd. Met de bouw van
het oorspronkelijke complex werd op
5 juni 1973 begonnen ter gelegenheid
van 100-jaar Hindostaanse immigra-
tie. In 1980 werd het Centrum Lalla
Rookh, gelegen aan de Lalla Rookh-
weg, officieel in gebruik genomen. De
bouw was deels met Nederlandse
ontwikkelingshulp gerealiseerd. In
1985 was er sprake van een renovatie.
Daarna raakte het centrum behoor-
lijk in verval.

Primair heeft de NSHI de wederop-
bouw van het complex voor ogen.
Rabin Lala, voorzitter van de NSHI
zegt dat op advies van architecten en
deskundigen gekozen is voor renova-
tie van het gebouw en niet voor sloop.
“Het betonwerk is nog solide en ver-
toont geen enkele scheur. Ons tech-
nisch team is nu bezig en wij wachten
de blueprints met bijbehorende
begrotingen af.” De stichting wil in
het Lalla Rookhcomplex onderbren-
gen: een museum met een perma-
nente expositie over Hindostaanse
gebruiksvoorwerpen, het J.H. Adhin
Wetenschappelijk Instituut, haar
eigen kantoor en een multifunctione-
le ruimte met business center. Voorts
zullen enkele ruimtes als kantoor-
ruimte worden verhuurd. “Uit ge-
sprekken met groeperingen en reac-
ties die via opbelprogramma’s bij
Hindostaanse radiozenders binnen-
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kwamen, is gebleken dat er een grote
vraag is naar ruimtes voor meer dan
200 personen met een infrastructuur
voor, bijvoorbeeld, workshops of
recepties.” Door exploitatie van de
multifunctionele ruimte, ontplooiing
van fundraisingactiviteiten, uitgifte
van publicaties en donaties denkt de
NSHI aan de middelen te komen om
haar plannen gefaseerd te kunnen uit-
voeren en zo het complex draaiende
te houden.

Maar is er werkelijk behoefte aan zo'n
ruimte en weer een museum, nu
alleen met Hindostaanse gebruiks-
voorwerpen? Benjamin Mitrasingh,
verbonden aan het Directoraat
Cultuur, vindt de ideeén van de stich-
ting wel leuk en sympathiseert ermee,
maar eist eerst een onderzoek.
“Natuurlijk moet er iets met het com-
plex gebeuren. Maar eerst moet men
een gedegen onderzoek instellen naar
de sociale verlangens, culturele
behoeften van de bevolking, de Hin-
dostaanse gemeenschap en van met
name de buurtbewoners. Zien die
mensen daar liever een cricketveld,
een sporthal, een begeleidingscen-
trum voor huiswerk of een museum?”
Mitrasing is van mening dat eerst na
een onderzoek kan worden besloten
wat ermee moet gebeuren. “Haal het
uit de Hindostaanse religieuze sfeer,
toon de behoefte met statistieken en
cijfers aan, geef dan het gebouw een
bestemming en vraag vervolgens
internationale fondsen aan. Alleen
met een bedrijfsmatige en commer-
ciéle aanpak kan je daar iets opzetten
en vooral de continuiteit ervan garan-
deren.”

Ranu Abhelakh

Lala geeft toe dat de stichting geen
formeel onderzoek heeft ingesteld
naar de wenselijkheid en de uitvoer-
baarheid van haar plannen. Deson-
danks is hij ervan overtuigd dat er
altijd behoefte zal zijn aan een multi-
functionele ruimte en een permanen-
te expositie over Hindostaanse ge-
bruiksvoorwerpen.

Momenteel kan de stichting nog geen
actie ondernemen, aangezien ze nog
in afwachting is van de bevindingen
van het technisch team. Daarna kan
aan het projectdossier worden ge-
werkt. Door de ongelukkige ope-
ningstijden van het voorlopige be-
stuursgebouw waarin nu reeds het
wetenschappelijk instituut en het
museum zijn gehuisvest, zijn er geen
cijfers bekend over het aantal bezoe-
kers. Lala: "Wel of geen museum? Je
kunt dit van twee kanten bekijken. Of
je zegt: we hebben al het Surinaams
Museum, dus een ander museum is
niet nodig. Of je kunt het praktisch
bekijken en zeggen dat we in samen-
werking met het Surinaams Museum
de culturele expositie verder uitbou-
wen. Zij hebben namelijk nu reeds
gebruiksvoorwerpen, die zij niet per-
manent tentoonstellen, aan ons
geschonken. We willen geen werk van
anderen overdoen, ons werk moet
worden gezien als een aanvullende
bijdrage.”

NSHI is op zoek naar gebruiksvoor-
werpen van Hindostanen - als
geschenk of in bruikieen - ten
behoeve van het museum. Wilt u
reageren? nshi@sr.net of PO.B,
8273, Paramaribo (Suriname).
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Raga’s op een
schilderdoek

Biendoe Ramdhani

Tussen de ravijnen van Texas waar een conservatieve wind
waait, de Ku Klux Klan veel aanhangers kent, maar waar
ook een kunstminnend volk woont, heeft de Hindostaanse
kunstenaar Glenn Kallasingh deze zomer zes weken door-
gebracht om in alle rust zijn creativiteit de vrije loop te
laten. Hij verbleef in San Antonio, Texas, op uitnodiging van
de ArtPace Foundation for Contemporary Art. Dit gerenom-
meerde instituut nodigt elke twee jaar kunstenaars uit aller-
lei disciplines uit om in een stimulerende omgeving aan
nieuwe creaties te werken. Hieraan gaat een strenge selec-
tie door een deskundige jury vooraf. De werken van de
genodigde kunstenaars worden vervolgens geéxposeerd en
vinden via een reizende tentoonstelling hun weg naar
andere plaatsen. De kunstenaars mogen al hun werken
behouden. Bijna een utopie voor de hardwerkende kunste-
naars.

Glenn bekent hier in Nederland soms overgeleverd te zijn
aan de hectiek van alledag. "Maar ik ben in staat overal te
creéren. En op den duur wil je ook weer andere mensen
ontmoeten en spreken.” Terwijl hij over zijn verblijf in de VS
vertelt, zet hij een cd op en worden we in vervoering
gebracht door de magische klanken van saxofonist John
Coltrane. Deze staat bekend als één van
de beste jazzsaxofonisten aller tijden en
inspireerde Glenn in Texas tot het schil-
deren van een portret. Zijn muziekstuk
Alabama, dat over de wandaden tegen de
slaven gaat, kwam in die witte omgeving
weer tot leven. De sobere stijl van het
portret staat in schril contrast met
Glenn's andere werken, die veelal een uit-
spatting van kleuren zijn. Dat geldt zeker
voor zijn zeefdrukken, keramiek en schil-
derijen; zijn etsen zijn ingetogener.

Ongeacht het materiaal dat hij gebruikt,
staat één ding centraal in zijn creatiepro-
ces: de muziek die hij op papier zet. "Ik
zeg dit zelden tegen mensen, want ze
begrijpen het niet en vaak krijg ik dan het
gevoel dat ik verantwoording moet afleg-
gen. Ik voel me nu eenmaal vaker muzikant dan schilder.
Muziek is voor mij een levenswijze.” Glenn doelt hierbij op
zijn ander kunstenaarsbestaan als zanger. Voor hem vloeien
beide kunstuitingen samen tot één discipline. Terwijl de cd-
speler nu het geluid van de tanpura te horen geeft, leidt hij
me rond in zijn wereld: “De noten van een raga hebben ook
kleur nodig om tot leven te komen. Daarmee creéer je, zeg

Texas.
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Glenn Kallasingh verwikkeld in een creatieproces

Portret van John*Coltrane
gemaakt tijdenyg het verblijf in

maar, het raamwerk van de muziek. Met diezelfde ronde

bewegingen van je hand kun je, als het ware, op het doek

door middel van verf muziek tot stand brengen. Als je goed

kijkt, zie je dat in heel veel werken van mij terug. Voor mij is

het een uiting van een bepaald gevoel dat ik op een bepaald
moment heb."

Glenn is er niet zo happig op zijn liefde voor
de muziek- en schilderkunst met anderen
te delen. Die fase is hij voorbij. Hij verwijst
naar het ingezonden stuk in de vorige
Hindorama over culturele verarming.
Hierin zag hij zijn eigen mening weerspie-
geld. Zelf is hij immer op zoek naar nieuwe
uitdagingen. De volgende is al weer te
horen als hij de cd Watermusic opzet van
First Circle, waaraan hij heeft meegewerkt.
Indiase muziek en jazz smelten hierin
samen. Afgezien van deze uitstapjes noemt
hij zichzelf “een solist die in alle afzonde-
ring werkt.” Toch is dat niet helemaal waar.
Overal in het land worden exposities van
zijn werken georganiseerd. In de
Nederlandse galeries is de naam Glenn
Kallasingh al jaren bekend. Sinds kort kennen ze hem ook
in het Texas van presidentskandidaat George Bush jr. Hij
hoopt er volgend jaar terug te keren. “Daar werd me op een
prettige manier een spiegel voorgehouden. Je gaat graven
in jezelf op zoek naar meer of andere mogelijkheden. Maar
ik zie mijn verblijf daar ook als een bevestiging van datgene
wat ik al die jaren heb gepresteerd.”
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Premdani Health Clinic
Aandacht voor het individu

“Een vitaal lichaam geneest zichzelf van ziektes, maar kan dat niet als het
is vervuild met toxinen, bacterién, schimmels en parasieten.” Dit stelt
Etienne Premdani van de Premdani Health Clinic te Leersum. Door het
schoon te maken en in evenwicht te brengen, gaat het lichaam volgens
hem weer goed functioneren. Die schoonmaak en behandeling krijg je bij
de Premdani Health Clinic, één van de weinige ayurvedische klinieken in
Nederland. Volgens de heer Premdani maken reguliere dokters mensen
Rishi Chamman alleen zieker door ze vol te stoppen met medicijnen.
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yurvedische medicijnen heb-

ben daarentegen vrijwel geen

bijwerkingen omdat ze van
natuurlijke stoffen zijn gemaakt.
Ayurved (ayur = leven, ved = weten) is
een klassieke Indiase geneeswijze van
meer dan duizenden jaren oud. In
tegenstelling tot de westerse genees-
kunde maakt ayurved gebruik van
middelen die specifiek op het functio-
neren van de individuele patiént zijn
afgestemd. Ayurved kijkt naar het
geheel van factoren. De voeding, psy-
chische gesteldheid, leefwijze en leef-
omgeving worden bij de diagnose
betrokken.

De kennis van ayurved is gebaseerd op
vijf elementen waaruit de mens
bestaat. Dit wordt dosha genoemd. Er
zijn drie dosha’s: vata (lucht/wind en
ether), pitta (vaur) en kapha (water en
aarde). Wanneer de dosha’s niet met
elkaar in balans zijn, voel je je niet
gezond. Om de dosha’s in balans te
brengen wordt er pancha karma (vijf
acties) toegepast. Basisprocessen die
niet alleen het lichaam, maar ook
emoties, verstand en bewustzijn zui-
veren. Virechan (reinigen van de inge-
wanden) en basti (klysma) zijn hier
enkele manieren van.

Het lichaam schoonmaken zodat het
zichzelf geneest, klinkt bijna te mooi
om waar te zijn. Ik loop de kliniek dan
ook met het nodige scepticisme
binnen. Wit is de overheersende kleur
waardoor de kliniek reinheid uit-
straalt. In de spreekkamer van dokter
Premdani staat een groot, kleurrijk,
beeld van de Indiase God Dhan-
vantari, de God van Ayurved. Aan de
wanden hangt een aantal spiegels,
waardoor je met je eigen reflectie
geconfronteerd wordt.

Na een intake gesprek komt Premdani
met de volgende diagnose. Ik heb het
lichaamstype vata-pitta. Dat ziet hij
aan de lichaamsbouw en de manier
van praten en bewegen. Vata staat
voor lucht en pitta voor vuur. “Vata
overheerst bij jou. Je hebt het snel
koud en bent gauw droog van binnen.
Een ander kenmerk van vata is een
onregelmatige stoelgang. Je praat veel
en druk, waardoor mensen soms den-
ken: hou nou eens je mond!" Ik moet
toegeven dat het tot nu toe klopt. Maar
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dat laat ik hem nog niet blijken. Hierna
noemt de dokter, zelfverzekerd, karak-
tereigenschappen van een ‘pitta per-
soon' op.

Mijn scepticisme begint te dalen. Wat
hij zegt, klopt. En dit aan de hand van
een kort gesprek. Hij biedt aan om bij
mij de bloedanalysetest te doen.
Premdani Health Clinic is de enige in
Nederland die deze test doet en is er
sinds 1986 in gespecialiseerd. Door een
vingerprik worden er 10 druppels
bloed afgenomen, die directe informa-
tie geven over de klinische toestand
van een patiént. Nadat Premdani mij
er van heeft verzekerd dat de prik geen
pijn zal doen, neemt hij wat bloed uit
mijn vinger af. Hij plaatst dit op een
stukje glas onder de microscoop. Hij
doet de jaloezietn dicht en trekt een
groot projectiescherm omlaag. Kleine,
blauwe, cirkels zijn op het scherm te
zien.

“Dit is je bloed, uitvergroot”, zegt de
dokter terwijl hij het grondig bekijki.
“Je bloed en dikke darm zijn vervuild.
Je eet teveel viees. Drinkt te weinig.
Hierdoor is er nierstress ontstaan. Dit
kan later nierstenen veroorzaken.” Ik
drink veel. Hoe kan dit dan? “Mensen
waarbij Vata overheerst, zijn al koud.
En wat koud is moet verwarmd wor-
den.” Warm water zal volgens hem de
nierstress verminderen. Premdani ver-
telt dat hij ook parasieten en schim-
mels in mijn bloed ziet. Die kunnen
later ziektes veroorzaken. Hij laat ze
zien op het projectiescherm. Ze lijken
net kleine beestjes.

Door alleen dit consult besef ik dat de
Premdani Health Clinic een bijzondere

kliniek is. In een half uur tijd ben ik
meer over mijn gezondheid en pro-
bleemgebieden te weten gekomen dan
gedurende vele reguliere doktersbe-
zoeken. Hier wordt de tijd voor je
genomen. Het individu krijgt hier die
aandacht en behandeling welke het
verdient. Het zijn waarschijnlijk deze
factoren waardoor een aantal bekend-
heden uit 't Gooi tot de vaste klanten-
kring van de kliniek behoort.

Premdani volgde de medische ana-
listenopleiding en studeerde genees-
kunde aan de VU te Amsterdam en de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Hierna koos hij, op aandringen van
zijn vader, voor een studie in ayurved
in India aan de Open Ayurveda Uni-
versity (OAU) te Poona. “Mijn vader
had een ongeneeslijke huidziekte, pso-
riasis. Drie jaar lang hebben artsen in
Nederland hem proberen te genezen,
maar niets hielp. Toen ging hij naar
India en liet zich ayurvedisch behan-
delen. In drie weken was hij genezen!”,
zegt Premdani enthousiast, “Vandaar
dat hij wilde dat ik deze geneeswijze
ging studeren.” Premdani heeft geen
spijt van zijn keuze, Hij geeft er nu zelfs
onderwijs in. Naast professor Kulkarni
is hij hoofddocent van de HBO oplei-
ding tot ayurvedisch therapeut. Via SAI
(Saidhanvantari Ayurvedic Institute) is

deze opleiding te volgen.

Bij mijn vertrek vertelt de dokter dat
verjonging en vitalisatie de kern van
ayurved zijn en dat deze kunnen wor-
den gerealiseerd door te doen wat bij je
past. “leder mens heeft zijn eigen
balans, horend bij zijn of haar dosha.
Wat niet bij je lichaamsgesteldheid
past, is een bron van zekte. Simpel
gesteld, een dieselauto behandel je als
een dieselauto, op benzine of LPG
loopt hij niet.” Kortom de Premdani
Health Clinic zoekt uit wat bij jouw
motor past.

Premdani-Health-Clinic
Ayurveda-Pancha-Karma
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k leef van een uitkering van

ongeveer veertienhonderd gul-

den per maand. Daar kan ik
redelijk van rondkomen, maar wil ik
sparen of duurzame goederen aan-
schaffen, dan wordt het afzien. Ik doe
al jaren mijn boodschappen bij Aldi
waar je heel goedkoop c-kwaliteit
producten, zoals rijst, kan krijgen.
Daarnaast heb ik geen wasmachine,
maar was ik mijn kleding op de hand.
Ook de elektriciteits- en gaskosten
houd ik heel erg beperkt. Als het koud
is, kleed ik me heel erg dik aan in
plaats van de verwarming aan te
doen. Mijn woning is verder vrij kaal
en sober ingericht.” Aan het woord is
I.S., een Hindostaanse gescheiden
man in de veertig die alleen in een
huurwoning in een grote stad woont.
Omdat hij al op jonge leeftijd met aller-
lei gezondheidsproblemen kampte,
belandde hij in de bijstand.
Hij maakt deel uit van de 43,3 procent
allochtonen met een lage-inkomens-
huishouden zoals vermeld in de
Armoedemonitor 1999 van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP). Onder
de autochtonen ligt het percentage
minima lager (14 procent). Het SCP
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hanteert twee inkomensgrenzen om
armoede af te bakenen: de beleids-
matige grens, gebaseerd op het in de
sociale wetgeving vastgelegde mini-
mum; en de lage-inkomensgrens, een
welvaartsvast criterium. Mensen rea-
geren over het algemeen verbaasd
wanneer het onderwerp armoede ter
sprake wordt gebracht. Ze associéren
armoede niet met een welvaartsstaat
waar de overheid een ieder een mini-
mumbestaan garandeert via een uit-
gebreid vangnet van sociale voorzie-
ningen, zoals de Algemene Bijstands
Wet (ABW) en de Algemene
Ouderdoms Wet (AOW).

Eenzijdige benadering

Volgens dr Ruben Gowricharn die
onlangs het boek De grenzen van de
polder, armoede onder de allochtonen
publiceerde, dienen de regelingen
eerder als instrument om het beleid
uit te voeren dan om de armoedepro-
blematiek in kaart te brengen. Want
zelfs mensen met een hoger dan
minimaal, doch laag inkomen kun-
nen om verschillende redenen rond
en beneden het minimum liggen. Zo
betoogt de econoom. Hij heeft moei-
te met de eenzijdige economische
benadering van het armoedepro-

-

bleem en pleit voor opname van cul-
turele, psychologische en politieke
aspecten in het armoedebegrip.
Gowricharn is van mening dat met
name rond het thema ‘armoede
onder allochtonen’ het zaak is om de
financiéle dimensie van het vraagstuk
te verbinden met de culturele.
Terecht stelt hij de vraag waarom al-
lochtonen in grotere mate dan
autochtonen in de categorie armen
belanden, terwijl het sociale zeker-
heidsstelsel voor alle groepen hetzelf-
de functioneert.

“Ik leef al jaren zo, maar het went
nooit. Soms doet het me pijn als ik
weer calculerend m'n boodschappen
doe of thuis kijk naar mogelijkheden
om te bezuinigen. 1k heb weinig soci-
ale contacten en mijd familiefeesten.
Ik koop goedkope kleding op de
markt in plaats van dure merkkle-
ding. Maar mijn zuinige levensstijl
heeft een doel. 1k wil mijn kind een
goede financiéle basis bieden. Straks
gaat ze studeren en eventueel trou-
wen. Dat kost allemaal geld”, vervolgt
1.5.. Hij heeft al een behoorlijk bedrag
bij elkaar geschraapt. Zijn dochter (18
jaar) reageert echter als volgt: “Ik
vond het niet leuk dat hij zichzelf zo
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Hindostanen

,en mijn vingers door”

verwaarloosde en genoegen nam met
slechte kwaliteit voedsel. Als we
ruzies hadden, kreeg ik altijd het ver-
wijt dat hij voor mij zoveel opofferde,
Op zo'n manier hoeft het voor mij
niet.”

Komt het door het hoge aantal uitke-
ringsgerechtigden onder de allochto-
nen waardoor er zo'n discrepantie is
tussen de hoeveelheid allochtone en
autochtone ‘armen’? De positie op de
arbeidsmarkt is niet het enige, maar
wel een belangrijk aspect bij het
armoedevraagstuk. Terwijl aan de ene
kant vrouwen massaal de arbeids-
markt opgaan, bespeurt het SCP dat
steeds meer vrouwen deel uitmaken
van de categorie armen en spreekt
dan ook van feminisering van de
armoede. Uit de cijfers blijkt dat met
name alleenstaande oudere vrouwen
en alleenstaande moeders extra
kwetsbare groepen zijn; ook hier zijn
allochtonen, waaronder Hindostanen
en Antillianen/Arubanen, overver-
tegenwoordigd. Creoolse vrouwen
vormen een positieve uitzondering.
Van de werkende alleenstaande
Hindostaanse vrouwen heeft veertig
procent een inkomen onder de
armoedegrens. De cijfers van het SCP
geven aan dat de kans op armoede bij
alleenstaande, werkende Hindo-
staanse vrouwen/moeders vier keer
zo groot is als bij creoolse vrouwen.
Uit de praktijk blijkt dat, ondanks het
grote aantal echtscheidingen, het
fenomeen alleenstaand moeder-
schap voor Hindostaanse vrouwen
vrij nieuw is. In tegenstelling tot creo-
len zijn ze nog niet uitgerust met aan-
passingstrategieén.

S. D. (36) is weduwe en heeft sinds het
overlijden van haar man in 1993
financieel een zware tijd. Ze heeft
twee kinderen (10 en 12 jaar) die ze
helemaal zelf moet grootbrengen met
een uitkering. Ze heeft altijd gepro-
beerd haar kinderen zoveel mogelijk
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te geven. Geen overdreven dure, maar
toch zoveel mogelijk bijdetijdse spul-
len. Om wat ‘uit te sparen’ begon ze
met kleine winkeldiefstallen. Aan-
vankelijk bij de supermarkt en de
kruidenier, maar al gauw ook in kle-
dingzaken. “Ik snakte soms naar
modieuze kleding voor mezelf." Zo
ging het door, tot die keer dat het
alarm bij de uitgang afging en ze er
als een haas vandoor ging. “Ik werd
niet gepakt, maar ik had zo'n schaam-
tegevoel dat ik zo hard moest wegren-
nen, dat ik besloot ermee op te hou-
den.” Inmiddels heeft ze als schoon-
maakster enkele baantjes waar ze
zwart bijverdient. Zo goed en zo
kwaad als het gaat, probeert ze rond
te komen. "Mijn kinderen eisen
gelukkig niet het duurste van het
duurste. Nog niet tenminste...”

Show en glamour

Behalve de slechte arbeidsmarktposi-
tie is er een scala aan andere oorza-
ken waardoor de verschillende groe-
pen allochtonen extra kwetsbaar zijn.
Ruben Gowricharn noemt onder
andere de onbekendheid met de in
Nederland geldende regels. In de
westerse cultuur is geld ‘cultuur’
geworden en daarmee een vanzelf-
sprekend onderdeel van onze geeste-
lijke bagage. Allochtonen die niet
goed de weg weten, kunnen snel in
een maalstroom van schuldvorming
terechtkomen. Zeker gezien de verlei-
dingen waaraan ze blootstaan: post-
orderbedrijven, kopen op krediet, e-
commerce, aanbiedingen van banken
om geld te lenen. Daarnaast zijn er de
verplichtingen ten opzichte van fami-
lieleden in het land van herkomst.
Jaarlijks worden grote bedragen over-
gemaakt naar Suriname, Turkije of
Marokko, veelal gepaard gaand met
een grote goederenstroom.

Een gevoelig punt is de leefwijze van
allochtonen. Deze wijkt ietwat af van
het Nederlandse standaardmodel van
financieel beheer en leefwijze. Grote

gezinnen, die vooral onder allochto-
nen voorkomen, zorgen voor grotere
financiéle lasten. Andere kosten zijn:
hoge telefoonrekeningen, aanschaf
van voedsel uit de eigen keuken, een-
malige grote uitgaven in verband met
festiviteiten, sociale gebeurtenissen
en het ontvangen van bezoek uit
binnen- en buitenland. Gowricharn
noemt ook de uitgaven uit behoefte
aan ‘show en glamour": de aanschaf
van consumptiegoederen ten teken
van maatschappelijk succes of om
met uiterlijk vertoon eer en respect af

te dwingen.

Dat geldt zeker voor A.G. (35). Zij en
haar partner werken beide, maar
hebben al jaren hoge schulden, zowel
bij instellingen als bij familieleden.
Dat is de belangrijkste oorzaak van
een drastische familiebreuk. Ze voelt
zich eenzaam en geisoleerd, maar
steekt hiervoor de hand in eigen boe-
zem. "Ik wordt volledig in beslag
genomen door mijn financiéle pro-
blemen. Zodra ik iets heb kunnen
‘regelen, verval ik al gauw weer in
mijn oude patroon. Geld glipt als
water tussen mijn vingers door. We
leven ruim boven onze stand. We zijn
onlangs verhuisd en ik heb toen een
heel nieuw interieur aangeschaft.
Mijn man heeft kritiek op me, maar
laat me wel alles zelf opknappen. Van
hem krijg ik weinig hulp. Ik heb aller-
lei leningen lopen waar hij geen weet
van heeft. Ik heb wel eens instanties
om hulp gevraagd, maar altijd ad hoc.
Ik heb heel vaak met de rug tegen de
muur gestaan. Incassobureaus en
deurwaarders moeten me inmiddels
kennen. Op een dag stonden we bijna
op straat in verband met achterstalli-
ge huur” Ze praat er luchtig over,
maar is inmiddels wel moe van dit
leefpatroon. Echte hulp via een
schuldhulpverleningsinstantie heeft
ze nog niet gezocht. “lk heb alles
redelijk onder controle”, zegt ze wei-
nig besluitvaardig.
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Millinxstraat

Millinxstrdat

Hindostaanse vrouwen uit de Millinxbuurt

Een fotoreportage van Karin I. Oppelland

Als fotografe, sociaal-pedagoge en allochtone Rotterdamse vrouw is Karin Oppelland geinteresseerd in andere culturen en
vrouwen. In mei 1999 gaf de fotografe een fotocursus in samenwerking met Stichting Sober aan een vrouwengroep in de
Millinxbuurt. De vrouwen hebben veel van hun omgeving, hun leven, hun vreugde maar ook hun problemen laten zien en
weten. Ondanks een imago dat bepaald niet in hun voordeel werkt, zijn de vrouwen positief ingesteld en pogen het beste
van hun situatie te maken. Karin Oppelland heeft daarom een fotoreportage gewijd aan deze vrouwen waarin ze laat zien
in welke tegenstellingen deze vrouwen leven. Trots, vrolijkheid, strijdbaarheid komen tot uitdrukking. Oppelland is zelf
afkomstig uit Duitsland en woont sinds 1987 in Rotterdam. Sinds 1991 werkt ze als zelfstandig fotografe. Op haar manier
probeert ze tevens te werken aan een positieve beeldvorming van (allochtone) vrouwen.
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Hindostanen tonen betrokkenheid

bij ramp in Orissa

Indiase ambassadeur krijgt NLG 85.000 overhandigd

In 1999 voltrok zich een ramp in de Indiase
staat Orissa. Dit gebied in het oosten van
India werd getroffen door één van de
zwaarste cyclonen in zijn geschiedenis.
Vele dorpen zijn weggevaagd, meer dan
50.000 inwoners zijn dakloos geworden en
de bestaande infrastructuur is verwoest.
Ten behoeve van de wederopbouw van
Orissa werd o.Lv. de ontwikkelingssamen-
werkingsorganisaties HIMOS en CORDAID
een inzamelingsactie gehouden. Deze
leverde NLG 85.000,- op. De actie werd
mede opgezet door de Federatie Arya Samaj Nederland,
Omroep Hindoe Media, Vereniging Sanatan Hindoe
Parishad Nederland, Surinaams Regionaal Steunpunt,
Federatie Eekta en Stichting Uday. Verder werkte ook een
aantal scholen en vrouwenorganisaties mee.

Ramnath.

Overdracht hulpgelden

Voorzitter Rajen Ramnath van HIMOS over-
handigde op vrijdag 29 september 2000 in
het gebouw Eekta Bhavan een cheque ter
waarde van NLG 85.000 aan directeur Hans
Kruijssen van CORDAID (foto links). Deze
bood de cheque daarop aan de Indiase
ambassadeur in Nederland, de heer Shri

Een nieuwe wereld
Amit Chaudhuri

Hoofdpersoon in de roman Een nieuwe wereld is Jayojit Chatterjee, een econoom die naar de
Verenigde Staten is geémigreerd en aan een universiteit in het Midwesten werkt. Het verhaal begint
als Chatterjee terugkeert naar Calcutta voor een lange vakantie bij zijn ouders. Hij wordt vergezeld
door zijn zoontje Vikram, die een deel van het jaar bij hem woont. Met zijn vrouw, die hem recen-
telijk heeft verlaten voor een Amerikaan, had hij een gearrangeerd huwelijk; een huwelijk dat
waarschijnlijk stand had gehouden als ze in India waren gebleven en niet terecht waren gekomen
in een heel andere cultuur. Vikram kent zijn grootouders en de stad Calcutta amper, en hij
beschouwt alle rituelen en gebruiken binnen de Indiase familie en cultuur met een westerse blik.
Een nieuwe wereld gaat echter niet alleen over Calcutta, het behandelt ook een zeer belangrijk
probleem in ons postkoloniale tijdperk: het leven tussen twee culturen en de verwarring die dit
met zich meebrengt. Een nieuwe wereld is verschenen bij Uitgeverij BZZT6H, Den Haag f 32,50

Prijsvraag

Ambassadeur Menon en Rajen

Perdiep Ramesar

' Prabhakar Menon, aan. De heer Menon
nam de schenking in ontvangst met veel
waardering voor de Nederlandse traditie
van ontwikkelingshulp. “Nederland heeft
een lange traditie van hulp aan landen die
in nood zijn", zei de ambassadeur in zijn
toespraak. Kruijssen legde uit dat het geld in
Orissa zelf besteed zal worden voor de
ondersteuning van lokale groepen bij het
oprichten van 17 centra voor zowel samen-
komst- als trainingsdoeleinden. De organi-
satie in Orissa, Development Education
International Society, die het project zal uitvoeren, zal daar-
bij bijzondere aandacht geven aan vrouwen, kinderen en
wezen onder de kasteloze bevolking. Zelfhulpgroepen moe-
ten de bewoners leren hun land weer op te bouwen.

Teken van solidariteit

Er mogen dan wel geen miljoenen of tonnen zijn ingeza-
meld, maar de gedachte dat ook de Hindostaanse gemeen-
schap in Nederland zijn solidariteit heeft betuigd met de
inwoners van Orissa, is positief. “De schenking aan Orissa is
een teken van menselijkheid”, zegt ook ambassadeur
Menon. Het gaat niet zozeer om het bedrag, als wel om het
gebaar van menselijkheid en solidariteit. Een teken van
goede wil voor de toekomst, maar er kan nog meer bij!

Voor lezers van Hindorama stelt Uitgeverij BZZT6H vijf exemplaren van het boek Een Nieuwe Wereld beschikbaar.
Wilt u ook kans maken op dit boek, geef dan antwoord op de volgende vraag: Hoe heet de eerder verschenen roman van
Amit Chaudhuri? Stuur een briefkaart met daarop ww antwoord naar: Hindorama, Postbus 61035, 2506 AA Den Haag.
De vijf snelste, juiste inzendingen ontvangen een gratis exemplaar van deze prachtige roman.

5 * 2000 HINDORAMA 37



Slapen en dromen

Ons bewustzijn 1s 24 uur per dag actief

Satguru Sivaya Subramuniyaswami

Door de tijden heen hebben
mensen zich altijd beziggehou-
den met het grote mysterie van
slapen en dromen. Geen wonder,
want de gemiddelde mens slaapt
ongeveer een derde van zijn
leven. Maar de geest slaapt
nooit, alleen het stoffelijke
lichaam kent deze luxe. De stof-
felijke hersenen zien en registre-
ren wat er in de geest omgaat.
Maar de astrale hersenen zien en
registreren nog veel meer. Het
bewustzijn is dus wel 24 uur per
dag actief, maar niet alles wordt
door de stoffelijke hersenen
opgenomen. Daarom is het zo
moeilijk om je je dromen te her-
inneren, evenals om details van
gebeurtenissen uit je leven voor
de geest te halen, zelfs als die
nog geen 48 uur geleden hebben
plaatsgevonden. Onze astrale
wereld, ons innerlijk, kent een
veel completer, complexer, logi-
scher en veel verder gevorderd
leven dan het stoffelijke. Een
spirituele persoon kan tijdens de
slaap het vermogen krijgen om
de lagere droomstaat over te
slaan en toegang tot de astrale
wereld te verkrijgen. Dit kan
worden bereikt door het recite-
ren van heilige spreuken, man-
tra’s (Japa yoga), vlak voor het
slapen gaan en na het lichaam
door hatha yoga en middenrif-
ademhaling te hebben ontspan-
nen.
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en beginneling die japa yoga

naar behoren uitvoert en zich

sterk genoeg toont om de
krachten van het stoffelijk lichaam te
overstijgen en de astrale wereld
binnen te gaan, zal droomloze nach-
ten ervaren waarin diepe slaap over-
heerst. Het is mogelijk dat er viak voor
het ontwaken dromen van enkele
seconden plaatsvinden, maar daar-
aan hoeft geen aandacht te worden
geschonken. Die hebben alleen te
maken met het feit dat de geest van
het astrale niveau terugkeert naar het
fysieke, Slaap reinigt de onderbe-
wuste geest en afhankelijk van de
wilskracht die men heeft, geschiedt
deze reiniging snel of langzaam.
Slaap leert bovendien de onderbe-
wuste geest de ervaringen onder ogen
te zien die een mens gaandeweg in
zijn leven zal moeten ondergaan. Dit
is een automatisch proces, dat door
wilskracht echter kan worden verge-
makkelijkt.

Discipline

Het blijkt dat we dingen dromen die
wij onmogelijk hadden kunnen
bedenken. Zulke dromen zijn een
verzameling van schijnbaar niet aan
elkaar gerelateerde gebeurtenissen
die de geest passeren. Zij laten echter
indrukken achter in de diepere
onderlaag van het onderbewustzijn.
Indien men zich deze indrukken her-
innert, hebben zij ook hun weerslag
op de onderbewuste geest. Hierdoor
kunnen dergelijke gebeurtenissen in
ons dagelijks leven zichtbaar worden.
Dit kan worden voorkomen door de
onderbewuste geest er op te trainen
een ervaring tijdens een droom altijd
in de slaap te laten uitwerken en de
herinnering eraan niet mee te nemen
naar het stoffelijke vlak. Zowel begin-
ners als gevorderden kunnen zich
spiritueel trainen om dromen te ver-
geten door hun geest te sterken via de
dagelijkse beoefening van sadhana
(toewijding). Vooral slechte dromen
willen we zo snel mogelijk vergeten,
voordat ze zich gaan manifesteren in
het dagelijkse leven. Nachtmerries
horen niet van nature bij de geest van
de slapende persoon. Ze ontstaan
vaak door invloeden van buitenaf,
bijvoorbeeld door burengerucht.
Hierdoor kan een kind, bijvoorbeeld,
door nachtmerries worden gekweld

en gillend wakker worden, Een oplos-
sing is dan om het in een andere
kamer laten slapen. Weg van het
geluid van de ruziénde buren. Der-
gelijke geluiden kunnen namelijk
behoorlijk indringend zijn.

Wanneer mensen beginnen met
mediteren en zich op het spirituele
pad begeven ~ en dit betekent dat zij
ook daadwerkelijk veranderingen in
hun leefwijze aanbrengen - zal dit
ook zijn weerslag hebben op hun
droomleven. Zij kunnen hun droom-
karma's uitwerken. Karma wordt vaak
omschreven als een kracht die wij uit-
zenden en die naar ons terugkeert,
meestal via andere mensen. Terwijl
het lichaam slaapt, ervaren wij in ons
binnenste krachten die van onze
woorden, gedachten en gevoelens
uitgaan. Dit zijn droomkarma's.
Indien deze niet tijdens de droom
worden uitgewerkt, kunnen ze zich
op het stoffelijke vlak manifesteren.
Slaap en dood zijn broeders, met dit
verschil dat bij de slaap de geestelijke
navelstreng (het ‘zilveren koord’) tus-
sen het astrale en het stoffelijk
lichaam tijdens de slaap niet is ver-
broken. Wanneer men regelmatig
sadhana beoefent, is het astrale
lichaam in staat zich van het stoffe-
lijke lichaam los te maken. Men heeft
dan een astrale ervaring (uittreding).
Dit is geen droom in de gewone zin
van het woord.

Wanneer u ‘s nachts wakker wordt,
bestaat de mogelijkheid dat u in een
semi-bewuste toestand terechtkomt
en vervolgens naar de droomwereld
terugkeert, naar een onderbewust of
laag astraal gebied. Het is niet van
tevoren te zeggen of dit een positieve
of negatieve ervaring oplevert. Om
een dergelijke situatie te voorkomen,
moet u volledig wakker worden. Sta
op en luister een minuut of twee naar
een indringend geluid of neem even-
tueel wat licht in uw hoofd op.
Daarna kunt u weer welbewust gaan
liggen en proberen te slapen. Als dan
blijkt dat u moeite hebt om in slaap te
vallen, kunt u ervan uitgaan dat uw
stoffelijk lichaam voldoende rust

heeft gehad.

Dromen zijn vrij....
Dromen kunnen voortkomen uit

iemands emotionele aard, onderbe-

na leiden en zo goed mogelijk volgens
de hindoedharm leven. Als deze

mensen terugvallen in hun oude leef-
patroon, hebben zij zulke dromen
niet meer. Er zijn ook voorspellende
dromen uit de bovenbewuste geest.
Deze ziet zowel toekomst als verle-
den en heeft toegang tot het hemelse
rijk. Voorspellende dromen doen zich
meestal voor in de vroege uren vlak
voor zonsopgang. De meer reinigen-
de dromen spelen zich voor die tijd
af.

Als we ervan uitgaan dat dromen wer-
kelijkheid zijn, moeten we tegelijker-
tijd erkennen dat dromen een toe-
stand van bewustzijn en ervaring is,
die niet wordt beinvioed door nor-
men en waarden ontleend aan de
samenleving, gebruiken of opvoe-
ding. Dromen laten ons zien wie wij
werkelijk zijn, verborgen achter de
waaktoestand, waarin samenleving,
geloof en gedrag ons beperkingen
opleggen. Wij zijn vrij in onze dro-
men. Niemand kijkt naar ons, nie-
mand oordeelt over ons. Het is essen-
tieel dat dromen niet worden meege-
nomen naar het dagelijkse leven om
ook op het stoffelijke vlak te worden
uitgevoerd. Dit creert meer karma's

grond moet de hindoevisie worden
gezien dat men in zijn droom op geen
enkele manier mag stelen, overspel
plegen, een ander benadelen of tegen

de regels van dharm ingaan.

Uit NNV TS@RaY
Hinduism Today, maart 1999
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Gandhi houdt
Surinaamse damtraditie

levend

Krishna Salikram

Dammers van vereniging Gandhi,

4() HINDORAMA

De van oorsprong Hindostaanse damvereniging Gandhi is een suc-
cesverhaal in Amsterdam Zuidoost. In korte tijd heeft de club zich
ontpopt als het toonaangevende damcentrum van dit multicultu-
rele stadsdeel. Maar niet alleen in de Nederlandse damwereld is
Gandhi's ster rijzende. Ook internationaal wordt de naam van de
vereniging met respect uitgesproken. Want jaarlijks organiseert
Gandhi het op één na grootste damtoernooi ter wereld. Een nieu-
we succesperiode van het Surinaamse dammen staat wellicht voor

de deur.




aandagavond 25 september. Het nerveus pulse-

rende hart van de multiculturele hoofdstad is

krachtig voelbaar in Amsterdam Zuidoost. Af en
aan rijdende metro’s in een futuristische serting van staal,
glas en beton, koortsachtige energie samengebald in men-
sen uit alle windstreken. Maar in de bovenzaal van de
“Bonte Kraai” heerst een gewijde stilte. De nieuwe dam-
competitie is begonnen en Gandhi maakt zich op voor de
eerste wedstrijd. De tafels staan in slagorde opgesteld.
Dambord, schijven, klok en notitieblokje, alles is gereed.
Tegenstander is IJmuiden. Gandhi-voorzitter Achfaaq
Mohamedjoesoef leest de namen voor van de dammers
die elkaar zullen treffen. Acht Surinamers en evenveel
Nederlanders schudden elkaar de hand. Geconcentreerd
beginnen ze aan de strijd. De opwindende
dynamiek die buiten voelbaar is, wordt
binnen omgezet in doortastende denkkracht
en weloverwogen strategie.

Ook voorzitter Mohamedjoesoef damt mee.
De vernieuwende impulsen van deze voor-
malige jeugdkampioen van Suriname staan
aan de basis van Gandhi's succes. De club
werd vorig jaar kampioen in de hoofdklasse
van de afdeling Noord-Holland en promo-
veerde naar de landelijke competitie.
Gandhi’s sterkte was mede te danken aan
Nederlandse beroepsdammers die tegen
betaling voor de club speelden. Dammers als Hans Jansen
en Ton Sijbrands bliezen samen met de Surinaamse dam-
mers de tegenstanders van het bord. De vergoedingen zijn
voor de vereniging echter niet meer op te brengen. Dit jaar
speelt Gandhi weer in de provinciale competitie.

Een initiatief dat is uitgegroeid tot een daverend succes is
het Internationaal Bijlmer Damtoernooi. Het op €én na
grootste damtoernooi ter wereld, aldus Mohamedjoesoef.
Dit jaar is het toernooi voor de vierde keer gehouden. Er
wordt gespeeld in drie groepen: jeugd, meester en groot-
meester. In de grootmeestergroep verschijnen de interna-
tionaal vermaarde dammers, wereldkampioenen inbegre-
pen. Meteen nadat hij in 1997 voorzitter werd, begon
Mohamedjoesoef met de organisatie van het toernooi.
Doel is de damsport onder de jeugd in Zuidoost te stimu-
leren. “De oudere Surinamers hebben het dammen in
Suriname geleerd. Daar is het spel heel populair. Maar hier
in de Bijlmer damt bijna niemand. We willen voorkomen
dat de sport hier doodbloedt. Daarom proberen we met dit
toernooi de jeugd achter het dambord te krijgen. Een bij-
komend voordeel is dat we de Bijlmer op de internationa-
le damkalender plaatsen.”

Menig voorzitter zou al tevreden zijn met hetgeen nu is

bereikt. Gandhi’s doortastende voorman echter niet.

Mohamedjoesoef gaat ook op talemenjachm&
Eens per week geeft hij kennismakingslessen. Na zes
sen worden getalenteerde spelers uitgenodigd om naar de
club te komen. De belangstelling van scholen, leerlingen
en ouders is overweldigend: iedereen wil meedoen.
Mohamedjoesoef, die speciaal voor dit project vier dagen
per week is gaan werken, komt handen tekort. Dammen
draagt bij tot de educatieve vorming van kinderen, is zijn
overtuiging. “Je leert systematisch en strategisch denken.
Je leert je verplaatsen in de gedachtegang van anderen.”
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Gandhi heeft nu een jeugdafdeling onder de naam Bijlmer
Jeugd Damvereniging. In het multiculturele Zuidoost slaat een
algemene naam beter aan, dacht men. De vereniging wil voor
een ieder toegankelijk zijn. Gandhi is één van de weinige dam-
clubs die gemengd is. Hindostanen, Javanen en creolen dam-
men er samen met Nederlanders en Afrikanen. Het school-
dammen en het internationale damtoernooi passen goed in
het nieuwe elan in de Bijlmer. Deze baanbrekende activiteiten
worden dan ook warm ondersteund door het stadsdeelbestuur
en andere Amsterdamse instellingen. Wel heeft
Mohamedjoesoef moeite met het vinden van bedrijven die het
grote damtoernooi willen sponsoren. “Dammen is onbekend,
in tegenstelling tot schaken. In rijke landen als Amerika en
Japan wordt nauwelijks gedamd.”

Gelet op de geografische herkomst van de bewo-
ners, zou de Bijlmer moeten bulken van het talent.
De arme landen in het Caribisch gebied en Afrika
kennen immers een damcultuur. Uit Afrika komen
de laatste jaren heel goede dammers. “Dammen is
een goedkope sport. Het bord kun je zelf maken. En
in plaats van schijven gebruik je doppen. Precies
zoals wij in Suriname deden. In Afrika is het niet
anders.” Het schooldammen heeft al twee grote
talenten opgeleverd: de Hindostaan Lala (12) en de
Afrikaan Camagong (11). De geweldige dampoten-
tie van de Bijlmer lijkt te worden bevestigd.

Als geen ander kent Mohamedjoesoef het belang
van het jeugddammen. Nadat hij de grote Sijbrands in 1968 in
Paramaribo had zien spelen, waagde hij zich op 11-jarige leef-
tijd aan de sport bij de vereniging Kismet. Op zijn zestiende
werd hij jeugdkampioen van Suriname. In 1971 nam hij deel
aan een groot toernooi in Amsterdam en eindigde op een ver-
dienstelijke vierde plaats. Aan zijn veelbelovende damcarriére
kwam abrupt een einde toen zijn ouders hem geboden het spel
op te geven. In het jaar dat hij kampioen was geworden, had hij
namelijk zo weinig tijd aan school besteed dat hij bleef zitten.
Hij werd wiskundeleraar en kwam in 1991 naar Nederland.

Pas na zijn verhuizing naar de Bijlmer vijf jaar geleden, besloot
hij zich weer aan de damsport te wijden. Hij meldde zich aan
bij Gandhi, de enige damclub in dit stadsdeel. De vereniging
was in 1994 opgericht door enkele enthousiaste creoolse en
Hindostaanse dammers. Mohamedjoesoef kreeg meteen het
voorzitterschap aangeboden, hoewel hij alleen wilde dammen.
De voorzitter weet niet waarom de vereniging naar de Indiase
leider is genoemd. “Misschien omdat het damspel geweldloos
verloopt”, grapt hij.

mhalve S

De damsport is één van de weinige sporten waarin

m Surinaamse dammers w 'UW van spl'ekan.
Vooralsnog bekommeren de Gandhi-dammers in de “Bonte
Kraai” zich om de wedstrijd tegen IJmuiden. Af en toe verlaat
een speler de damzaal om op de gang een sigaret te roken of
koffie te drinken. Een dammer van de bezoekende vereni-
ging denkt dat de Surinamers gaan winnen. “Ze zitten hem te
knijpen”, is het commentaar van de voorzitter. Toekomstige
tegenstanders zijn gewaarschuwd voor het aanstormende

talent uit de Bijlmermeer.
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p zondag 13 augustus 2000

vond bij de Stichting Abhilasa

in Dordrecht de Brahmadik-
sha Ashirvad Samskar (inzegening)
plaats van de eerste Nederlandse
Pandita, Bharati Devi. 'Eén wereld’
staat er op de vlag boven het podium
van zaal De Buitenwacht in
Dordrecht. Omdat het nog vakantie-
tijd is, zijn er niet zoveel mensen aan-
wezig. Het zijn vooral familie en
vrienden, zowel uit de Hindostaanse
als uit de Nederlandse gemeenschap,
die getuige zijn van deze bijzondere
gebeurtenis. In Nederland zijn er
slechts enkele niet-Hindostaanse
Nederlanders die een zodanige
belangstelling voor het hindoeisme
hebben, dat zij besluiten de opleiding
tot Pandit of Pandita te volgen. Voor
zover mij bekend zijn het er momen-
teel drie: Pandit Satyananda uit
Amsterdam, Pandit Dewindra Datta
uit Wageningen en Pandita Bharati
Devi uit Kerkwerve.

Bharati Devi (51), geboren als Bianca
Reitsma, dacht al op jonge leeftijd na
over een geestelijke functie in de
samenleving, bijvoorbeeld als vrou-
welijk dominee of psychologe. Haar
pad leidde echter tot de yoga. Op 21-
jarige leeftijd begon ze met de beoe-
fening hiervan. Na een aantal maan-
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den in Rishikesh, India, te hebben
doorgebracht, ontmoette zij haar
guru, wijlen Swami Gitananda Giri,
die haar opleidde tot yogacharini. In
deze functie richtte Bharati Devi, na
jaren van intensieve beoefening

Pandita Bharati Devi.

studie, in haar woonplaats een spiri-
tueel en religieus centrum op, bekend
onder verschillende namen als
Brahmalaya Ashram, Deva Bhakti
Mandir en Hridaya Natyam Man-
dapa. Hier geeft zij les in vedische
yoga, spirituele Indiase tempeldans
(Odissi en Bharat Natyam), Sanskriet
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mantra’s (heilige spreuken - red.),
gebeden en muziek.

Na jarenlange training, studie en les-
geven, wilde Bharati Devi zich verder
verdiepen in de vedische mantra’s en
rituelen. Vanwege haar band met
India de yogacultuur zocht zij
iemand uit deze traditie die haar
wilde opleiden tot Pandita. Uiteinde-
lijk vond zij haar leraar in Nederland,
in de persoon van Pandit Omprakash
Samvedi, een geestelijke uit India die
haar een jaar lang intensief begeleid-
de. In het hindoeisme kent men het
spreekwoord ‘Vasudhaiva Kutum-
bakam'- de wereld is één familie. In
deze geest werd Bharati Devi door de
Arya of Vaidik Samaj als ‘zuster’ ver-
welkomd en gezegend. Na een uitleg
over het vedische vuurritueel, ter
afsluiting van haar leerperiode, legde
zij de gelofte van Pandita af, die
inhoudt dat zij haar plicht zal vervul-
len om de vedische leer te bescher-
men en al het geleerde uit te dragen
aan de familie, de samenleving en de
wereld. In de traditie van de Arya
Samaj is dit een heilige plicht. Voor
Pandita Bharati Devi persoonlijk is
het een brug tussen de oosterse en
westerse cultuur, een verdieping van
het geestelijk leven, waarbij ze dienst-
baar is aan zowel de Hindostaanse als
de Nederlandse gemeenschap.,
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* Aankoop « Verkoop * Kamerverhuur » Bemiddaling van huizen
* Hypotheken » Taxaties * Verzakeringen * Financieringen * Loonadministratie

Weimarstraat 252
2562 HR Den Haag

KINDEROPVANG

1.s.m. Shri Vishnu School

Mano Seva sarva utam Seva
Mano Seva Bhagvan Seva
Liefdevolle dienstverlening
Dienen van de mensheid

Ophaal service kinderopvang
Vakantie opvang
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
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Mob.tol 0610 - 176022 »

T2l 070 - 0852266

Alwin’s
Surinaams-Indisch Afhaalcentrum
ALLES HALAL

Edisonstraat 2 » Den Haag
Tel. 070 364 51 17

Tovens verzargen wif maaltijder on hapjes vour feesten en partijes.

Sjaan’s Mode -

Weimarstraat 235, 2562 HH Den Haag = Tel. 070 310 60 83

“FILMS INTERNATIONAL

=~ Doku / Drama
= Producent van film
en video produkties
= Ruim 35 jaar e
in creativiteit en kwaliteit

Laan van Meerdervoort 316,
2563 AM Den Haag

Tel: 070 - 365 82 18

Fax: 070 - 365 37 16

E-mail: riifilms@casema.net
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TRAVEL SERVICE

KENREIZEN
Tel. 079
Fax 079

VAKANTIE & ZAK

Piet Heinstraat 22
2712 KE Zoetermeer

- 31904 13
31904 21

AUTO'S * VRACHTAUTO'S »
ZWAAR MATERIEEL »
CONTAINERS * STUKGOED *
PAKETTEN - E.D.

KORTE BAJONETSTRAAT 54-56
3014 ZS ROTTERDAM

Luchtvracht & Reizen

Tel. 010 - 436 69 22 = Fax 010 - 436 19 60

Voor lichamelijke, geestelijke en

jezondheid/ontwikkeling doo

Oosterse Geneeswijzen
(Ayurveda, Traditional Chinese Medicine)

Levend Bloed Analyse

Lessen: Tai Chi Chuan, Kung Fu, Qirobics,
Qi-Gong/Yoga/Meditatie

Cursussen: Oosterse Massage, Prana-Therapie,
Gewicht in balans

Opleidingen: Oosterse Massage en Ademtherapie,
Lotus Tai Chi Chuan, Ayurvedische Geneeswijzen

Elke dinsdag van 10.00 - 11.30 uur
gratis diagnose en Prana-behandelingen

Thetapeutische behandalingen worden gegeven door:
Chan Mnkhnn Chinese doctor en A
. ‘mp!‘urwdlcp)mcﬁuon«)

( Adelaarstraat 13, 3514 CA Utrecht )

Telefoon: 030 - 273 41 71 « Telefax: 030 - 273 37 26
E-mail: jade.health@worldonline.n!
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De koning van de ghazal
geeft zijn ziel bloot

De koning van de ghazal (Urdu liefdeslied - red.)
Jagjit Singh, was onlangs in Nederland voor een con-
cert in het Rotterdamse concertgebouw De Doelen.
Dit optreden werd mogelijk gemaakt door de jonge
organisatoren, Sekier en Rosita, die de stijlvolle

show presenteerden.
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Rishi Chamman

/]

et is kwart voor vijf. De show van Jagjit Singh
H begint over een kwartier. Nog een bezoeker van

het concert loopt binnen. Zijn blik is koel en
van zijn gezicht kan geen glimlach af. Hij loopt naar zijn
stoel. Wanneer hij ziet dat er een beetje speeksel op zijn
stoel is, atkomstig van een klein kind dat achter hem zit,
veegt hij het vol walging en woede met wat tissues eraf.
Het kind kijkt hem verlegen aan. Ik lach hem vriendelijk
toe vanwege het grappige incident. Hij kijkt kwaad
terug. Stoel schoongeveegd. Hij gaat zitten. De lichten
gaan uit. ‘It’s showtime. “Ladies and gentlemen, Sekier
presents the king of ghazal, Jagjit Singh!” Singh zingt met
zijn typische bariton, op gevoelige wijze, betekenisvolle
nummers. Hij wordt daarbij op sublieme wijze begeleid
door zijn muzikanten. Een aantal nummers verder valt
mijn blik weer op de agressieve bezoeker. Alleen lijkt hij
nu niet dezelfde persoon. De tranen stromen langs zijn
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wangen. Hij slikt, terwijl hij dit keer de tissues pakt om zijn
tranen weg te vegen.

Wanneer ik dit incident de volgende dag aan Jagjit Singh
voorleg, lacht hij: “Ik ben blij over deze man te horen. Dit
betekent dat mijn optreden effect heeft gehad, maar ik kan
het niet uitleggen. Het is zijn gemoedstoestand. Hoe hij
mijn muziek in zich opneemt. Ik doe het ook niet bewust.
Ik volg puur mijn gevoel. Werk met hart en ziel aan mijn
muziek. In mijn nummers komen wel veel aspecten van
het leven voor, waar mensen zich waarschijnlijk mee kun-
nen identificeren.” Dat Singh’s muziek vanuit de ziel wordt
gecregerd, toont het album Someone Somewhere goed. Dit
album is opgedragen aan de herinnering van zijn overle-
den zoon. Terwijl zijn vrouw Chitra haar troost vond in spi-
ritualiteit, vond Jagjit die in muziek. “Onze zoon is in 1990
door een auto-ongeluk overleden. Hij was slechts 19 jaar."
Chitra, met wie Jagjit ooit een succesvol ghazalalbum uit-
bracht, is hierna met zingen gestopt.

Maar ook Jagjit Singh heeft het moeilijk wanneer hij num-
mers van Someone Sometwhere op het podium ten gehore
brengt. “Een aantal keren begon ik tijdens die nummers te
huilen. Daarom zing ik ze niet meer.” Hij haalt een
beroemd gezegde aan: ‘Als je wil huilen, doe dat dan alleen.
Wil je lachen, doe dat in gezelschap’. “Wanneer ik op het
podium sta, moet ik het publiek tegemoet treden. Dat kan
niet met pijn en verdriet. Zelfs wanneer je een verdrietig
lied zingt, moet je glimlachen.” Eén zo'n verdrietig num-
mer is Na chitthi na sandesh. Een lied dat over een verloren
geliefde gaat. Hij zingt: 'geen brief, geen bericht, wie weet
naar welk land je bent vertrokken.” Waar is zijn zoon vol-
gens hem? Jagjit kijkt voor zich uit. Het lijkt alsof zijn ogen
vollopen. “Ik heb altijd het gevoel dat mijn zoon bij me is.”
De tranen beginnen over zijn gezicht te stromen. De
zachtaardige zanger doet zijn bril af en veegt zijn tranen.

Het is triest om iemand te zien lijden die zoveel goed doet.
Zo is de artiest bij talrijke liefdadigheidsinstellingen
betrokken. Hij geef hier liever geen ruchtbaarheid aan. “Als
je iets met je linkerhand geeft, dan moet je rechterhand
niet weten wat je hebt gegeven. Je moet je goede daden
niet bekenmaken, anders wordt het zakelijk. Dan komt,
bijvoorbeeld, mijn foto in de krant en haal ik er voordeel
uit. Dan is het geen liefdadigheid meer.” Dit doet mij den-
ken aan iets wat hij tijdens het concert tegen het publiek
zel. 'Heb lief, en je zult zien hoe mooi het leven kan zijn.'
“Ja, hou van iedereen. lk bedoel niet per se liefde tussen
een man en een vrouw. Hou van de natuur, je kinderen, je
moeder, je buren, je vrienden. Dan zul je zien hoe mooi het
leven kan zijn.” Is het niet moeilijk om van alles te houden?
“Ja, maar wees dan neutraal. Haat niet. Dit heet positief
denken.”

Met diezelfde positieve houding leeft Jagjit Singh. De
manier waarop je je medemens behandelt, is volgens hem
de ware religie. "Naar de tempel gaan, wierook branden, de
bel rinkelen, is geen religie. Het leven heeft betrekking op
alles. Hoe ga je met jezelf om, met je lichaam. En hoe met
je vrienden, je buren, je familie. Wat is je houding. Ben je
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eerlijk. Dit heet religie”, legt hij mij uit op een manier zoals
een guru zijn leerling zou aanspreken. Om rituelen geeft
hij niets. Het zijn plaatsen waar mensen bij elkaar komen
om te laten zien wie wat is in de samenleving. Velen gaan
volgens hem ‘s ochtends naar de tempel, terwijl ze s
avonds hun vrouw slaan. Singh komt nader tot zichzelf en
god door te musiceren. “Muziek is mijn meditatie.” Zijn
meditatie zorgt er echter niet altijd voor dat hij tot rust
komt. "Soms is mijn gemoedstoestand vredig, soms niet. Ik
ben niet alleen. Ik heb veel familie waar ik intiem mee ben.
Mijn vrouw, mijn broer en zijn kinderen. Vrienden, werk-
nemers, muzikanten. Voor hen voel ik mij verantwoorde-
lijk.” Soms drukt dit op hem. Vooral wanneer mensen mis-
bruik van hem lijken te willen maken. De muzikant wil
graag helpen, maar de mensen die hij te hulp schiet moe-
ten het verdienen. Het moet hun niet om zijn geld gaan.

Zijn zielswerk

De koning van de ghazal zit al bijna 35 jaar in het vak, maar
heeft de passie en ambitie van een beginnend artiest. "Elk
optreden, elk album is voor mij een nieuw begin. Wanneer

een artiest zijn succes als vanzelfsprekend gaat zien, is dat
het begin van het einde.” Jagjit Singh improviseert veel tij-
dens zijn optredens. Dat bergt het risico van mislukking in
zich, maar dat hindert hem niet. “Soms gaat het ook mis,
maar als ik op de standaard manier speel is er voor mij
niets spannends aan. Als ik paardrijd, wil ik niet alleen
galopperen. Ik wil ook sprongen maken!"zegt hij lachend.
Volgens hem waardeert het publiek de improvisaties. Dat
bleek ook tijdens het concert.

In De Doelen waren trouwens opvallend veel jongeren
aanwezig. lets wat in deze tijd van snelle, vaak mechani-
sche, muziek opmerkelijk is. Singh: “Dat komt, omdat mijn
nummers gedegen zijn, met een goede tekst en melodie.”
Jongeren moeten volgens hem niet worden onderschat. Ze
weten meer van het leven dan men denkt. Vanwege zijn
populariteit bij de jongeren heeft de zanger besloten om
volgend jaar nog niet met pensioen te gaan, zoals hij
gepland had. Hij stopt in 2005. Hij wil zijn carriére niet rek-
ken, zoals sommige artiesten, tot het punt dat het publiek
hem zegt zijn koffers te pakken. Dat wordt al over bepaal-
de zangers gezegd. “Ja, zelfs over Lata Mangeshkar", uit ik
mijn gedachtes hardop. “Dat wil ik niet zeggen”, zegt hij
terwijl hij in de lach schiet.

Wie is Jagjit Singh? “Ik ben nog steeds op zoek”, zegt hij met
een glimlach. “Tk heb het gevoel dat ik een medium ben.
Dat ik hier ben met het doel liefde te verspreiden. Goede
dingen te geven.” En dat doel lijkt hij te bereiken.
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Divali is één van de belangrijkste feesten
binnen het hindoeisme. Dil feest staat in
het teken van het licht. Het Sanskrietwoord
Dipavali betekent "rij van lichtje
dag worden dan ook veel aard
lampijes (dia’s) aangestoken. Licht staat
symbool voor goedheid, wijsheid en ken-
nis. Met Divali wordt de overwinning van
het goede op het kwade, van het licht op de
duisternis, van kennis op onwetendheid
gevierd. Divali valt elk jaar in de maand
Kartikka van de hindockalender (okio-
ber/november) op. de dag van nieuwe
maan. Dit jaarwerd het feest op 26 oktober
gevierd. Divali is eigenlijk een combinatie
van verschillende feesten die hun oor-
sprong vinden in de religieuze, filosofische,
mythologische en historische Indiase tradi-
tie. Hiervan kunnen de volgende worden
genoemd.

¢ ket Divalifeest staat ook bekend als Maha
Lakshmi Puja. De kern ervan is dan de
verering van Godin Lakshmi (gemalin van
Vishnu). Zij staat symbool voor rijkdom
en huiselijke voorspoed en wordt in die
zin geassocieerd met de Vrouw des
Huizes. Vandaar dat Divali in algemene
zin gewijd is aan Moeder de Vrouw, die
het gezin in ethische en morele zin aan-
voert,

o Met Divali wordt ook een geboeurtenis it
het hindoe-epos Ramayan, het levens
haal van Ram, gevierd. Namelijk zijn
terugkeer naar Ayodhya, na 14 jaar als
banneling in het woud te hebben doorge-
bracht. Ram, zijn viouw Sita en broer
Lakshman worden op [feestelijke wijze
met lichtjes door de bevolking verwel
komd. Gedurende die 14 jaar had Ram
veel onrecht bestreden met als hoogte-
punt zijn overwinning op de koning de:
demonen, Ravan.

® e viering van Divali staat ook in het
teken van de inspanningen van Swami
Dayanand Sarasvati, stichter van de Arya
Samaj. Hij overleed in 1883 op de avond
van Divalil Zijn hervormingsbeweging
bond ondermeer de strijd aan tegen wan-
toestanden binnen hel hindoeisme en
richtte zich op het algemeen welzijn van
het volk onder meer door democratise-
ring van de samenleving en goed onder-
wijs, hiermee het volk uit onwetendheid
leidend naar kennis.
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magie van Divali

it keer zou zij het roer omgooien.

Nina wilde Divali vieren zoals zij

dat gekend had in haar kinderja-
ren. Geen weer of wind zou haar ervan
kunnen weerhouden. Al dagen van tevoren
was zij in de weer met boenen en poetsen
totdat er geen stofje meer in het huis te zien
was. De tuin werd dit jaar vervroegd
winterklaar gemaakt. Ook daar zou Nina
haar fantasie de vrije loop laten. Haar drie
meiden vonden haar gedrag maar zwaar
overdreven. Ze begrepen niet waarom
Divali dit keer anders gevierd moest wor-
den. Zij begrepen zoveel niet. Terwijl het zo
simpel lag. Ze was gelukkig. Ze liep over
van energie.

Nina had een dag eerder vrij genomen om
alles voor het Divalifeest te kunnen voorbe-
reiden. Ze begon haar dag met een bezoek
aan de kapper. “Doe maar lekker kort,
Stanley” riep ze tegen haar kapper, die deze
keer niet durfde tegen te sputteren. Het
kon haar niet schelen wat haar kinderen
ervan vonden. Je hoefde toch niet
gefrustreerd te zijn om een korte coupe te
willen? Integendeel. Daarna werkte ze haar
boodschappenlijst af, om na enkele uren
bepakt en bezakt op de bank neer te plof-
fen. En ze had nog zoveel te doen. Maar
eerst belde ze met Raaj. Hij verheugde zich
op het diner ter ere van Divali. Zijn zoon
zou ook meekomen. Geweldig. Zoveel
geluk kon een mens soms teveel worden.
Veel tijd om te dromen had Nina niet. Er
moest nog van alles gebeuren voor het
etentje van de volgende avond. Ze wilde
haar dochters niet belasten, omdat die
anders in de knoei kwamen met hun huis-
werk. Maar haar enthousiasme werkte
aanstekelijk. Niet veel later, nadat zij een
snelle maaltijd hadden genuttigd, stonden
zij vrolik met z'n vieren te malen en te
kneden in de keuken.

Het was al half een ‘s nachts toen Nina met
een beker warme melk zat bij te komen van
de drukke dag. Raaj belde om haar een
fijne nacht en vooral mooie dromen toe te
wensen. Dromen deed Nina met open
ogen. Ze zag zichzelf als achtjarig meisje op
het balkon staan, in Suriname. Samen met
haar familie had zij de dia’, de aardewerk-
lampjes, aangestoken ter ere van de Godin
Laxmi. Haar vader had gelezen uit het
Ramayan. Gezamenlijk hadden zij bhajans
gezongen. Daarna hadden zij zich te goed

Indra Varma

gedaan aan de delicate gerechten, die haar
moeder met veel zorg had bereid. Later op
de avond hadden haar broers tientallen,
misschien wel honderden, lampjes aange-
stoken en hadden die in rijen op de rand
van het balkon, op de trappen en langs de
paden in de tuin neergezet. Vanaf hun bal-
kon was het uitzicht al schitterend, maar
vanaf de straat leek het huis met de tuin en
de lampjes op een kasteel uit één van de
sprookjes uit Duizend en Een Nacht. Ze had
zich net een prinses gevoeld uit dat sprook-
je. Nina beleefde de magie van Divali. Die
magie wilde ze ook haar kinderen laten
voelen.

De volgende dag werd erg druk. Gelukkig
hadden de meiden ook vrij, anders zou
Nina het niet redden om de vele gerechten
te bereiden en nog alles voor het Divali-
ritueel gereed te leggen. En dat alles voor
klokslag zes uur. Nina was het er met de
meisjes over eens geworden dat de dia’s
niet in de tuin konden. Wat zouden de
buren wel niet denken? Misschien zou het
wel gaan regenen. Nina's idee om een aan-
tal pompoenen met theelichtjies op een
rijtje te zetten, sloeg enorm aan bij de mei-
den. Net als met Halloween. Dat zouden zij
zowel in de voor- als achtertuin doen. Van
Nina mochten de meisjes ook binnenshuis
hun creativiteit vrij spel geven. Om zes uur
waren Nina en haar dochters klaar om hun
dia’s aan te steken ter ere van de Godin
Laxmi. Ze mochten wensen doen bij het
aansteken. Nina had niet veel te wensen.
Ze was gelukkig en hoopte dat voor lange
tijd te mogen zijn.

Raaj en zijn zoon kwamen ogen tekort toen
zij om zeven uur kwamen aanrijden. De
pompoenen met aangestoken theelichtjes
in de voortuin, zeer decoratief op een rij,
stalen meteen de show. In huis hadden de
meisjes overal hartjes van theelichtjes
neergezet. En de trap, met op iedere trede
een lichtje en de leuningen versierd met
gouden slingers, was te mooi om nog op te
lopen. In de achtertuin hadden zij tussen
de verlichte pompoenen met kerstverlich-
ting heel kunstig “Prettige Divali" tevoor-
schijn getoverd. Met roze blossen op hun
gezichten leidden de meisjes hun gasten
rond. Nina sloeg hen gade. Haar ogen
waren allang volgeschoten. Ze was ervan
overtuigd dat haar meiden de magie van
Divali beleefden.
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De voordelen
van ghee

Vedische zieners beschouwden melk
als het meest sattvische (rustgeven-
de) voedsel voor de mens. Van dit
heilzame product kan fijne boter,
karnemelk, yoghurt en ghee worden
gemaakt. Dat wil zeggen, wanneer er
niet met de melk is geknoeid en de
kwaliteit zuiver is. Melk is eeuwen-
lang alom gebruikt, maar lang niet
altijd verstandig. Vanwege de heden-
daagse praktijken in de veeteelt
lopen wij het risico dit heilige aardse
voedsel kwijt te raken. Wrede praktij-
ken bij de verzorging van de dieren
en het gebruik van gifstoffen, chemi-
calién en hormonen in het voer dra-
gen niet alleen bij aan de ellendige
positie van de koe, maar ook aan de
achteruitgang van haar levens-
krachtige melk. Maar wanneer boter,
yoghurt en ghee worden gemaakt
van melk, afkomstig van organische
veeboeren, kunnen deze voedings-
middelen worden gezien als de
gezondste en voedzaamste. Daarvan
is ghee verreweg het beste voor een
uitstekende gezondheid.

Sushruta, een oude ayurvedische zie-
ner, zag ghee als een intelligentie-
ontwikkelend principe dat lichame-
lijk vertrouwen en mannelijkheid
bevordert. Een andere oude wijze,
Charaka, roemt ghee vanwege haar
gunstige werking op het geheugen en
de lichamelijke immuniteit. In de
ayurved wordt zij gebruikrt als middel
om kruidenpoeders, essences en
medicijnen naar aangetaste weefsels
te geleiden. Immers, ghee doordringt
deze weefsels, pept hen op en brengt
zodoende lichaam en geest van de
patiént tot rust. Ghee bouwt ook de
belangrijkste immunologische kracht
van het lichaam (ojas) op, vermindert
daarbij stress en moeheid en verge-
makkelijkt het afstoten van gifstof-
fen. Ghee kan van tijd tot tijd bij het
koken worden gebruikt om moeheid,
vermagering, verlies van eetlust en
stress te verminderen. Vanwege de
gewoonlijk rustgevende en voedzame
werking, is ghee goed voor alle stof-
wisselingsprocessen in het lichaam,
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Ghee is eeuwenlang als geneesmid-
del gebruikt tijdens seizoenovergan-
gen, wanneer ziekten meer dan
anders de kop opsteken. In het begin
van de lente kan een week lang een
eetlepel ghee met een beetje kurku-
ma worden ingenomen; aan het
begin van de zomer een eetlepel ghee
met een theelepel ongeraffineerde
bruine suiker; aan het begin van het
regenseizoen gecombineerd met een
beetje steenzout; bij het begin van de
herfst met een theelepel honing; en
wanneer de winter inzet gemengd
met een theelepel melasse (sui-
kerstroop).

Ghee wordt gemaakt door boter te
koken. Daarbij worden enzymen ver-
wijderd die de ontwikkeling van bac-
terién bevorderen. De kwaliteit van
de ghee hangt af van de kwaliteit van
de boter, de wijze waarop zij wordt
gemaakt en opgeslagen.
Indien onder de juiste
condities opgeslagen, is
ghee lang houdbaar en
mettertijd neemt de
geneeskrachtige werking
toe. Indien in kleine hoe-
veelheden gebruikt, is
ghee ideaal om te koken
omdat zij - tenzij over-
matig verhit - niet ver-
brand. Ghee mengt zich
met  voedingsstoffen
zonder haar medicinale
eigenschappen e verlie-
zen. Zij is goed voor
mensen van alle dosha’s
(typen van lichaamsge-
steldheid) en in het bij-
zonder voor pitta (het vuurelement -
red.). Ghee hoeft niet gekoeld te wor-
den, moet afgedekt blijven en niet in
direct zonlicht of bij warmtebronnen
worden bewaard. Bovendien mag zij
niet in aanraking komen met bedor-
ven producten.

Uit: HINQUISV F@RAY
Hinduism Today, oktober 1998

Ceremonie van gheebereiding

Vroeger stond de ceremonie van gheeberei-
ding onder supervisie van monniken. Deze
vond plaats tijdens purnima, volle maan. In
meditatieve stilte overzagen zij de verschil-
lende stadia van voorbereiding.

Voor een pond onge-
zouten boter hebt u
een zware roestvrij-
stalen steelpan no-
dig, een roestvrijsta-
len lepel en een gla-
zen pot, die alle
vooraf met kokend
water gesteriliseerd
moeten zijn. Smelt
de boter in de steel-
pan op laag vuur
Blijf de boter verhit-
ten totdat zij zacht-
jes kookt en er een
vaalgeel  schuim
opstijgt. Roer niet in
de gesmolten boter
en verwijder ook het schuim niet (hetgeen
volgens de westerse kookkunst resulteert in
“geldaarde boter”). Laar de ghee zachtjes
doorkoken tot het schuim dikker wordt en
zich als bezinksel op de bodem afzet,
Wanneer de ghee een gouden kleur krijgt en
zachtjes kookt, met slechts een spoor van
kleine luchtbelletjes aan het opperviak, dan
is zij klaar. Doe de vioeistof na afkoeling in
de pot; zorg ervoor dat het bezinksel op de
bodem van de steelpan blijft.
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Cult

Den Haag

Congres

De Stichting Vrouwen Organisatie Sarita
houdt een congres over communicatie
binnen het gezin. Het doel is het herken-
nen van communicatieproblemen in het
gezin en te zoeken naar concrete oplos-
singen. Werkgroepen besteden o.a. aan-
dacht aan: moeder-dochter relatie, suici-
de en weglopen, jeugdceriminaliteit en
incestproblematiek. Communicatie bin-
nen het gezin, zondag 19 november. Info:
Sarita, Trude Mertenslaan 10, Den Haag,
tel/fax 070-3671109 / 06-24201847, hdma-
thura@yahoo.com, www.sarita.nl

Maastricht

Expositie

Tot en met 1 december is in De Mondiale
Kunstuitleen de expositie Sebrehumano
van de Hindostaanse kunstenaar Glenn
Kallasingh te zien. Hij exposeert met zeef-
drukken, gemengde technieken en etsen.
Muziek inspireert hem tot het creéren van
werken. Mens en dier worden vaak als
metafoor gebruikt, waarin vreugde en ver-
driet elkaar aanvullen en afwisselen. De
Mondiale Kunstuitleen, Cortenstraat 4,
Maastricht, geopend op maan-, dins-,
donder- en vrijdag van 10,00-14.00 uur en
op afspraak: 043-326 0881.

Amsterdam

Arangetram Zaida Nassier
“Als ik dans, ga ik daar helemaal in op. Ik

urele Agenda)

vergeet alles om mij heen en de tijd lijkt
stil te staan.” Zaida Nassier begon al vroeg
met dansen. Zij volgde lessen klassiek bal-
let aan de Internationale Balletschool in
Paramaribo, de Dansacademie in Tilburg
en bij dansguru Shrimati Rajamani. Zaida
Nassier danst de bharar natyam, een klas-
siecke tempeldans uit Zuid-India die al
duizenden jaren oud is. De arangetram is
een proeve van bekwaambeid. Zaida
Nassier wordt begeleid met Indiase
muziek en zang, Tropeninstituut Theater.
Zondag 26 november, kleine zaal, aanvang
15.00 uur. Toegang v.a. f 20,-. Info & reser-
veringen; telefoon 020-568 8500.

Muziek

Binnen de Indiase muziektraditie is zang
de hoogste vorm van klassieke muziek.
Binnen de zangtraditie geldt op haar
beurt dhrupad als puurste vocale vorm.
De Dagar-familie houdt deze zangvorm al
20 generaties in stand. Uniek is dat er deze
avond twee generaties tegelijk op het
podium te beluisteren zijn: Ustad H.
Sayeeduddin Dagar (1939) en zijn zonen
Anees S, en Nafees S. Dagar. Voor de
zonen is het hun eerste Europese tournee,
Ustad heeft een vioeiende, volle zangstem
en staat bekend om zijn weergaloze
improvisaties. Vanwege zijn grote verdien-
sten heeft hij de titel Sur Mani toegekend
gekregen. Tropeninstituut Theater, zater-
dag 25 november, grote zaal, aanvang
20,00 uur. Toegang v.a. f 25,-. Info & reser-
veringen: telefoon 020-568 8500,

Utrecht
Theater
Naar de mening van leermeester in de
liefde Miguel zijn wij, ondanks alle bevrij-

dingsbewegingen en scksuele revoluties
van de afgelopen eeuw, nog niet bedreven
genoeg in de kunst van liefhebben. Op
zijn vele reizen door de wereld maakte hij
kennis met de talloze vormen van liefdes-
rituelen die de mensheid in verschillende
culturen ontwikkelde, waaronder ook het
beroemde, aloude Indiase handboek van
de liefde, de Kama Sutra. Ondanks zijn
reputaties betreft dit boek toch in de eer-
ste plaats aanbevelingen over hoe man en
vrouw tot diepgaande vertrouwdheid met
elkaar kunnen raken. Een kunst die ook in
deze tijd voor verbetering vatbaar is. In
deze voorstelling komen drie paren, die
elkaar niet kennen, op een afgelegen land-
goed bijeen voor lessen in de liefde.
Theatergroep De Nieuw Amsterdam.
RASA, donderdag 16 en vrijdag 17 novem-
ber, aanvang 20,30 uur. Toegang vanafl
£ 12,50. Reserveren: tel. 030-2316040 (di-
za 14.00-19.00 aur)

Rotterdam

Op 10 december organiseren Stichting
Spiritueel Café Rotterdam, Stichting
Krishnamurti Nederland, Vereniging
Nederland-India en het Rotterdams
Filosofen Café een symposium onder de
titel ‘Krishnamurti, leven, werk en actua-
liteit’. In brede kring wordt wijlen Jiddu
Krishnamurti beschouwd als een van de
grootste spirituele gidsen van de twintig-
ste eeuw. Wie was Krishnamurti? Wat was
zijn boodschap? Welke betekenis hebben
zijn leringen voor de mens van vandaag?
Op het symposium zullen Erik Hoog-
carspel (filosoof), Hans van der Kroft
(voorzitter Stichting Krishnamurti Ne-
derland) en Bart Wolthuis (historicus pro-
beren een antwoord op deze vragen te
geven. Plaats: Gebouw De Heuvel, Grote
Kerkplein 5, R'dam. Aanvang: 14.00 u.
Toegang: f 10,-Inlichtingen: 010-4790809:
www.rotterdam.spiritueelcafe.nl

24 uur per dag

Beeklaan 162, 2562 AP Den Haag Telefoon 070 364 46 90
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Het is al ruim vijfentwintig jaar gele-
den dat de grote uittocht uit Suri-
name naar Nederland plaatsvond. De
positie die de verschillende bevol-
kingsgroepen in Suriname innamen,
kwam hier in een ander perspectief te
staan. Desondanks zijn stereotype-
ringen over, bijvoorbeeld, creolen en
Hindostanen hardnekkig in stand
gebleven. Aan de hand van haar on-
derzoek ontzenuwt cultureel antro-
pologe Mies van Niekerk in het boek
De krekel en de mier enkele typische
vooroordelen. De fabel over de krekel
en de mier refereert aan de nijverheid
van de mier en de
zorgeloosheid van
de krekel, een
mooie illustratie
van de twee groot-
ste  Surinaamse
bevolkingsgroe-
pen. Van Hindo-
stanen is bekend
dat zij door een
sobere leefstijl en
spaarzin een goed
bestaan opbouw-
den. Over creolen
heerst de mening dat hun arbeidsmo-
raal en consumptieve levensstijl eer-
der een belemmering was voor maat-
schappelijke vooruitgang. Van Niekerk
heeft voor haar onderzoek 64 families
gevolgd uit de lagere sociale klasse.
Daarnaast gaat ze uit van op de groe-
pen betrekking hebbende specifieke
statistische cijfers. Creolen doen het
beter op de arbeidsmarkt, zo blijkt.
Van hen was in 1994 ruim zeventig
procent aan het werk; bij de Hin-
dostanen was dat 53 procent. Wel
blijkt dat onder werkzoekenden creo-
len vaker langdurig werkloos zijn dan
Hindostanen. Ook op het gebied van
inkomen en opleidingsniveau scoren
creolen beter. De cijfers die zij han-
teert, zijn gedateerd (1994), maar
haar kwalitatieve onderzoek onder de
64 families geeft wel inzicht in hoe
ouders geinvesteerd hebben in een
goede toekomst voor hun kinderen;
zowel bij creolen als bij Hindostanen.

Mies van Niekerk - De krekel en de
mier. Fabels en feiten over maat-
schappelijke stijging van creoolse en
Hindoestaanse Surinamers in
Nederland, ISBN 90 5589168, f 45,-.

Voor liefhebbers van Rabindranath
Tagore (1861-1941) is er goed nieuws.
De Wereldbibliotheek heeft de
mooiste verhalen van de Nobelprijs-
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winnaar geselecteerd en uitgebracht
in de bundel Mijn ziel antwoordt in
muziek. Naast verhalen bevat de bun-
del ook een bloemlezing getiteld
Hovenierwaarin de auteur met ziel en
zaligheid over de liefde verhaalt. Zijn
werk behoeft geen verdere introduc-
tie. Het is alge-
meen  bekend
dat Tagore een
actieve bijdrage
heeft geleverd
aan de literatuur,
kunst en reli-
gieuze hervor-
ming. Reeds op
achttienjarige
leeftijd kwamen
zijn dichterlijke
talenten tot bloei
met bundels als
Zangen van zonsopgang en Zangen
van zonsondergang. Vanaf 1912
begon ook het westerse publiek zich
voor Tagores werk te interesseren. In
1913 ontving hij de Nobelprijs voor de
literatuur.

Rabindranath Tagore, Mijn ziel ant-
woordt in muziek, f 39,90, ISBN 90
28418547, Uitgeverij Wereldbiblio-
theek

Ruim een jaar nadat dr Ruben
Gowricharn de ASN-ADO Mediaprijs
ontving voor zijn essays in het week-
blad Contrast, worden deze nu
gebundeld aangeboden door uitgever

Damon. Andere gedachten ....Over de
multiculturele samenleving dat begin
november verscheen, is een ant-
woord van Gowricharn op de voorna-
melijk door autochtonen gevoerde
discussie over de multiculturele
samenleving. Een begrip dat enorm
aan erosie onderhevig is geweest en
nu voornamelijk wordt gebruikt in de
discussie over allochtonen en inte-
gratie. Gowricharn ontrafelt met een
scherpe blik de eenzijdige, tenden-
tieuze toonzetting die het publieke
debat tot nu toe kenmerkt. De essays
in deze bundel stellen een aantal cul-
turele en cultuurhistorische aspecten
van de multicul-
turele samenle-
ving aan de or-
de. De auteur
levert hiermee
een wezenlijke
bijdrage aan nu-
ancering van
het maatschap-
pelijk debat. Hij
is één van de
weinige Hindo-
stanen die geen
koudwatervrees toont op het vlak van
debatteren. De wijze waarop de
wetenschapper stellingen poneert en
vooroordelen ontmaskert, verdient
een schoonheidsprijs.

Ruben Gowricharn, Andere gedach-
ten ....Over de multiculturele samen-
leving, uitgeverij Damon, f 25,-,
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In het volgende nummer on

ﬂ*esf QWM aandacht voor:*

HINDORAMA

Hindoe- en moslimhuwelijk

Relatiebemiddeling

TARIEFSWIJZIGING per 1 januari 2001

-
Onder voorbehoud

Wie zich v66r 1 januari 2001 abonneert, betaalt nog slechts f 25,- voor de 6 nummers
die in 2001 zullen verschijnen. Abonnementen die na 1 januari 2001 worden afgesloten,
kosten f 37,50 per jaar. Bel nu voor een abonnement (070 365 46 88).

De prijs van nabestellingen bedraagt (zo lang de voorraad strekt) f 15,- per exemplaar (incl. porto en administratiekosten). Op is Op!

Redactioneel: Aan het begin van een nieuw millennium
* Verleden en toekomst: Grootmoeder en kleindochter
wisselen hun ervaringen en wensen voor de toekomst uit
* Column: Millenniumwens + Mode: Aanpassing tradi-
tie/Traditionele Indiase kleding voor mannen wordt in de
hogere kringen steeds populairder/Nederlandse ontwer-
per focust op Indiase kleding + Evert Azimullah: In
gesprek met de Ambassadeur van Suriname in Nederland
* Holi: Een mijmering over de viering van dit hindoe-
nieuwjaarsfeest - Hindoe Idolen: Enkele van de grote hel-
den van het hindoeisme + Internet: Internetsites voor

Hindostanen in Nederland + Wahid Saleh: “Ik mocht niet over het hindoe-

!smeschrljven Wahid Saleh vertelt over de torstandkoming van de

+ Minderheden en integratie: Het hoe en waarom van de
Hindoeraad Nederland + Een reisverslag: Mauritius * Sport: Pencak Silat »
Is het einde nabij? Het einde der tijden gezien door verschillende tradities
* Jaartelling: Het Westen vierde op 1 januari de aanvang van het nieuwe
millennium. Maar dat gold niet voor de gehele wereld. / De jaartelling is
voor elke religie anders - De aantrekkingskracht van de Indiase dans:
Arangetram van Anushka Lala

Redactionech: Immigratie - Van onderdanigheid naar
assertiviteit » Gaitrie Bharos Onderwijs: Taalachter-
stand bij Hindostanen? » Column: Uitgaan op z'n
Hindostaans » Babymassage: Indiase traditie van lief-
devolle aanraking/Toepassing in Nederland » Dr.
Gowricharn: "Hindostanen zijn fantasieloos” » I eesi-
dag: Viering van de geboortedag van Mohammed »
Filmfestival Hindostaans Filmfestival primeur voor

» Den Haag » Multiculturele samenleving: Gedachten
over normen en waarden * Terug naar Suriname: Is
Suriname nog steeds onze thuisbasis? « Immigratic:
Hindostanen zoeken hun wortels in India / Pandits van Trinidad / Waarom
Hindostaan en niet Hindoestaan? = Internet: Op weg naar Cyber
Hindustani Plaza / Internetsites / Desintegratie door het World Wide Web
* Stichting Arth: Belastingen in het nieuwe millennium « Hindostaanse
radlo; Zuid-Holland in de ban van Radio Amor = Kunst: Oost ontmoet
West in Tradition and Fusion 2001 * Euthanasie: Wie neemt het uiteinde-
lijke bestuit? « Yogu en verslaving: Is yoga van nut bij het overwinnen van
verslavingen? « Sport: Cricketvereniging Gandhi » Showhizz: Indiase Miss
Universe 2000 » Culinair: Roti, brood des levens

Redactioneel: Solidariteit - Hindorama in het teken van
| de vrouw * Tara Singh Varmax: Groen Links Tweede-
Kamerlid weet wat er leeft onder de mensen /
Beschermvrouwe van het Vrouwennetwerk « Column:
De Hindostaanse radio + Volkskunst: Drie millennia
=4 Mithila-kunst in Nepal - Feestdag: Een foto-impressie
R van Holi-viering op de Dam » Moeder-Dochter: Mama,
ik mis je... Herinneringen aan mijn moeder « Uit het
N lcven gegrepen: Echtscheiding: voor de één een schan-
de, voor de ander een bevrijding + Ramayan kinder-
boek: Kinderen leren spelenderwijs normen en
waarden * Dochters in gevaar: Blijven familieleden, vrienden en buren
huiselijk geweld negeren? / Geweld tegen vrouwen hoog op VN-agenda »
Navratri: Verering van de vrouwelijke oerkracht » Internet: Internetsites en
de groeiende belangstelling voor India « Moederschap: Zijn jonge moeders
depressief of gewoon totaal witgeput? « Mandir; Unieke mandir in
Nederland geopend « Culinair: Rijst, ons dagelifks voedsel + Showbizz:
Indiase Miss World 1999, De grote favoriet van de filmwereld

(il Gepaste trots *
Nie! culxuur. maar geloof als ﬁmdamentvandemlatle
i Tieners « I ) ‘Amerlkaansehumin
lndia en ontdekt zichzelf -
Traditioneel en modern lndlaas kledlngsluk gnm ln
bonrek!eurmdeweteldronleoedoe[eeensaﬂaan?
it De geridderde selfimade man +
Fom-lmpmssie van een Hindostaans festival /
. Surlnaams schaafijs in Nederlands landschap «
. Actrice, activiste en politica = |
Srila Prabhupnda. aprichter van ISKCON « * 1 Indiase
gemeenschap wederom slachtoﬂcr van racistisch nternct. Wie
zitten eigenlijk op Internet? -+ In het Urdu gezongen liefdesliede-
renm * Sl Eumpas (.andhl? Energieke vredesactivist toont
lnnerlljk pad voorukeﬂljlneresultalen . Trouwen: bezint eer ge begint
| De religie van een troefcall-toernooi » -
barel!irbal.dewaardevanafvalv ihin
len met smaken
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